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Kính thưa ông tổng cán sự Andrey, bà chủ tịch đại hội Alaoui, chủ tịch cục chấp 

hành Lý Bỉnh Huyền, chư vị đại sứ, chư vị quan khách, quý bà, quý ông. 

Xin chào mọi người! 

Hôm nay tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh có thể ngồi đây cùng mọi người tham 

thảo thoại đề về việc giao lưu văn hóa, giao lưu tôn giáo, xúc tiền hòa bình cho 

thế giới. Bắt đầu từ năm 2006, chúng tôi đã thường xuyên tổ chức hoạt động tại 

UNESCO. Đến nay đã 12 năm rồi. Hôm nay nhìn thấy nhiều bạn cũ và các 

gương mặt mới ngồi tại đây đều cùng nhau quan tâm chủ đề liên quan vận mạng 

của nhân loại. Tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Cuộc đối thoại trong việc giao lưu 

văn hóa, giao lưu tôn giáo là công việc đang nỗ lực của nhiều nhân sĩ, chức sắc. 

Thế nhưng có một số người nghi ngờ hiệu quả của nó, họ cho rằng những cuộc 

đối thoại kia chỉ nói mà thôi thiếu hành động thực tế. Làm thế nào mới có thể 

nâng cao hiệu suất việc giao lưu văn hóa và tôn giáo. Ngõ hầu sản sinh tác dụng 

cho việc xúc tiến xã hội hài hòa? Đây chính là yếu điểm mà tôi muốn chia sẻ 

cùng với mọi người. Phương pháp mà tôi giới thiệu là tứ nhiếp pháp. Từ năm 

1998 tôi đã đẩy mạnh đoàn kết tôn giáo tại Singapore. Chúng tôi đã đoàn kết 9 

tôn giáo lớn tại Singapore tương thân tương ái như người trong một nhà. Chính 

phủ Singapore đã biểu dương thành tích của chúng tôi. Một vị bộ trưởng cao 

cấp của Singapore hỏi tôi Hội liên nghị Singapore của chúng tôi đã cố gắng hết 

50 năm nhưng chưa thấy đạt được hiệu quả tốt đến mức như vậy. Thầy làm như 

thế nào? Tôi trả lời ông ấy tôi dùng “Tứ nhiếp pháp”. Người với người cần có 

sự giao lưu thường xuyên, tăng trưởng sự hiểu biết và tình hữu nghị với nhau 

như vậy vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Sợ nhất là không chịu qua lại với 

nhau, rồi cùng tô đậm sự hiểu lầm với nhau, sự quan hệ sẽ trở nên xấu tệ. “Tứ 

nhiếp pháp” là phương pháp xúc tiến việc qua lại giao tế với nhau. Sau đây xin 

lấy điển hình của Singapore giới thiệu sơ lược về tứ nhiếp pháp. 

1. Thứ nhất là BỐ THÍ: Chủ yếu là thường tặng quà, thường mời khách để 

kéo khoảng cách xích lại gần nhau. Khi tôi đến Singapore. Trước tiên tôi 

thăm viếng các tôn giáo lớn, kính tặng mỗi tôn giáo 100.000 tiền 

Singapore hỗ trợ sự nghiệp từ thiện của họ. Món quà lớn này đã khiến họ 

mến trọng chúng tôi. Sau đó chúng tôi có nhiều cơ hội giao lưu qua lại. 



Chúng tôi thường tặng quà, mời khách qua lại với nhau tăng trưởng tình 

hữu nghị giữa hai bên. 

 

2. Thứ hai là ÁI NGỮ: Chỉ nói những lời ôn hòa, mềm dịu, nói những lời 

thật sự quan tâm đối phương. Đây cũng là lời đối phương thích nghe, vui 

vẻ đón nhận. Giữa tôn giáo với nhau cần có sự tán thán lẫn nhau, tránh 

mọi thứ phê bình. Giữa tôn giáo với nhau kỵ nhất là lôi kéo tín đồ của 

nhau. Do đó chúng tôi tán thán mỗi tôn giáo đều là hạng nhất, không có 

hạng nhì, tùy theo ý nguyện của mỗi người, tín ngưỡng tôn giáo nào cũng 

tốt. Không nên lôi kéo tín đồ của tôn giáo khác. 

 

3. Thứ ba là LỢI HÀNH: Tất cả việc làm đều có lợi ích cho người khác, 

giúp đỡ người khác. Có một lần có một tôn giáo tại Singapore cần một số 

tiền để lập trường học. Bởi vì người chủ của trường học mà đang thuê 

mướn cần bán nó đi nên họ cần phải mua trở lại. Số tiền này trội hơn số 

tiền trong phạm vi mà chúng tôi có thể chao tặng. Nên chúng tôi không 

có khả năng giúp họ. Do đó, chúng tôi phát động việc bán hàng gây quỹ, 

phối hợp các tôn giáo, thỉnh mời các quan viên địa phương cùng nhau 

tham dự. Trong một ngày gây quỹ, số tiền thu nhập vượt hơn số tiền mà 

họ cần thiết, chúng tôi đem toàn bộ sự thu nhập này giao cho tôn giáo cần 

thiết đó giúp họ giải quyết vấn đề. 

 

4. Thứ tư là ĐỒNG SỰ: Mọi người đều có cùng một mục tiêu cùng làm 

một sự nghiệp. Sau khi chín tôn giáo lớn của Singapore đoàn kết với 

nhau, nguyện vọng chung của mọi người là mong xúc tiến việc đoàn kết 

tôn giáo trên toàn thế giới. Năm 2006, khi chúng tôi tổ chức Phật Đản tại 

UNESCO, đại biểu của 9 tôn giáo lớn Singapore lên sân khấu, tay nắm 

tay cùng nhau vì hòa bình của  thế giới cầu nguyện đã làm cảm động của 

người tham dự. Việc tổ chức du ngoạn là một phương pháp rất tốt cho 

việc đoàn kết tôn giáo. Tôi đã từ cùng đi với các đại biểu tôn giáo của 

Singapore thăm viếng Trung Quố. Bình thường các lãnh tụ tôn giáo họ rất 

bận rộn, rất ít có cơ hội gặp gỡ nhau. Cho dù gặp nhau nhiều lắm cũng 

chỉ trong 1-2 tiếng đồng hồ mà thôi, khó mà đàm luận sâu vào. Tổ chức 

đi du ngoạn thì khác, mỗi ngày suốt từ sáng đến tối có thể nói với nhau 

rất nhiều, có rất nhiều cơ hội cùng hiểu nhau, học hỏi lẫn nhau. Một lần 

cùng đi du ngoạn xong, mọi người đều trở thành bạn thân.  

 



Vào năm 2001 tôi nhận lời mời của Bộ Di trú và Bộ trưởng Đa nguyên 

văn hóa của Úc Châu là ông Hon Phillip Ruddock di dân đến nước Úc để trợ 

giúp chính phủ Úc đoàn kết tôn giáo, đoàn kết quần tộc. Tôi ở thành phố 

Toowoomba tiểu bang Queensland của Úc làm hai công việc này. Tôi cũng áp 

dụng “Tứ nhiếp pháp”. Mười mấy năm qua chúng tôi đã thành công đoàn kết 

mười mấy tôn giáo của Toowoomba. Những năm gần đây, mỗi năm chúng tôi 

đều đến UNESCO phúc trình thành quả về công tác hài hòa ở Toowoomba. Vào 

tháng 3 năm ngoái có 9 vị đại sứ của UNESCO đến tham vấn Toowoomba. Họ 

đã đích thân chứng kiến không khí hài hòa nơi địa phương này. 

 

Tôi xin báo cáo đến đây, hy vọng “Tứ nhiếp pháp” có thể giúp nâng cao 

hiệu quả cho việc giao lưu văn hóa, đối thoại giữa tôn giáo với nhau. Ngõ hầu 

có sự cống hiến cho việc xúc tiến thế giới hòa bình, hài hòa, khoan dung. 

  

Xin cảm tạ mọi người! 

*** 


