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Kính chào các bạn đồng học!  

Kính chúc các bạn một ngày mới tốt lành!  

*** 

Hôm qua chúng ta vẫn đang học nội dung thứ 5 của mục IV: “Giáo dục 

đạo đức là đường đến hạnh phúc”, tiêu đề của nội dung thứ 5:  

IV. 5. Muốn dạy con cha mẹ phải có trí tuệ. 

Chúng ta đang dừng ở điểm thứ nhất: 

1. Chọn lựa của cha mẹ ảnh hưởng đến cuộc đời con cái 

Bây giờ mời các bạn nghe Tiến sĩ Thái giảng tiếp:] 

Người nào đã từng nghĩ qua là quyết định của ta sẽ ảnh hưởng đến con 

cháu, xin đưa tay lên? Nào vỗ tay khích lệ những người bạn này. 

[Chúng ta cho một tràng pháo tay vỗ tay khích lệ những bạn vừa rồi.]  

Nhân sinh giống như đánh một ván cờ: 

 Nếu như suy nghĩ của chúng ta mỗi bước đi đều là đắn đo, thế này có 

được hay không? Thế kia có tốt không? Vậy thì mỗi bước đi bạn đều là 

không thể định. 

 Còn nếu như chúng ta đánh cờ, có thể nhìn thấy một trăm bước phải 

đi như thế nào, hai trăm bước hoạch định như thế nào, vậy thì đời sống của 



quý vị sẽ được thung dung, đời sống con cái của quý vị cũng sẽ đi được cao 

hơn, xa hơn. 

 [Tôi cũng học được phụ thân ở chỗ tính mỗi một cái việc mình chuẩn 

bị nghĩ để mình làm, bước 1 nó sẽ như thế này, bước 2 nếu mà mình hành xử 

có 3 cách nó sẽ là như thế này, vậy thì kết quả sẽ là như thế này. Lại tỏa ra 

tiếp: bước 3, bước 4… cứ thế tôi tính. Con cái tôi không nghe tôi đều vướng 

hết. Bởi vì cái bài học của tôi, tôi đã bị từ xưa không nghe phụ thân một số 

việc là bị rồi. 

Cho nên các bạn phải hoạch định được cuộc đời của mình cũng như 

của con cái mình. 

Có bạn là Phật tử hỏi tôi thế này: 

- Có phải niệm Phật là quy hoạch không phải một đời này mà là quy 

hoạch cho muôn đời sau có đúng không ạ? 

Tôi trả lời: 

- Là theo Phật pháp thì đúng là như vậy! Vì nếu bạn thành công, là bạn 

sẽ “liễu sinh tử, thoát luân hồi” rồi đó, thành Thánh rồi, thành Bồ tát, thành 

Phật rồi. Tuy nhiên, không phải chỉ có riêng “một lòng chuyên niệm” là 

được, vì muốn thành tựu thì bạn phải làm cho được điều này, đó là là lúc trút 

hơi thở cuối cùng bạn phải niệm được một câu Phật hiệu và phát nguyện 

vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.  

Nhưng Hòa thượng lại dạy tiếp, bạn muốn niệm được câu Phật hiệu lúc 

lâm chung thì ngay lúc lâm chung này thần thức bạn phải tỉnh táo, còn nếu 

như mê mờ, rơi vào hôn mê thì hết cách rồi. 

Do đó muốn thần thức tỉnh táo bạn lại phải có đại phước báu, để làm 

gì ạ? Để hưởng lúc lâm chung. Có đại phước báu thì thần thức của bạn sẽ 

tỉnh táo, mà muốn có đại phước báu lúc lâm chung thì ngay từ bây giờ, từ giờ 

phút đã hiểu đạo bạn phải thường xuyên, nỗ lực tu thiện, tích đức thì mới 

mong có đại phước báu lúc lâm chung. 



Cho nên làm thiện, tu phước, hy sinh phụng hiến vì chúng sinh chính là 

“Phát tâm Bồ đề”, còn niệm Phật là “một lòng chuyên niệm”. Đây chính là 

hai điều kiện để vãng sinh mà Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ là “Phát 

tâm Bồ đề, một lòng chuyên niệm”. Phát tâm Bồ đề quan trọng hơn, nên Phật 

để ở vị trí đầu tiên. Cho nên nếu bạn chỉ nghĩ đến “một lòng chuyên niệm” 

thì bạn có niệm đến 300 năm nữa cũng không thể thành tựu. Đây là lời của 

Hòa thượng nói, không phải là lời của tôi.  

Cũng vậy, ngày hôm nay nghỉ một cái thì phải hoạch định tiếp ngay 

nếu như chúng ta không niệm Phật, bởi vì lúc này coi như là thường ngày 

dụng binh như là Hòa thượng dặn đấy thôi, rồi buông xuống vạn duyên, rồi 

tùy duyên có cái gì đến thì bắt đầu ta sẽ tu phước.  

Tôi xin đưa cái biểu pháp về cư sĩ ông: Cư sĩ ông bắt đầu nghỉ hưu, khi 

bắt đầu nghỉ hưu thì lúc đầu vẫn còn là quen xem thời sự, rồi bình luận thị 

phi nhiều lắm. Thị phi là thị phi thời sự ấy: Tổng thống nọ, Tổng thống kia, 

rồi là đủ thứ…  

Tôi mới nhắc một câu, tôi bảo là: 

- Cư sĩ ông phải xem lại, bởi vì tôi thấy rất nhiều người bình luận thời 

sự suốt ngày, những người trưởng bối trên tôi, mà vốn là người rất là thông 

minh sắc sảo làm chức rất to ở trong cơ quan nhà nước, bây giờ bị Alzheimer 

10 năm nay rồi, mà không, không còn nhận ra con cháu, không còn biết bất 

kỳ một cái gì nữa. Cho nên là cư sĩ ông phải xem lại chỗ đấy. 

Thế cư sĩ ông bảo tôi là: 

- Vậy thì theo bà như thế nào?  

Tôi bảo: 

- Bây giờ ông phải chuyên tâm vào niệm Phật đi, vì bắt đầu ông phải 

hiểu là cái quãng thời gian giữa tôi với ông không còn dài nữa, trước sau rồi 

chúng ta cũng phải chia lìa. Cho nên nếu không quyết tâm niệm Phật đi, 

không cùng nhau hướng tâm vào để niệm Phật đi, thì khi ra đi thì như hai 

mảnh gỗ thả xuống cái dòng thác mỗi mảnh đi một nơi. 



Thì bắt đầu cư sĩ ông bắt đầu là ít hẳn thị phi trên tivi, với thị phi trên 

mạng Internet, bắt đầu đi vào để niệm Phật. 

Tôi bảo: 

- Ông niệm Phật trước, rồi sau đây tôi hoàn thành một số các cái trách 

nhiệm xong rồi tôi sẽ vào tôi niệm Phật cùng với ông. 

Thì cư sĩ ông rất chịu khó. Tôi cười, tôi nói: 

- Ông phải nhớ câu chuyện của Hòa thượng kể: Lão Pháp sư Đế Nhàn 

có hai người học trò: Người thứ nhất là ngài Cô Lô Giang là một người thợ 

vá nồi; Người thứ hai là Pháp sư Tu Vô, hai người đấy đều biết trước ngày 

giờ ra đi, tự tại vãng sinh luôn. Thậm chí ngài Cô Lô Giang ra đi còn chắp 

tay đứng để chờ sư phụ ba ngày ba đêm, đứng như thế để chờ sư phụ về lo 

hậu sự cho mình. 

Nếu nói về đạo thì ngài Cô Lô Giang và Pháp sư Tu Vô hơn hẳn lão 

Pháp sư Đế Nhàn. Hòa thượng nói là vãng sinh phẩm vị cao hơn. Thế còn 

nếu mà nói về đời, lão Pháp sư Đế Nhàn tu phước rất tốt bởi vì là lo cho cả 

đạo tràng mọi người cùng niệm Phật, nhưng đến khi vãng sinh phẩm vị 

không được bằng ngài Cô Lô Giang với lại Pháp sư Tu Vô. Đây là vì gì? Là 

vì cái duyên, vì bận nhiều việc quá, lo cho đạo tràng. Vậy thì ông hãy biểu 

pháp là ngài Cô Lô Giang, bởi vì tôi bận. 

Thế xong cư sĩ ông bảo tôi là: 

- Làm sao mà làm được thế? 

- Ơ, thế các Ngài biểu pháp để chúng ta học tập, sao ông lại bảo không 

làm được. 

Từ hôm đấy bắt đầu nâng thời khóa lên là một ngày niệm Phật 3 lần. 

Các bạn, đặc biệt là các vị trưởng bối cao tuổi ở đây, các vị phải hiểu 

là cái thời gian vợ chồng ở gần nhau, tôi thấy 60 tuổi khi cả hai vợ chồng tôi 

cùng về hưu là tôi cảm thấy giai đoạn chia ly sắp sửa đến, mà nếu như các 

bạn không chịu cố gắng, các bạn không chịu tinh tấn. 



Tôi có nói một câu như thế này, cư sĩ ông cũng phải công nhận, tôi 

bảo: 

- Nếu ông không chịu khó niệm Phật thì chính bà nội một ngày bà cũng 

niệm Phật được khoảng một tiếng rưỡi. Lần nào vợ chồng mình sang cũng 

nhắn: “mẹ nhớ niệm Phật, mẹ nhớ niệm Phật nhé”. Ngày nào cụ cũng niệm 

Phật được buổi sáng, dậy một cái đánh răng rửa mặt, cụ niệm Phật được một 

tiếng rưỡi, xong cụ bảo “xong”.  

Tôi bảo cư sĩ ông là:  

- Mặc dù lúc lâm chung chúng ta hộ niệm cho bà 12 tiếng, về cõi lành 

thì rất nhiều khả năng nhưng vãng sinh thì khó. 

Cư sĩ ông cũng công nhận điều đấy.  

Thế thì bây giờ mình không tranh thủ đi mà mình cứ ê a vài câu, vài 

câu Phật hiệu, xong xuống bắt đầu lại tiếp tục xuống thị phi mạng với lại thị 

phi tivi, hoặc thị phi đến hàng xóm láng giềng hoặc trong họ hàng, rồi sân si 

lên khắp cả với con với cháu thì bạn đợi đến bao giờ đây? 

Do đó ở trên tôi mới nói là nghỉ hưu rồi, thì gần đất xa trời rồi nên 

càng phải nỗ lực dụng công niệm Phật, như thế chính là phước lúc trẻ cũng 

tạm gọi là đã cống hiến  cho xã hội rồi, nên đây gọi là “lúc trẻ tu phước, về 

già hưởng phước”. 

Tuy nhiên, để tích được nhiều phước báu thì kể cả lúc nghỉ hưu rồi vẫn 

nên tùy duyên mà tu phước. Tôi nói là tùy duyên ạ, chứ không phải bảo bạn 

phan duyên chạy đi tìm cầu cơ hội để tu phước. Không phải như vậy ạ, mà cứ 

nỗ lực khi duyên đến, có cơ hội, có điều kiện, có đủ sức lực vẫn cứ tiếp tục tu 

phước. 

Thế nào là tùy duyên?  

Mình luôn ở vị trí thụ động, nếu cơ hội đến: gặp người thì giúp người, 

gặp chúng sinh giúp chúng sinh, hy sinh phụng hiến, mà không gặp thì thôi. 

Thứ nữa là có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít, không có thì không giúp nhưng 



mà không phải không giúp là không có gì cả, mà ta có thể giúp bằng gì ạ? 

Bằng nội tài, đây chính là trí tuệ và sức lực. Thế mới gọi là tự tại tùy duyên 

niệm Phật. 

Mà tu phước bạn phải nhớ nhé, cả nhà tôi hôm qua đã thuộc lòng cái 

câu này, tôi nói rồi:  

- Cả nhà đều tích cực tu phước nhưng phước không hiển lộ. 

Vì sao? Bởi vì cái khuyết điểm của bạn bạn không bịt được, cho nên 

đây là cái thùng nó bị rò, nước công đức bao nhiêu đổ vào chảy sạch. 

Không bịt được ở chỗ nào? Thường xuyên để lỗi của người trong tâm. 

Trước đây thì thường xuyên sân, bây giờ thì có giảm hơn một tí. Thế nhưng 

mà khó chịu mới để lỗi người trong tâm không chịu được, cứ bước chân lên 

xe ô tô là nói xấu người này người khác, mặc dù mình không nhận ra: “Đây 

nhá, cái chị này như thế này nhá, cái anh này là như thế này nhá…”, mình 

không nhận ra, thực lòng đây là mình đang để lỗi người trong tâm. Nên tại 

sao tu phước mạnh như thế mà phước không hiển lộ. 

Bạn nhớ Liễu Phàm Tứ Huấn Hòa thượng giảng không ạ? Thầy Thái 

thì ví như một cái thùng tích lũy công đức hàng ngày. Chịu khó lắm, đi dạy 

Đệ Tử Quy này, cắt băng này… ai cần gì cũng giúp, hàng ngày đổ vào, thế 

nhưng mà cái công đức đấy nó không hiển lộ được. Vì bạn không chịu sửa 

lỗi, bạn không bít được cái lỗ hổng đấy thì bao nhiêu công đức bạn đổ vào nó 

rò hết. 

Cho nên đây bạn phải hoạch định được cuộc đời của con bạn, bản thân 

cuộc đời của bạn sẽ đi về đâu, như thế nào? Bạn phải hoạch định được sẵn, 

chỉ theo cái kim chỉ nam đấy mà đi, nhất định là “thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc 

thối”, cứ đúng đạo thì ta đi, mà ngược đạo thì kiên quyết không làm, dù có 

tiền trăm tiền triệu. Đấy, tôi vừa mới tán thán hai vị mua bán nhà với nhau, 

đều là đồng tu cả, tôi tán thán quá. Bởi vì khi tôi bán nhà 3 tỷ 2, tôi nộp thuế 

2% là 64 triệu là tôi đã biết là “của đau con xót” đến như thế nào rồi, nhưng 

kiên quyết phải làm. Vậy mà bây giờ còn nộp được gần 200 triệu tôi phục lăn 

như bi. Thế còn bên vị kia cũng gọi là nộp được 0,5% cũng gọi là khoảng 40 

triệu, thế tôi cũng phục lăn luôn. 



Tiến sĩ Thái giảng tiếp:]  

Cho nên ngay khi quý vị suy nghĩ đến chọn lựa của quý vị sẽ ảnh 

hưởng đến đời đời kiếp kiếp, thì tin rằng giáo dục đời này của quý vị sẽ rất 

cẩn thận, sẽ rất dụng tâm, vì quý vị đã suy nghĩ xa đến như vậy. 

Hiện nay người có suy nghĩ như vậy có nhiều không? Không nhiều. 

[Không có một cái chọn lựa nào quan trọng bằng cái chọn lựa bạn 

phải dạy con bạn về đạo đức Thánh hiền, và đồng thời bạn phải cân nhắc 

từng việc một của mình, không thể tùy tiện. Như Hòa thượng gọi là “bạn cứ 

tùy thuận theo tập khí của bạn thì hết cách rồi”. Hòa thượng dùng đúng từ 

như thế này, (không dùng “thì hết cách rồi”): “bạn cứ tùy thuận theo tập khí 

của bạn thì không thể nào …”, không thể nào thế nào thì bạn biết rồi.] 

Tiến sĩ Thái giảng tiếp:]  

Người xưa có suy nghĩ như vậy không? Rất nhiều! Chúng ta đã nghe 

qua “Liễu Phàm Tứ Huấn”, “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn”, [Là gì ạ? Là các 

điều mà dạy ở trong cái gia huấn của gia đình phải như thế nào.] Rồi đến 

“Nhan Thị Gia Huấn”, còn có “Gia Cát Lượng”, có rất nhiều thánh triết nhân 

đều có thái độ như vậy, đem trí huệ của nhân sanh truyền thừa lại. Cho nên 

chúng ta phải nghĩ đến chọn lựa của mình rất quan trọng. 

[Đó ạ, các bạn có con mà chuẩn bị thi vào đại học, các bạn phải nhớ 3 

cái thời khắc không được sai, 3 cái thời khắc ấy mà sai vứt luôn cả đời đứa 

bé. Các bạn nhớ. 

Thầy Thái bắt đầu nói tấm gương nhà thầy.]  

2. Muốn chọn lựa đúng phải có trí tuệ 

Ông nội của tôi không đi học, không biết một chữ nào, ông là người bắt 

cá, anh em của ông đều làm nghề này. Không chỉ anh em của ông bắt cá, con 

cái của anh em ông đều là học đến trung học, vẫn chưa tốt nghiệp thì đã cùng 

nhau đi bắt cá rồi. 



Họ cảm thấy thế nào? [Cùng nhau đi bắt cá đấy], thoải mái nhiều, 

“Con của tôi đã giúp tôi bắt cá rồi, tôi không cần phải mệt như trước đây 

nữa”. Như vậy có tốt không? Ngay lúc đó thì rất tốt đúng không? Nhưng ông 

nội tôi cảm thấy cuộc đời vì không có học nên không có trí tuệ, rất đáng 

thương. 

[Vậy ông nội của Tiến sĩ Thái đã quyết định sao ạ? Chúng ta chuyển 

sang ý thứ ba:] 

 3. Muốn có trí tuệ phải học 

Cho nên ông kiên trì, khổ đến cỡ nào cũng phải để cho con đi học. Do 

sự chọn lựa này, phán đoán này, nên đến đời cha tôi có năm người con, thì có 

một tiến sĩ, ba người tốt nghiệp đại học, một người tốt nghiệp cao trung. Đến 

đời của chúng tôi toàn bộ đều là trên đại học, đã có được hai tiến sĩ, đều là do 

chọn lựa của ông nội. Ngay thời đại này học lực của tôi là thấp nhất, dáng 

người của tôi cũng thấp nhất. 

[Học lực của thầy là gì các bạn? Tiến sĩ. Tôi đọc đến đây tôi thấy 

giống gia đình tôi quá, vì trong gia phả cũng ghi các cụ tổ nhà tôi cũng làm 

nghề đánh dậm, đúng từ là nghề đánh dậm, ở ngay chỗ làng Thanh Trì đây ạ.  

Làm nghề đánh dậm thế đến khi nào thì bắt đầu gia tộc quay lại? Là 

đến thời tôi gọi bằng cụ, tôi gọi bằng cụ thì cụ quyết tâm cụ học thì cuối cùng 

cụ theo Nho giáo. Thế sau đấy đến thời ông nội tôi nữa, sau đến thời bố tôi 

nữa, thì cuối cùng tất cả các con các cháu đi theo như thế, thì bắt đầu thấy là 

nói gì chứ nói đại học, với thạc sĩ, tiến sĩ trong dòng họ rất nhiều. Đúng nghề 

đánh dậm, tôi đọc đến đây tôi tâm đắc quá, tôi bảo: “Đúng rồi, cụ tổ nhà 

mình là cũng là đánh dậm rồi”.] 

Cho nên nếu quý vị làm bậc trưởng bối của người, thì quý vị phải cẩn 

trọng với chọn lựa của quý vị, sức phán đoán của quý vị. 

[Tôi bây giờ coi như là trưởng bối, gia trưởng của gia đình. Hôm qua 

trước mặt con cái đầy đủ đông cả, mâm 10 người, tôi bảo: Trung cái này, 

Châu cái này, Hằng cái này, Tuấn cái này… Xong mọi người ngồi đấy tôi 

bảo: 



- Cả nhà này, chỉ có một người, đấy là cụ, còn các con không nghe đều 

bị mắng liền, phải nhớ điều đấy. 

Cho nên nếu bạn là bậc trưởng bối hoặc gia trưởng thì “quý vị phải 

cẩn trọng với sự chọn lựa của quý vị, sức phán đoán của quý vị”.] 

Nhưng chúng ta phải chuẩn bị sức phán đoán chính xác thì mới có thể 

đưa ra chọn lựa đúng. 

[Bởi vì những cái chọn lựa của bạn vô cùng quan trọng đối với cả gia 

đình, rồi con cháu đời sau.] 

Có phải một con người khi sanh ra liền có thể biết phán đoán chăng? 

Không phải! Cần phải thông qua học tập thì họ mới có thể hình thành được 

sức phán đoán, mới có thể đưa ra chọn lựa đúng. 

Sức phán đoán này phải được quyết định bởi lý trí và trí tuệ của họ, họ 

mới có thể đưa ra phán đoán đúng. Còn nếu như không có trí huệ, không có 

lý trí, thì có thể bạn sẽ dùng ý thức để làm việc. 

[Ý thức khác trí tuệ ở chỗ nào hả bạn? Toàn là đưa tình cảm vào: thích 

cái này, thích thế khác. 

Tôi đã ví dụ có một lần có một người trong họ, con gái cãi nhau với 

con rể. Thế sau khi cãi nhau với con rể thì mang về nói với mẹ mình thì coi 

như bố mẹ nói là:  

- Cái cậu ấy nhá, cái cậu ấy lại tệ thế. 

Thế là nói con rể một tràng. Thế là cuối cùng con gái cũng sân lên. Sau 

khi sân lên thì bố mẹ vợ bảo: 

- Bỏ nó đi, con bỏ nó đi, rồi đưa con về đây sống cùng bố mẹ. 

Thế là cuối cùng ly hôn thật. Thế ly hôn thì cuối cùng cái cô ấy bây giờ 

là sống cô độc. Bởi vì có mỗi 1 người con trai với cái người chồng trước, thì 

sau đấy khi nó đến tuổi thì gia đình nhà chồng cho tiền đi học ở Pháp. Nó đi 



học ở Pháp bây giờ nó chả về. Cô ấy chỉ kém tôi 1-2 tuổi, sống cô độc có mỗi 

một mình. 

Vậy là khi bạn quyết định không có trí tuệ một cái thì lập tức cuối cùng 

bạn đã đưa cuộc đời của con bạn, cháu bạn đến mức khốn khổ như thế. Bây 

giờ cái cô ấy (sinh năm 60 kém tôi một tuổi) nhưng mà phải nói trông già mà 

xấu vô cùng vì suy nghĩ nhiều quá. 

Trong khi đấy thì sao? Có một vị nữ sĩ cũng kể chuyện với tôi rằng khi 

cô ấy nói rằng là cô ấy rất là bực mình với chồng cô, cô muốn bỏ. Thì bố cô 

ấy bảo sao? 

- Con có đẹp bằng nữ diễn viên điện ảnh AV không? 

Tôi xin giải thích thêm đây là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng của 

chúng ta một thời đấy.  

Bảo: 

- Dạ, không đẹp bằng ạ. 

- Vậy con có giỏi bằng nữ diễn viên này không? 

- Dạ, không giỏi bằng ạ. 

- Thế vậy nữ diễn viên này lấy chồng hai có bằng chồng trước không? 

 Bảo: 

 - Dạ, không bằng ạ. 

- Vậy con cũng thế. Nếu con định bỏ chồng con thì về sau con phải nhớ 

là cuộc đời người phụ nữ, người ta nhìn vào có hậu ở cái gì? Ở đường 

“chồng, con”. Bây giờ bỏ chồng thì cuối cùng là nói thế thôi, đừng tưởng 

nghĩ mình xinh đẹp rồi ra không có người này hỏi thì người khác hỏi. Người 

ta hỏi, người ta có sống với con nhưng người ta vẫn cứ khinh con, coi thường 

con. 



Ngẫm đi nghĩ lại mình không bằng cái vị nữ diễn viên kia thật, thế thôi 

mình dại quá. Cụ nói tiếp: 

- Còn nếu như chồng của con nó vướng vào bốn thứ là “tứ đổ tường” 

thì lúc ấy hẵng xem xét.  

“Tứ đổ tường” các bạn đã biết rồi, gọi là gì ạ? Gọi là cờ bạc này, 

rượu chè này, gái gấm này, rồi là nghiện hút này thì hẵng xem xét. Nhưng mà 

nếu như vướng “Tứ đổ tường” đấy mà người ta cũng quyết tâm học đạo 

Thánh hiền người ta quay lại vẫn cứ được. 

Đấy là bố mẹ có trí tuệ, không đưa tình cảm vào đấy. Chứ nếu không 

mà đưa tình cảm vào chỉ bênh con gái, xong nghĩ bụng con gái mình xinh đẹp 

thế này, chẳng lấy người này thì lấy người khác, xui “bỏ đi bỏ đi” thì lại 

giống hệt trường hợp mà cái cô trong họ kia rồi, tôi thấy trông tàn tạ khổ sở, 

rồi ốm đau bệnh tật cứ gọi là 1 mình tha thủi, mà vô cùng đau khổ chứ không 

phải không.  

Đó ạ, nếu như không có trí huệ, không có lý trí thì bạn có thể dùng ý 

thức để làm việc. Muốn có trí tuệ phải học. Đấy nhá, ba cái ngưỡng này: 

 muốn chọn lựa chính xác thì phải có trí tuệ,  

 muốn có trí tuệ thì nhất định phải học.  

Vậy thì:]  

 Thứ nhất: Học từ khi nào, học bao lâu?  

 Càng sớm càng tốt, và học suốt đời.  

Tục ngữ có câu: “Hối hận không kịp”. Hối hận đều là sau khi đưa ra 

chọn lựa sai, đưa ra phán đoán sai thì mới hối. 

[Đây chính là trường hợp lựa chọn sai dẫn đến thậm chí dẫn đến mất 

cả mạng, thậm chí dẫn đến là không thể sửa đổi được. Đây ạ, còn có những 

cái chọn lựa sai chúng ta đã nói: mất tiền, mất thời gian, mất công mất sức 

làm lại. Như tôi ấy, ví dụ chọn cái nghề sai thì cũng mất đến 20 năm đi 



đường vòng. Thế rồi cuối cùng là cũng quay trở lại đúng cái nghề mà mình 

làm việc. Nhưng rồi cuối cùng cả đời không làm nên cơm cháo gì. Vâng, các 

bạn rút kinh nghiệm từ vị nữ sĩ ấy thì các bạn đều rút được thôi. 

Tiến sĩ Thái giảng tiếp:] 

Vì vậy một người lúc nào thì cần phải đầy đủ lý trí? Khi nào? Lý trí 

phải học bao lâu? “Sống đến già, học đến già”. Nhưng lý trí phải xây dựng 

càng sớm càng tốt, thì cuộc đời mới có thể đưa ra chọn lựa quan trọng đúng. 

[Lê-nin đã có khẩu hiệu là gì ạ? “Học! Học nữa! Học mãi!”. Vậy thì 

các vị lãnh tụ, các vị gọi là cổ Thánh tiên Hiền thì đều dạy chúng ta thấy, khi 

nào thì bạn được dừng học ạ? Khi nào đạt được đến mức “Vô học”. Vô học 

là gì ạ? A La Hán. Tức là bạn phải siêu thoát được luân hồi rồi đấy.] 

Thứ hai: Trí tuệ học ở đâu?  

Nội dung này có hai ý:  

- Một là: Không học từ “chân lý tương đối”. 

- Hai là: Phải học trí tuệ Thánh hiền – đây chính là “chân lý tuyệt 

đối”.  

Chúng ta bắt đầu đến ý: 

Thứ nhất: Không học trí tuệ từ “chân lý tương đối”. 

Phần này có 4 điểm như sau: 

1) Học từ trong sách có được không? 

2) Học từ cha mẹ thì thế nào? 

3) Học từ những nội dung khác có được không? 

4) Học từ người nhiều kinh nghiệm có nên không?  

Chúng ta bắt đầu điểm thứ nhất:]  

 1- Học từ trong sách? Sách có hay, có dở 



Rất nhiều người đọc nhiều sách, họ có lý trí hay không? 

Hiện nay có một loại bệnh gọi là chứng trầm kha, rất nhiều người bệnh 

trầm kha vì họ xem không ít sách, càng xem thì càng thế nào? Oh! Vì sao các 

vị đọc nhiều sách như vậy mà cái gì cũng không biết hết? 

[Con mọt sách. Nhưng rồi cuối cùng chả áp dụng được cái gì, chẳng 

làm được cái gì cả. Tôi vẫn thường xuyên ở trong nhà tôi nhắc, ví dụ như là, 

có một cái việc gì xảy ra đấy, người này hỏi tôi, người kia hỏi tôi tôi bảo:  

- Cái này không cần thiết cho cuộc sống, cái này cũng không cần thiết 

cho tu tập thành đạo, không cần phiền não làm gì, không cần nạp thêm 

những các cái phiền nhiễu ấy vào đầu làm gì, nên tôi không nói. 

Cũng vậy, bạn đọc sách một hồi cuối cùng vô bổ, cười “ha ha” một hồi 

xong rồi cuối cùng chất chứa vào trong đầu. Giống như cái bài mà lần trước 

tôi chia sẻ đấy, gọi là câu chuyện gì ạ? “Jack và cây đậu thần”.  

Đây là một câu chuyện thần tiên của nước Anh: 

“Jack là một cậu bé sống với người mẹ và nguồn thu nhập chính của 

họ chỉ là con bò. Khi con bò không còn khả năng cho sữa nữa, mẹ Jack bảo 

cậu đem con bò ra chợ bán. 

Trên đường đi, cậu gặp một ông lão, ông gợi ý đổi hạt đậu thần với con 

bò và cậu đồng ý. Khi cậu về nhà với tay không, mẹ cậu nổi giận và ném 

những hạt đậu xuống đất và bắt cậu đi ngủ. 

Ngay ngày hôm sau thì cây đậu thần lớn nhanh như thổi, Jack đã leo 

lên tận trời xanh. Có một lâu đài của người khổng lồ trên những đám mây và 

cậu đã lẻn vào. Khi người khổng lồ trở lại cảm thấy có người gần đó thì liền 

nói: (nhưng mà ông ta không tìm ra ạ) 

Ta ngửi thấy mùi máu của người  

Ngươi còn sống hay ngươi đã chết 

Ta sẽ nghiền nát xương của ngươi để làm bánh mì của ta. 



Khi người khổng lồ đi ngủ, Jack đánh cắp túi tiền vàng của người 

khổng lồ và leo xuống cây đậu thần. Người khổng lồ tỉnh giấc đuổi theo Jack 

trên cây. Jack gọi mẹ lấy cho cây rìu và chặt cây đậu này, trong lúc người 

khổng lồ sắp xuống tới mặt đất, người khổng lồ ngã và chết. Jack và mẹ sau 

đó sống vui vẻ sau khi có được kho báu từ người khổng lồ”. 

Đấy ạ, câu chuyện như thế: Tôi không biết các bản khác thế nào, 

nhưng bản tôi đọc này là một cuốn truyện bìa cứng, trình bày rất là đẹp, có 

tranh ảnh hẳn hoi thì nội dung là như vậy. Bạn thấy đấy, nếu nhìn vào bản 

chất thì đây là câu chuyện kể về một chú bé hư hỏng: 

Thứ nhất: Mẹ dặn bán bò mang tiền về cho mẹ vì nhà nghèo, thì không 

bán mà đem đổi lấy trò chơi của mình (là đổi lấy hạt đậu thần). Điều này đã 

dạy trẻ em cũng vậy, lấy tiền của cha mẹ đi chơi trò chơi mà mình ham mê, ví 

dụ như chơi điện tử chẳng hạn; 

Thứ hai: Tự mình đi vào chốn nguy hiểm là nhà của người khổng lồ ăn 

thịt người, nếu chẳng may mà bị ăn thịt thì đây là điều bất hiếu nhất với cha 

mẹ. 

Thứ ba: Khi thấy nhà người khổng lồ nhiều của cải vàng bạc thì ăn 

trộm mang về Chúng ta ko thể nói là tiền của của lưu manh, trộm cắp, giết 

người thì chúng ta có thể lấy để về cho mình tiêu dùng riêng. Như vậy chính 

là dạy trẻ tính trộm cắp; 

Và cuối cùng đã ăn trộm ăn cắp về, vậy không biết xấu hổ lại còn nói: 

“Từ đó hai mẹ con sống vui vẻ sau khi có được kho báu từ người khổng lồ”. 

Đó là chưa kể cái tội giết người. Vì sao nói vậy? Vì đã ăn cắp, sau đó 

sợ bị người bắt được thì liền tìm cách giết người, đó là chặt cây để người 

khổng lồ chết. 

Đây chính là cuốn truyện mà vợ chồng con gái, con rể tôi mua về để 

tặng con nó nhân ngày sinh nhật, tức là cháu ngoại tôi đó. Cho nên sau khi 

tôi đọc xong cuốn chuyện này liền gọi hai vợ chồng con gái tôi ra để góp ý, 

góp ý sao ạ? 



- Các con trước khi cho con đọc sách gì bố mẹ phải kiểm duyệt trước.  

Cho nên mới thấy là Tiến sĩ Thái nói quá đúng.  

Tiến sĩ Thái giảng tiếp:] 

Vào thời đại này, ngay đến chọn sách cũng phải có sức phán đoán. 

Hiện tại tri thức bùng phát, nên rất nhiều trẻ nhỏ xem sách không đúng. 

Có một đứa bé mới có năm, sáu tuổi đi xem sách tâm lý học. Trước đây khi 

chưa xem sách này nó thường nói với mẹ mình: 

- Mẹ ơi! Con muốn có một em trai. 

Thường nói với mẹ như vậy. Rốt cuộc sau khi xem sách tâm lý xong, 

nó lập tức nói với mẹ rằng: 

- Mẹ không được sanh em trai, vì nếu như mẹ sanh em rồi, mẹ sẽ không 

còn thương con nhiều nữa.  

[Thế là ích kỷ, thế là đố kị.] 

Vậy việc xem sách như vậy có tốt không? Không tốt! Nhưng hôm nay 

quý vị ra ngoài không nên nói: “Thầy Thái nói xem sách không tốt”. Phải nói 

cho hết lời: “Xem đúng thì quá tốt, xem sai thì là ô nhiễm”. 

[Trong chương cuối cùng của Đệ Tử Quy có dạy: 

  

 “Không phải sách của Thánh hiền, không xem đọc,  

 Hại thông minh, hư tâm trí.” 

 

Tiến sĩ Thái giảng tiếp:] 

 

Các bạn à! Một ly nước trong, nếu bỏ vào một giọt mực, chỉ cần mất có 

một giây. Xin hỏi phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể phục hồi được 

trạng thái trong sạch như ban đầu? Có thể gấp mười lần, trăm lần [thời gian 

một giây ban đầu này.] 



Cho nên nếu như tư tưởng của trẻ nhỏ bị ô nhiễm rồi thì quý vị phải tốn 

rất nhiều thời gian để thanh lọc nó. 

[Làm cha làm mẹ các bạn phải để ý điều này. Trước khi cho con đọc 

sách gì thì các bạn phải kiểm soát trước, bỏ một giọt mực chỉ mất có một 

giây, nhưng mà khi các bạn muốn tẩy rửa nó ra, thì đây, tốn thời gian gấp 

hàng trăm hàng nghìn lần, mà cũng khó lòng để tẩy rửa. Cho nên các bạn 

lưu ý. 

Rất tiếc là tôi quá nhiều việc mà các bạn thì không làm được cái việc 

gọi là xây dựng một tủ sách cho thiếu nhi. Sự nghiệp này để dành cho thế hệ 

sau các bạn làm nhé. 

Chúng ta học đến điểm thứ hai: 

2- Học từ cha mẹ có đúng không?  

Nếu bảo thôi không học từ sách vở thì tôi học từ cha mẹ tôi vậy.  

Tiến sĩ Thái giảng tiếp:] 

Tôi thường hay nói chuyện với các đồng sự, những đồng sự đó nói 

những tiết mục tổng hợp thật cười vỡ bụng, cười đến nỗi lăn ra trên đất. 

Tôi liền nói với họ, tôi nói: 

- Bạn thấy những người đó đang bơi móc việc riêng của người khác, 

lấy người khác để làm trò cười. Bạn cảm thấy họ làm vậy có đúng không? 

Họ nói: 

- Đương nhiên là không đúng.  

- Vậy khi bạn cảm thấy rất đáng cười, khi bạn ở nơi đó cười, con cái ở 

bên cạnh cùng cười với bạn, liệu chúng có biết được việc này “đúng” hay 

“không đúng” không? Chúng chỉ cảm thấy ba mình rất thích thú, thì chúng sẽ 

cho rằng làm như vậy là rất đúng.  



Cho nên trẻ nhỏ chính mắt thấy, tai nghe thấy những lời nói khinh mạn 

đối với người khác, chúng sẽ có khuynh hướng những lời nói này sẽ chiếm 

lợi ích. Bạn thường tùy tiện nói đùa, đã làm tấm gương xấu cho trẻ nhỏ. Khi 

bạn phát hiện ra trẻ nhỏ chúng nói chuyện không có mực thước, lúc này bạn 

muốn đưa chúng quay trở lại thì sẽ rất mệt. 

[Cho nên mỗi một hành vi, mỗi một lời nói, bạn đều phải quán sát 

trước mặt trẻ nhỏ. Bạn không cắm cái gốc này cho nó vững trong vòng 

những năm đầu tiên, cứ gọi là cho đến hết cái tuổi thiếu niên đi, không thì ít 

nhất là đến ba tuổi thì về sau cuộc đời của bạn như thầy Thái nói: “ngày 

tàn”.] 

*** 

 [Vâng ạ, thời gian đã hết, bài chia sẻ của chúng ta hôm nay xin dừng ở 

đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nội dung “Học từ những nội dung khác 

như truyền hình, Internet thì thế nào?”; và “Học từ người nhiều tuổi, nhiều 

kinh nghiệm có được không?”. 

Chúc bạn: 

Thuộc lòng Đệ Tử Quy, 

Hành đúng từng câu chữ,  

Nội hóa tâm cung kính  

Là bạn được thân người. 

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai – Xin cảm ơn !] 

*** 

 


