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CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (1)

1. Phương pháp khai thị? (1)

Câu hỏi 64: Với những người bệnh sắp chết chúng ta phải khai thị như thế nào? (1)

• Phải hiểu người lâm chung trước đã

Đầu tiên là chúng ta phải tôn trọng người lâm chung mà chúng ta đang quan tâm

đây, nên hỏi thử người thân trong gia đình họ:

- Thường ngày họ nghĩ những gì?

- Họ muốn điều gì?

- Những thói quen trong đời sống thường ngày là gì?

• Phải làm thật đúng pháp

Ta phải hiểu hết những điều đó, để có thái độ thế nào nơi phòng bệnh của họ, mình

phải nói những lời gì? Làm những gì? Và làm cho thật khéo léo, thật đúng pháp, để

cho mọi người tôn kính.



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (2)

1. Phương pháp khai thị? (2)

Câu hỏi 64: Với những người bệnh sắp chết chúng ta phải khai thị như thế nào? (2)

• Không tự theo ý mình

Không được làm theo ý của mình, bạn thấy là vừa ý nhưng những bà con thân nhất bên

cạnh cho là bạn ác ý. Đó chẳng phải là làm ơn mắc oán hay sao? Thật không dễ đâu. Nhất

là đối với những đứa con của họ, có một vài người tin Phật, còn bản thân người bệnh không

tin Phật, cả nhà đều không tin Phật. Trường hợp này khó độ nhất.

• Khai thị trúng vấn đề họ mong cầu

✓Phải dùng chân trí tuệ, phương tiện thiện xảo thật sự. Phải hiểu người này lúc sanh tiền

thích cái gì? Mong muốn cái gì? Tùy theo sự thích, sự mong muốn của họ mà khai thị.

✓Lời khai thị phải đơn giản, rõ ràng, ngôn ngữ càng ngắn càng tốt;

✓Không được giảng bất cứ lý luận gì, lúc này nói lý luận không kịp đâu.

✓Tùy theo sở thích họ mà hướng dẫn: “Những gì mà bạn thích, bạn mong cầu, khi đã gặp

Đức A Di Đà rồi thì xin sẽ được toại nguyện, Đức Phật sẽ giúp bạn”;



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (3)

1. Phương pháp khai thị? (3)

Câu hỏi 64: Với những người bệnh sắp chết chúng ta phải khai thị như thế nào? (3)

• Khai thị rõ ràng, đơn giản, trúng vấn đề họ mong cầu, không giảng lý luận

− Nếu họ là người không biết Phật Pháp, bạn nói gia trì thì họ không hiểu, đừng nên có

sự giải thích, cứ nói là Phật sẽ giúp bạn, nếu bạn có lòng thành cầu xin thì sẽ có ứng

nghiệm, những lời này họ nghe sẽ hiểu được. Họ sẽ vui mừng, sự an ủi tiền đồ của

mình rất có hy vọng, ở thế giới Cực Lạc đời đời kiếp kiếp bạn sẽ gặp được những

người tốt, thân bằng quyến thuộc, Đức Phật sẽ giúp bạn, trong đây cũng có không ít

người, nếu có khả năng họ đã sang thế giới Cực Lạc an cư lạc nghiệp rồi. Phải dẫn dắt

họ bằng những lời này.

− Còn bản thân họ tin Phật, cả nhà tin Phật thì dễ làm rồi, cứ theo “Sức chung tu trì” ai

cũng phối hợp dễ làm.

− Khó làm nhất là cả gia đình không hiểu, không tin Phật Pháp, rất khó hợp tác với bạn.

Lúc này phải thể hiện trí tuệ thật sự của bạn, thể hiện phương tiện thiện xảo của bạn.



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (4)

2. Khai thị lúc nào? Nói gì? (1)

Câu hỏi 65: Lâm chung khi nào chúng ta mới khai thị được? Phải khai thị như thế nào? (1)

• Khi người lâm chung thấy âm cảnh hiện tiền - Chỉ cần nói với họ 2 câu (1)

Lúc con người sắp chết, tất cả nghiệp thiện ác mà họ đã tạo trong đời lúc này đều hiện

ra cả, cho nên chúng ta thấy có nhiều người bệnh trong trạng thái sắp chết hoặc trước

khi lâm chung 4 hay 5 ngày hoặc một tuần, lúc đó họ có hiện tượng nhìn thấy có nhiều

người thân, quyến thuộc đến ở ngoài cửa, những người họ thấy là người thân quyến

thuộc đã qua đời rồi.

Trong Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng: Đó là cảnh âm hiện ra, cảnh giới này rất xấu, vậy

có phải là người thân quyến thuộc của họ không? Không phải, đó là oán thân trái chủ

của họ biến thành người thân quyến thuộc đến để dụ dỗ họ, dắt họ đi. Sau khi dắt đi rồi

họ sẽ báo thù. Những sự kiện này có nói trong kinh Địa Tạng.



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (5)

2. Khai thị lúc nào? Nói gì? (2)

Câu hỏi 65: Lâm chung khi nào chúng ta mới khai thị được? Phải khai thị như thế nào? (2)

• Khi người lâm chung thấy âm cảnh hiện tiền - Chỉ cần nói với họ 2 câu (1)

1- «Đừng để ý đến ai, yên tâm niệm Phật»

✓Nếu họ gặp cảnh tượng này bạn liền cảnh tỉnh họ: “Đừng để ý đến, bất kể là ai,

cứ yên tâm niệm Phật”. Họ vừa chuyển ý niệm thì cảnh giới đó biến mất. Khai thị

khi lâm chung chính là câu này.

✓Lúc bấy giờ không được tụng kinh: Lời kinh quá dài, mình càng tụng đầu óc họ

càng rối loạn. Chỉ vậy là được yên rồi, đừng nói thêm một lời nào khác. Cứ một

câu khuyên họ vững tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ, thấy cái gì cũng đừng

quan tâm đến.

2- «Chỉ theo Phật A DI ĐÀ, không theo bất kỳ ai»

“Nếu thấy Phật A Di Đà đến thì theo Ngài đi, nếu không phải Phật A Di Đà thì cho dù

chư Phật, Bồ Tát nào cũng đừng để ý đến”.



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (6)

2. Khai thị lúc nào? Nói gì? (3)

Câu hỏi 65: Lâm chung khi nào chúng ta mới khai thị được? Phải khai thị như thế nào? (3)

• Khi người lâm chung thấy âm cảnh hiện tiền - Chỉ cần nói với họ 2 câu (2)

✓Khi lâm chung khai thị chỉ mấy câu như vậy. Canh người bệnh phải canh mấy ngày chỉ nói

một câu này ngày đêm đừng gián đoạn, lúc nào cũng phải cảnh tỉnh họ, giữ gìn chánh

niệm cho họ.

✓Người được vậy là có phước báu, có được thiện tri thức bên cạnh nhắc nhở, đánh tan

vọng niệm của họ, đánh dẹp lời dụ dỗ của oán thân trái chủ, giúp cho họ đề khởi chánh

niệm, cùng niệm Phật theo mọi người.

✓Lúc họ không niệm được, lúc cơ thể suy yếu họ có thể nghe được hoặc thấy môi họ còn

mấp máy, điều này rất quan trọng. Khi lâm chung có khai thị là câu này.

✓Phải coi họ chánh niệm cho rõ ràng. Chánh niệm là gì? Là nhất tâm niệm Phật A Di Đà,

đừng để cảnh giới cõi âm hiện ra làm rối loạn thì công đức này vô lượng.



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (7)

2. Khai thị lúc nào? Nói gì? (4)

Câu hỏi 65: Lâm chung khi nào chúng ta mới khai thị được? Phải khai thị như thế nào? (4)

• Khi người lâm chung thấy âm cảnh hiện tiền - Chỉ cần nói với họ 2 câu (3)

✓Hàn Quán Trưởng vãng sinh rất ít thấy cảnh giới này nhưng vẫn có hai lần, đây là số

lần ít nhất mà tôi từng chứng kiến. Bà ấy có hai lần, hễ bà vừa nói là tôi lập tức đánh

tan ngay:

- Đừng để ý đến chúng.

Bà ấy nói:

- Dạ

- Và niệm Phật theo chúng tôi

- Dạ

- Dù họ là người thiện hay người ác, là oan gia hay thân thuộc tất cả đều mặc kệ.

• Nếu họ không có nói những cảnh giới âm này – Chỉ 1 câu phật hiệu niệm đến cùng không

cần phải khai thị thêm nữa.



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (7)

3. Sau khi chết có cần khai thị (1)

Câu hỏi 66: Mình có cần cách một thời gian thì khai thị thân trung ấm cho người mất không? Nếu

khai thị thì người mất có lợi ích gì không? (1)

• Sau khi chết từ 12-14 tiếng chỉ niệm Phật

Việc này không cần thiết, khi trợ niệm thường thì gọi là chết nghĩa là bác sĩ xác định họ đã

chết. Tốt nhất là từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ, trong thời gian này chỉ có trợ niệm giúp họ

bằng một câu niệm Phật.

• Nếu có khai thị trước khi tắt thở (1)

1- Chỉ một câu «Niệm Phật và Cầu sanh Tây Phương tịnh độ»

✓Trước khi họ tắt thở, lúc họ còn bệnh nặng không nên khai thị cũng đừng giảng kinh,

cũng đừng xướng niệm những thứ này làm gì, đều là quấy rầy, chỉ có một câu niệm

A Di Đà Phật.

✓Còn khai thị thì chỉ cần một câu “Cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ”, đây là điều thọ

dụng nhất. Không để cho họ có sự suy nghĩ gì khác, như vậy là sai.



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (8)

3. Sau khi chết có cần khai thị (2)

Câu hỏi 66: Mình có cần cách một thời gian thì khai thị thân trung ấm cho người mất không? Nếu

khai thị thì người mất có lợi ích gì không? (2)

• Nếu có khai thị trước khi tắt thở (2)

2- Nhắc họ «chỉ theo A DI ĐÀ PHẬT»

✓Nếu như trong lúc đó họ nhìn thấy người thân thì người đó đã qua đời, có hiện

tượng này, mấy người này có đến thì nhắc nhở: Đừng đi theo họ, chờ Phật A Di Đà

đến. Thấy Phật A Di Đà rồi mình đi theo ngài, bất cứ người nào đến, bất cứ Chư

Phật, Bồ Tát nào đến mình cứ mặc kệ, điều này rất quan trọng. Đừng nên nói điều gì

khác nữa.

✓Một câu A Di Đà niệm cho đến cùng thì đối với họ rất có thọ dụng.

Điều này trong “Sức chung Tu Tri”, “Sức trung Tân Lương” có nói rất rõ, bạn nên xem

nhiều lần cho biết, nhất là phát tâm trợ giúp. Quan tâm khi lâm chung, nhất định mình

phải có kiến thức, nếu không thì bạn chẳng những không làm lợi ích gì cho họ mà còn

sanh ra tác dụng phụ nữa.



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (9)

3. Sau khi chết có cần khai thị (3)

Câu hỏi 67: Có nhiều người chủ trương khi lâm chung, hoặc giả là đã siêu tiếng vãng

sinh rồi phải nên khai thị, khai thị cho người mất và oán thân trái chủ của họ.

Cũng có người chủ trương không cần phải khai thị chỉ cần một câu niệm Phật, niệm

cho đến cùng. Xin hỏi cách nào đúng pháp hơn? (1)

✓Người ta trước khi tắt thở, nghĩa là lúc bác sĩ chịu thua.

− Trước khi họ tắt thở, lúc này một câu niệm Phật là quan trọng nhất;

− Khai thị tức là đánh sang đường khác, không đúng.

− Nếu như họ nói có thấy người này người khác đến, có người kia lại hoặc chư

Phật chư Bồ Tát nào đến thì hãy nói với họ là “đừng để ý đến, 1 câu niệm

Phật đến cùng”. Có khai thị thì chỉ có câu này.



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (10)

3. Sau khi chết có cần khai thị (4)

Câu hỏi 67: Có nhiều người chủ trương khi lâm chung, hoặc giả là đã siêu tiếng vãng sinh rồi

phải nên khai thị. Khai thị cho người mất và oán thân trái chủ của họ. Cũng có người chủ trương

không cần phải khai thị chỉ cần một câu niệm Phật, niệm cho đến cùng. Xin hỏi cách nào đúng

pháp hơn? (2)

• Thân trung ấm có thể khai thị được không? (1)

Nếu như họ tắt thở qua đời rồi thành trung ấm, trung ấm thì khai thị được, lúc này khai

thị thì nên đơn giản, tóm tắt, nhưng khuyên nhủ họ cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nhất

là dặn họ đi theo Đức Phật A Di Đà và đừng đi theo người khác.

Lúc khai thị đây đừng giảng đạo lý gì khác đó là vì sợ họ đi sai đường; Nếu đi sai, đi lạc

thì phải chỉnh sửa lại cho đúng, điều này cũng rất quan trọng;

1- Phải nói cho họ rõ lợi ích của sự niệm Phật thật sự xa lìa khổ được vui. (1)



CHƯƠNG V: KHAI THỊ LÂM CHUNG THẾ NÀO? (11)

3. Sau khi chết có cần khai thị (5)

Câu hỏi 67: Có nhiều người chủ trương khi lâm chung, hoặc giả là đã siêu tiếng vãng sinh rồi

phải nên khai thị. Khai thị cho người mất và oán thân trái chủ của họ. Cũng có người chủ trương

không cần phải khai thị chỉ cần một câu niệm Phật, niệm cho đến cùng. Xin hỏi cách nào đúng

pháp hơn? (3)

• Thân trung ấm có thể khai thị được không? (2)

2- Với người không bỏ được tình chấp gia đình thì sao?

Có 1 vài người tình chấp rất sâu nặng, không xả nổi lìa khỏi gia đình, quyến thuộc.

Nếu như vậy thì phải nói với họ: “Đến thế giới Cực Lạc bạn mới thật sự mãi mãi

sống bên cạnh người thân yêu của mình, còn như đã đi đường khác rồi thì bạn sẽ

theo nghiệp mà lưu chuyển. Đến thế giới Cực Lạc bạn có thiên nhãn, thiên nhĩ, bạn

có thần túc, bạn có đầy đủ thần thông, bất cứ người thân quyến thuộc của bạn sanh

vào đường nào bạn cũng đều biết và họ có bị khổ nạn như thế nào bạn cũng có thể

giúp đỡ”. Đây là những lời mà người bình thường rất thích nghe.
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3. Sau khi chết có cần khai thị (6)

Câu hỏi 68: Thời kỳ trợ niệm, sự khai thị cho người chết và người bệnh rất khác nhau. Cầu Lão

pháp sư hãy chuẩn tắc nội dung khai thị để tiện cho các bạn đồng tu tham chiếu? (1)

• Sự khai thị này xưa nay Tổ sư đã có quy củ chúng ta không nên làm thêm: Người chết lúc

này quan trọng nhất là không nên khởi một vọng niệm, chỉ có một niệm, đó là nhất tâm

niệm A DI ĐÀ PHẬT.

• Cho nên không có loại khai thị thứ hai, lúc này mà nói đến khai thị là sai rồi, lúc này mà

bảo họ nghe kinh nữa là sai rồi, câu niệm Phật là cần thiết quan trọng, niệm sau cùng là

niệm Phật nhất định sẽ được vãng sinh.

• Còn về Phật pháp nói mười niệm, một niệm, câu này trong “bốn mươi tám lời đại nguyện”,

mười niệm đến một niệm đều được vãng sinh. Có được vãng sinh không là do một niệm

sau cùng này. Cho nên phải quan tâm đến niệm sau cùng của họ, niệm nào cũng là A DI

ĐÀ PHẬT không được cho niệm thứ hai.
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3. Sau khi chết có cần khai thị (7)

Câu hỏi 68: Thời kỳ trợ niệm, sự khai thị cho người chết và người bệnh rất khác nhau. Cầu Lão

pháp sư hãy chuẩn tắc nội dung khai thị để tiện cho các bạn đồng tu tham chiếu? (2)

• Vậy thì khi nào khai thị?

✓Khi nào họ nói với bạn những gì họ đã nhìn thấy, nhìn thấy người nào đó đứng bên

cửa, những người họ nói đều là những người họ đã qua đời, đó là người thân của họ

lúc này.

✓Bạn phải nói họ niệm A DI ĐÀ PHẬT đi đừng để ý đến họ nữa, có khai thị là câu này,

đây là câu khai thị tốt nhất đối với người sắp chết, cảnh giới gì xảy ra đều mặc kệ. Họ

thấy Địa Tạng Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát cũng mặc kệ; Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cũng

mặc kệ các Ngài; Nếu Đức Phật A DI ĐÀ đến thì theo Ngài. Có thấy chư Phật, Bồ Tát

nào cũng mặc kệ.

✓Đây là sự khai thị quan trọng nhất, đừng nói một câu dư thừa, một câu xen tạp cũng

không được có, điều này mới là quan trọng.

✓Lúc này không phải lúc giảng kinh hay khai thị.
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4. Trẻ con dưới 3 tuổi lâm chung có khai thị không?

Câu hỏi 69: Nếu người sắp chết là đứa trẻ bị bệnh nặng, từ ba tuổi trở xuống, chúng ta có cần

khai thị lâm chung không? Việc trợ niệm cho trẻ nhỏ có khác với người lớn không?

Có! Chúng chưa hiểu, chỉ dạy chúng niệm Phật, nghĩ tới tượng Phật. Thấy Đức Phật A Di

Đà đến thì hãy theo Ngài, khai thị như vậy là được rồi không cần nói nhiều, có nói nhiều

chúng cũng không hiểu được. Cứ niệm Phật không gián đoạn, bày tượng Phật trước mặt

chúng.

5. Cư sĩ tại gia có thể khai thị cho sư phụ xuất gia? (1)

Câu hỏi 70: Hàng cư sĩ tại gia trợ niệm cho sư phụ xuất gia, bấy giờ phát hiện không có đủ điều

kiện vãng sanh lại không có ai khai thị, như vậy hàng cư sĩ tại gia có nên khuyên vị sư phụ xuất

gia nên bỏ vạn duyên giữ vững tín tâm cầu sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất tâm

niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Xin hỏi như vậy có đúng pháp không? (1)

• Rất là đúng pháp, khi người tại gia trợ niệm cho người xuất gia cũng cần giúp đỡ họ, nếu

bạn thức tỉnh được họ thì bạn là bậc Bồ Tát, bạn đã thực sự giúp được họ.
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5. Cư sĩ tại gia có thể khai thị cho sư phụ xuất gia? (2)

Câu hỏi 70: Hàng cư sĩ tại gia trợ niệm cho sư phụ xuất gia, bấy giờ phát hiện không có đủ điều

kiện vãng sanh lại không có ai khai thị, như vậy hàng cư sĩ tại gia có nên khuyên vị sư phụ xuất

gia nên bỏ vạn duyên giữ vững tín tâm cầu sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất tâm

niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Xin hỏi như vậy có đúng pháp không? (2)

• Lúc này đây là thời khắc quan trọng. Nếu như thấy họ không tập trung ý chí tinh thần thì

mấy câu này đây quan trọng hơn bất cứ cái gì khác cho nên bạn đừng sợ thần tướng

người xuất gia, nếu sợ thì bạn không hiểu gì về Phật pháp.

• Bạn thấy trong Phật pháp kinh nào cũng nói về Phật pháp là pháp bình đẳng. Bốn chúng

đồng tu phải giúp đỡ nhau nhất là vào lúc này. Lúc này là thời đoạn người xuất gia cũng

rất là vất vả, rất là đáng thương. Tuy là người xuất gia nhưng không phải ai cũng có cơ hội

hiểu rõ chánh pháp, tu trì chánh pháp và còn có rất nhiều vấn đề khác nữa.

• Cho nên nếu gặp phải cơ duyên này chúng ta phải giúp, nhất định không có nghi ngờ.
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6. Khai thị cho người lâm chung không hiểu phật pháp (1)

Câu hỏi 71: Nếu có người bị bệnh đến trạng thái hôn mê, nhưng vì người bệnh và gia đình

không tin Phật nên không thể niệm Phật trợ niệm. Có nên tụng kinh Địa Tạng trước mặt người

bệnh và trước khi tụng kinh phải khai thị cho người bệnh như thế nào? (1)

• Đều không tin Phật cả à? Điều này thì hơi phiền: Nếu bạn nói họ không tin Tịnh Độ, còn

tin pháp môn khác, vậy thì được, họ tin pháp môn nào thì người ta dùng nghi thức pháp

môn đó, kinh hoặc luận đều tốt.

• Tuy nhiên đối với người cả đời chưa tiếp xúc với Phật pháp (1)

✓Nói cho họ y báo, chánh báo của Tây phương Cực lạc

Khi lâm chung có khi khuyên họ, giảng cho họ nghe y chánh trang nghiêm của Tây

Phương Cực Lạc, lúc này thường thì khi nghe xong họ sanh tâm hoan hỷ.

Trước kia, khi tôi còn ở Mỹ có một vị cư sĩ khi lâm chung mới nghe tới Phật pháp và

đã được vãng sinh. Khi lâm chung từ một niệm đến mười niệm đều có thể vãng

sinh. Đây là do nhân duyên thù thắng, đánh thức thiện căn trong đời quá khứ của

họ. Cho nên trong khoảng thời gian rất ngắn, trong khoảng hai, ba ngày mà họ có

thể công phu không gián đoạn như vậy có thành tựu.
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6. Khai thị cho người lâm chung không hiểu phật pháp (2)

Câu hỏi 71: Nếu có người bị bệnh đến trạng thái hôn mê, nhưng vì người bệnh và gia đình

không tin Phật nên không thể niệm Phật trợ niệm. Có nên tụng kinh Địa Tạng trước mặt người

bệnh và trước khi tụng kinh phải khai thị cho người bệnh như thế nào? (2)

• Tuy nhiên đối với người cả đời chưa tiếp xúc với Phật pháp (2)

✓Nói họ buông bỏ tất cả tài sản, sự nghiệp, người thân

Liên quan sự việc này, chúng ta thấy nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của Đức

Phật A Di Đà. Người sắp chết khai thị cho họ, điều quan trọng nhất là buông bỏ vạn

duyên, buông bỏ tất cả những gì mà mình đeo mang, người bình thường khi lâm

chung đều phải buông bỏ tài sản, sự nghiệp, người thân quyến thuộc, đây là

chướng ngại rất lớn.

✓Nói họ nhất tâm hướng Phật, đi theo Phật

Buông bỏ vạn duyên, nhất tâm hướng Phật, đi vãng sinh theo Phật, đây là pháp tối

thượng thừa.
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6. Khai thị cho người lâm chung không hiểu phật pháp (3)

Câu hỏi 71: Nếu có người bị bệnh đến trạng thái hôn mê, nhưng vì người bệnh và gia đình không tin

Phật nên không thể niệm Phật trợ niệm. Có nên tụng kinh Địa Tạng trước mặt người bệnh và trước

khi tụng kinh phải khai thị cho người bệnh như thế nào? (3)

• Tuy nhiên đối với người cả đời chưa tiếp xúc với Phật pháp (3)

✓Khuyên họ đem tài sản của mình đi làm phước

Việc khai thị khi lâm chung trong kinh Địa Tạng có đưa ra một kiểu mẫu: “Hãy bảo họ

đem của cải mà người mất yêu thích nhất đem bán đi để làm phước cho người mất”.

Trong việc tu phước việc thù thắng nhất đó là cúng dường Tam Bảo, cách thức cúng

dường Tam Bảo là:

(1)Tạo tượng Phật, nếu như không có nhiều tiền của thì có thể làm gì? Có thể in tranh

tượng Phật, qua sự kết duyên của chúng ta, bức tranh tượng Phật đầy màu sắc

được in ra, đây gọi là cúng dường Phật Bảo;

(2)Ấn tống kinh sách (hiện giờ bao gồm máy quay phim, máy ghi âm, đĩa CD), gọi là

cúng dường Pháp Bảo;

(3)Cúng dường cho người xuất gia gọi là cúng dường Tăng Bảo.
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6. Khai thị cho người lâm chung không hiểu phật pháp (4)

Câu hỏi 71: Nếu có người bị bệnh đến trạng thái hôn mê, nhưng vì người bệnh và gia đình không tin

Phật nên không thể niệm Phật trợ niệm. Có nên tụng kinh Địa Tạng trước mặt người bệnh và trước

khi tụng kinh phải khai thị cho người bệnh như thế nào? (4)

• Tuy nhiên đối với người cả đời chưa tiếp xúc với Phật pháp (4)

✓Khuyên họ đem tài sản của mình đi làm phước (1)

− Như vậy hãy đem những gì họ tích chứa, những gì họ yêu thích cúng dường Tam

Bảo, rồi đem công đức này hồi hướng cho họ để đích thân họ nghe thấy, hiểu rõ,

những thứ này là vật ngoài thân mình không thể mang theo được. Công đức cúng

dường họ có thể mang theo làm cho họ không buồn lo, không đeo mang.

− Nếu như họ là người giàu có họ có thể cúng lớn hơn. Xưa khi có người đem nhà của

mình để đem cúng dường làm chùa, công đức này càng lớn hơn.
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6. Khai thị cho người lâm chung không hiểu phật pháp (5)

Câu hỏi 71: Nếu có người bị bệnh đến trạng thái hôn mê, nhưng vì người bệnh và gia đình

không tin Phật nên không thể niệm Phật trợ niệm. Có nên tụng kinh Địa Tạng trước mặt

người bệnh và trước khi tụng kinh phải khai thị cho người bệnh như thế nào? (5)

• Tuy nhiên đối với người cả đời chưa tiếp xúc với Phật pháp (5)

✓Khuyên họ đem tài sản của mình đi làm phước (2)

Xưa kia chúng tôi đến Nam Kinh, tham quan các kinh ở Kim Lăng. Ở Kim Lăng

có nhà cư sĩ Dương Văn Sơn, sau khi vãng sinh ông ấy hiến ngôi nhà của mình

để làm nơi khắc kinh cúng dường Tam Bảo. Đây là việc làm của người giàu có,

cách làm này rất thù thắng, ông ấy là người hiểu Phật, là người học Phật, ông

ấy hiểu cách làm của ông ấy là tài thí, pháp thí, vô úy thí đều có đủ cả.
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6. Khai thị cho người lâm chung không hiểu phật pháp (6)

Câu hỏi 71: Nếu có người bị bệnh đến trạng thái hôn mê, nhưng vì người bệnh và gia đình không

tin Phật nên không thể niệm Phật trợ niệm. Có nên tụng kinh Địa Tạng trước mặt người bệnh và

trước khi tụng kinh phải khai thị cho người bệnh như thế nào? (6)

• Tuy nhiên đối với người cả đời chưa tiếp xúc với Phật pháp (6)

✓Khuyên họ đem tài sản của mình đi làm phước (3)

Trong các thứ cúng dường, cúng dường pháp là hơn hết. Ông đã đem nhà cúng

dường làm nơi khắc kinh. Chúng tôi có tham gia qua. Những chuyện này là tấm

gương tốt nhất cho chúng ta noi theo.

Cư sĩ Dương Văn Sơn là niệm Phật vãng sinh. Nếu ông ấy không niệm Phật không

cầu vãng sinh, với công đức này, ông ấy cũng được sanh lên trời hưởng phước.

HẾT CHƯƠNG V



MỤC LỤC 
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1. Phương pháp khai thị?

Phải hiểu người lâm chung trước đã

Phải làm thật đúng pháp, không tự theo ý mình

Khai thị rõ ràng, đơn giản, trúng vấn đề họ mong cầu

2. Khai thị lúc nào? Và nói gì?

Khai thị khi người lâm chung thấy âm cảnh hiện tiền

Chỉ cần nói với họ 2 câu:

1- «Đừng để ý đến ai, yên tâm niệm Phật»

Lúc bấy giờ không được tụng kinh

2- «Chỉ theo Phật A DI ĐÀ, không theo bất kỳ ai»

3. Sau khi chết có cần khai thị (1)

Sau khi chết từ 12-14 tiếng chỉ niệm Phật

Nếu có khai thị trước khi tắt thở
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3. Sau khi chết có cần khai thị (2)

1- Chỉ một câu «Niệm Phật Cầu sanh tây phương tịnh độ»

2- Nhắc họ «chỉ theo A DI ĐÀ PHẬT»

Thân trung ấm có thể khai thị được không?

1- Nói rõ lợi ích của sự niệm Phật lìa khổ được vui

2- Với người không bỏ được tình chấp gia đình thì sao?

4. Trẻ con dưới 3 tuổi lâm chung có khai thị không?

5. Cư sĩ tại gia có thể khai thị cho sư phụ xuất gia?

6. Khai thị cho người lâm chung không hiểu phật pháp

Nói cho họ y báo, chánh báo của Tây phương Cực lạc

Nói họ buông bỏ tất cả tài sản, sự nghiệp, người thân

Nói họ nhất tâm hướng Phật, đi theo Phật

Khuyên họ đem tài sản của mình đi làm phước
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Ai muốn lên bến giác

Cực Lạc sẵn thuyền về

Giác hải hư không khởi

Ta Bà nghiệp sóng trào


