
HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM LÚC 
LÂM CHUNG

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không 

(được cắt từ các băng giảng của HT)



MỤC LỤC  

HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

▪ CHƯƠNG I: Thời điểm bắt đầu & thời gian trợ 

niệm

▪ CHƯƠNG II: Giúp người lâm chung

▪ CHƯƠNG III: Công tác chuẩn bị trợ niệm?

▪ CHƯƠNG IV: Phương pháp trợ niệm

▪ CHƯƠNG V: Khai thị lâm chung?

▪ CHƯƠNG VI: Làm thế nào trợ niệm hiệu quả?

▪ CHƯƠNG VII: Thân trung âm có thể vãng sanh?

▪ CHƯƠNG VIII: Tạo phước cho người mất

▪ CHƯƠNG IX: Vãng sanh và tướng điềm lành

▪ CHƯƠNG X: Công đức của trợ niệm

▪ CHƯƠNG XI: Làm thế nào để tự tại vãng sanh?

▪ CHƯƠNG XII: Thành lập đoàn trợ niệm

▪ CHƯƠNG XIII: Những vấn đề khác



HỎI ĐÁP 

TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

PHẦN GIẢNG GIẢI



CHƯƠNG III

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM?

HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG



HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG 

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (1)

1. Một số điều kiện với người đi trợ niệm

2. Về số người trợ niệm

3. Pháp khí, tam bảo

4. Nghi lễ trước trợ niệm thế nào?



1. Một số điều kiện với người đi trợ niệm (1)

1.1.Ăn các thứ tanh hôi có trợ niệm được không? (1)

Câu hỏi 29: Xin hỏi người ăn thứ tanh hôi có niệm Phật giúp người khác được không?

1- «Tanh hôi» là ngũ vị tân, không phải thịt

✓Hiện tại người ta giảng về chữ «huân» có ý rất là mơ hồ, huân này chính là ăn chất

tanh nồng, chứ không phải là ăn thịt, bạn thấy chữ huân trên đây đều là bộ thảo, huân

là ăn rau chứ không phải ăn thịt.

✓Về vấn đề này các vị phải làm cho rõ, không nên cho rằng ăn thịt là ăn chất tanh; ăn

thịt là tanh, là tanh hôi; nghĩ vậy là sai;

✓«Huân» là năm loại trong rau củ, là ngũ huân, năm loại này là: hành, tỏi, kiệu, hẹ và

hành tây. Năm loại này gọi là năm thứ rau tanh, không nên cho rằng ăn thịt là ăn thứ

tanh nồng, nghĩ vậy là sai. Chúng ta nhất định phải hiểu nó cho rõ.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (2)



1. Một số điều kiện với người đi trợ niệm (2)

1.1.Ăn các thứ tanh hôi có trợ niệm được không? (2)

Câu hỏi 29: Xin hỏi người ăn thứ tanh hôi có niệm Phật giúp người khác được không? (2)

2- Ăn thịt vẫn có thể trợ niệm giúp người?

Vậy thì ăn thịt có thể giúp người niệm Phật được không? Có thể;

3- Ăn ngũ vị tân thì không thể

Nhưng ăn năm loại rau tanh thì không được. Khi chúng ta giúp người niệm Phật,

nhất định phải cấm hẳn việc này, mùi hôi của nó tanh quá, ngay cả quỷ thần cũng

đều ghét, việc này là thật chứ không phải giả. Trong kinh Lăng Nghiêm có dạy rất

rõ.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (3) 



1. Một số điều kiện với người đi trợ niệm (3)

1.2.Hút thuốc, uống rượu, ăn thịt có nên dẫn chúng trợ niệm? Ngày trợ niệm thì không nên

Câu hỏi 30: Người hút thuốc, uống rượu, ăn thịt có được dẫn chúng niệm Phật không? Có thể

khai thị cho người mất được không?

1- Ngày nào trợ niệm thì nên ăn chay:

Tốt nhất là ngày nào trợ niệm thì ngày đó bạn nên ăn chay, đó là biểu lộ lòng chân

thành cung kính của bạn đối với họ và công đức này càng lớn hơn;

2- Hoặc sau khi trợ niệm xong thì có thể:

Hoặc là sau khi bạn trợ niệm xong bạn ăn lại cũng có thể được, không nên ngay thời

điểm trợ niệm, nơi trợ niệm mà hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Làm như vậy sẽ không

tốt, làm như vậy là không có tâm cung kính đối với người chết.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (4) 



1. Một số điều kiện với người đi trợ niệm (3)

1.2.Lúc trợ niệm vai bị lắc lư, hoặc hôn trầm có sao?

Câu hỏi 31: Lúc trợ niệm, tự nhiên mình bị lắc lư hai bên, có phải như vậy là không tôn

trọng không? Nhất là lúc bị hôn trầm, việc lắc mình một chút sẽ giúp lấy lại tinh thần,

làm như vậy không biết có quấy rầy người khác trợ niệm không?

Việc này nên xem lại hoàn cảnh lúc đó, đến hoàn cảnh bây giờ.

✓Nếu động tác mà bạn làm không nhiều quá, không lớn quá thì không gây trở

ngại lớn đối với các huynh đệ ngồi bên cạnh;

✓Còn nếu như động tác làm quá dồn đập, quá nhiều thì bạn quấy rối trật tự rồi,

đến lúc này bạn có thể lui ra, ra ngoài đi vài bước để điều hòa thân tâm rồi

sau đó mới trở lại.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (5) 



2. Về số người trợ niệm

2.1.Nhiều người trợ niệm có tốt không?

Câu hỏi 32: Có phải số người trợ niệm càng nhiều càng tốt?

1- Nhiều người mà thanh tịnh thì càng nhiều càng tốt

✓Nếu người trợ niệm dùng tâm chân thành, thanh tịnh, tâm từ bi, niệm câu danh hiệu Phật

này, thì người trợ niệm càng nhiều càng tốt.

✓Sự thù thắng của từ trường đây có thể khiến cho các loài quỷ thần trong đường ác không

dám đến gần.

2- Ít người lại không thành ý quỷ thần dập

✓Nếu người trợ niệm ít, trợ niệm mà không có thành ý thì quỷ thần trong đường ác thường

tìm sơ hở, nó sẽ thừa chỗ yếu mà dập. Một chút đây chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý.

✓Cho nên nếu có người hỏi “Ngộ nhỡ không tìm được người trợ niệm, chúng tôi có thể

dùng máy trợ niệm được không?”

✓Chỉ cần trả lời: Có máy thì tốt hơn không có một chút thôi, tốt nhất là nên có người đến

niệm. Đây là điểm khác nhau.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (6) 



2. Về số người trợ niệm (2)

2.1.Nhiều người trợ niệm có tốt không? (2)

3- Trợ niệm lâm chung chỉ nên 04 người/ca

Câu hỏi 33: Số người trợ niệm càng nhiều càng tốt, hay là cầu sức thanh tịnh, rồi

chỉ thông báo cho một vài người biết là được rồi? (1)

✓Niệm Phật vãng sinh không được quá nhiều người, nếu quá nhiều người thì

phải phân ban.

✓Khi người bệnh sắp chết, trước mắt, tốt nhất nên có 4 người, trong Phật pháp

4 người gọi là 1 chúng, là 1 đoàn thể;

✓Không nên quá nhiều, nhiều người quá sẽ gây ồn, từ trường sẽ không tốt,

bạn phải hiểu điều này.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (7)



2. Về số người trợ niệm (3)

2.1.Nhiều người trợ niệm có tốt không? (3)

Câu hỏi 33: Số người trợ niệm càng nhiều càng tốt hay là cầu sức thanh tịnh rồi chỉ

thông báo cho một vài người biết là được rồi? (2)

4- Nếu nhiều người đến, thì nên niệm Phật tại Niệm Phật Đường rồi hồi hướng cho

họ (1)

✓Nếu như thật sự có phước báu, có nhiều người đến, có thể đến niệm Phật

đường niệm Phật rồi hồi hướng cho họ, không nên niệm tại phòng của họ,

vậy thì được.

✓Trước kia khi tôi còn ở Đài Trung, lúc thầy Lý vãng sinh, bên cạnh chỉ có mấy

người học trò, mấy người học trò thường chăm sóc thầy, còn ở niệm Phật

đường thì có 600 người, niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn, lúc đó tôi

thấy vậy rất là vui.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (8)



2. Về số người trợ niệm (3)

2.1.Nhiều người trợ niệm có tốt không? (3)

Câu hỏi 33: Số người trợ niệm càng nhiều càng tốt hay là cầu sức thanh tịnh rồi chỉ thông

báo cho một vài người biết là được rồi? (2)

4- Nếu nhiều người đến, thì nên niệm Phật tại Niệm Phật Đường rồi hồi hướng cho họ

(2)

✓Đại khái là ở Đài Loan đây là trường hợp vô tiền khoáng hậu. Đó thật sự là có

phước báu, 600 người niệm suốt 49 ngày đêm, không gián đoạn, có thể chịu

được không? Không phải vậy. Người này niệm mệt rồi thì đi ra, thay cho người

khác vào niệm.

✓Học trò quá nhiều, có mấy mươi ngàn người, cho nên niệm Phật đường chỉ có

600 chỗ ngồi, vì vậy rất nhiều người phải đứng bên ngoài, nhìn thấy có người đi

ra thì người khác liền thay vào. Đây là kết quả mà thầy đã dạy suốt 38 năm với

đại chúng. Sự thù thắng không gì sánh bằng.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (8)



2. Về số người trợ niệm (4)

2.2.Có người lâm chung tại Niệm Phật Đường, nhiều người cùng trợ niệm có nên?

Câu hỏi 34: Nếu như trong đạo tràng có người vãng sinh [lâm chung], chúng ta có cần điều động

huynh đệ cùng tu Phật thất đến trợ niệm không? Và sắp xếp như thế nào để tốt cho cả đôi bề?

Nếu trong niệm Phật đường có người vãng sinh thì tuyệt đối không được quấy rối niệm Phật

đường.

1- Phải là những người thường ngày phát tâm trợ niệm

Người vãng sinh đó và người đưa vãng sinh, người đưa vãng sinh này đương nhiên

là có những người thường ngày phát tâm trợ niệm, họ sẽ đến giúp người đó;

2- Người đến tu tại Niệm Phật đường thì không nên

✓Còn những người đang tu tập tại Niệm Phật Đường, nếu giúp trợ niệm cũng chỉ làm

cho họ loạn tâm thôi, họ sẽ không thể chuyên chú. Điều này không tốt.

✓Cho nên việc trợ niệm cho người vãng sinh đó là do tổ trợ niệm nhỏ chuyên trách,

chúng ta gọi là Ban trợ niệm nhỏ, họ sẽ đến phụ trách, lo lắng. Đó gọi là sự quan tâm

khi lâm chung. Họ sẽ đến lo việc này, sự việc đúng là như vậy.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (9) 



2. Về số người trợ niệm (5)

2.3. Không cần người trợ niệm có nên không? Không vững thì nên 2-3 người đến

Câu hỏi 35: Khi chết không mong được người khác trợ niệm vì không thích người ta ra vào nhà,

không thích mình sau khi chết bị người ta xúc chạm, thử thăm dò đầu, chân để xem sau khi

chết đi về đâu, cho nên muốn riêng một mình vãng sinh tại nhà. Xin hỏi suy nghĩ như vậy có

đúng không?

✓Nếu nắm vững được thì suy nghĩ như vậy là chính xác, còn nắm không vững là không

chính xác. Phải nắm vững thì mới được.

✓Nếu không nắm vững mà có một vài sự lo lắng thì nên để cho một ít người, ví dụ 2, 3

người cũng được, chứ không nên mời đến đầy nhà, vậy là quá nhiều, chỉ nên 2, 3 người

luân phiên để họ đủ duy trì suốt 24 giờ. Người quan tâm bạn, giúp đỡ bạn, trợ niệm bạn

không bị gián đoạn, làm như vậy là lý tưởng nhất.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (10)



3. Pháp khí, tam bảo (1)

3.1. Khánh

Câu hỏi 36: Khi trợ niệm cho người lâm chung có cần phải gõ mõ không? Chỉ dùng khánh,

không dùng mõ

Chỉ gõ khánh, không gõ mõ. 4 người thành 1 băng, quây quanh giường của người bệnh để

họ nghe, nếu tinh thần của họ còn minh mẫn thì hãy cùng niệm theo, còn như tinh thần

không khỏe thì họ nghe theo, suốt 24 giờ không gián đoạn.

3.2. Tôn ảnh (tượng) Phật, thắp hương, cúng nước

Câu hỏi 37: Khi trợ niệm cho người sắp chết, có nhất định phải treo tôn ảnh (hoặc tượng Phật),

thắp hương, cúng nước không? Có thì rất tốt, quan trọng là iếng niệm Phật (1)

Có được hoàn cảnh này thì rất tốt, còn tốt nhất là khi lâm chung hãy để cho họ nghe được

tiếng niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật họ sẽ có ấn tượng, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với

họ.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (11)



3. Pháp khí, tam bảo (2)

3.2- Tôn ảnh (tượng) Phật, thắp hương, cúng nước (2)

Câu hỏi 37: Khi trợ niệm cho người sắp chết, nhất định phải treo tôn ảnh (hoặc tượng Phật), thắp

hương, cúng nước không? Có thì rất tốt, quan trọng là iếng niệm Phật (2)

• Khi trợ niệm phải để tượng Phật như thế nào? Người lâm chung phải nhìn thấy được

− Khi người ta đang bị bệnh nặng, tượng Phật phải được treo dưới chân giường của họ. Họ

nằm trên gối, vừa mở mắt ra thì sẽ thấy tượng Phật ngay chứ không phải treo tượng Phật

ở trên đầu giường của họ. Treo trên phần đầu giường thì khi mở mắt ra họ sẽ không nhìn

thấy. Bạn phải hiểu điều này.

− Nếu treo được 3 bức tượng thì rất tốt. Tại sao? Vì nếu họ ngó 2 bên thì đều có thể nhìn

thấy. Nhất định phải chú ý đến việc họ vừa mở mắt ra, có xoay đầu thế nào họ cũng có

thể nhìn thấy tượng Phật.

• Giúp họ nghe được tiếng niệm Phật, nhắc họ chánh niệm quan trọng hơn cả

Nghe được tiếng niệm Phật, nhắc nhở họ chánh niệm, không được làm cho họ khởi tâm

luyến ái, không được để họ khởi phiền não. Việc này quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì

khác.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (12)



3. Pháp khí, tam bảo (3)

3.2- Tôn ảnh (tượng) Phật, thắp hương, cúng nước (3)

✓Xem thêm: “…Hàn Quán trưởng mang bịnh nằm bịnh viện, chúng tôi biết yêu ma quỷ quái trong bịnh
viện rất nhiều, có ngày nào trong bịnh viện chẳng có người chết? Mỗi ngày đều có. Rất nhiều bác sĩ, y
tá chẳng tin Phật nhưng lại tin có quỷ; tại sao vậy? Họ đều đã thấy, thiệt là đã nhìn thấy, không giả chút
nào! Có lúc cũng nhìn thấy Quỷ Vô Thường - Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường xuất hiện ở cửa
phòng người bịnh nào thì người này chỉ sống thêm được nhiều lắm là ba ngày. Họ thường thấy những
cảnh tượng này.

✓Lúc Hàn quán trưởng nằm bịnh viện, chúng tôi lo lắng nhất là chuyện này nên khi bịnh tình của bà
chuyển nặng, những người xuất gia chúng tôi đều đến phòng thủ. Ở Ðài Loan lúc bấy giờ rất nóng, tôi
dặn các vị xuất gia:

1) Khi trợ niệm trong bịnh viện luôn luôn phải đắp y.

2) Trên đầu giường bịnh chúng tôi có đặt tượng đức Phật A Di Ðà và

3) Kinh điển Ðại Thừa,

Đầy đủ Tam Bảo! Mục đích là để ngăn chận không cho những oan gia chủ nợ đến gần.

✓Chúng tôi làm việc này rất chu đáo, bảo vệ vô cùng cẩn mật, từ lúc sanh bịnh đến lúc mất, bà chẳng
nói là đã nhìn thấy một ai hết, được vậy nên chúng tôi rất an tâm…” (PS Tịnh Không) -Trích “Uống
nước nhớ nguồn

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (13)



3. Pháp khí, tam bảo (4)

3.3- Vải vãng sanh hay mền Quang Minh có cần?

Câu hỏi 38: Khi trợ niệm người chết có cần phải đắp tấm vải vãng sinh hay là dùng mền Quang

Minh không?

✓Đắp tấm vãng sinh hay dùng mền Quang Minh đều không quan trọng. Điều thực sự quan

trọng đó là sức công phu, tu trì của mình, tuyệt đối không phải nhờ đắp tấm vãng sinh hay

mền Quang Minh mà được vãng sinh, còn không đắp nó thì không được vãng sinh.

✓Nếu đắp nó mà được vãng sinh thì cần gì phải tu hành. Chúng ta làm nhiều tấm vãng sinh

là được rồi, mỗi người chúng ta đều được vãng sinh rồi, cho nên tấm vãng sinh và mền

Quang Minh chỉ là thứ yếu chứ không phải là thứ trọng. Điều trọng yếu đó là phải tu học

đúng y như lý, như pháp.

✓Lý luận và phương pháp niệm Phật vãng sinh đều nằm ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, cho

nên các vị phải đọc, tụng kinh Vô Lượng Thọ cho kỹ lưỡng thì các vị sẽ hiểu thôi.

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỢ NIỆM? (14) 



3. Pháp khí, tam bảo (5)

3.3- Vải vãng sanh hay mền Quang Minh có cần? (2)

• Có thể đốt tấm vãng sanh được không?

Câu hỏi 39: Xin hỏi có thể đốt tấm vãng sinh được không?

Về việc này tôi không biết, xin đi hỏi người làm ra tấm chăn đó coi có thiêu được không?
Trong kinh Kim Cang có nói: Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, bạn đốt nó cũng tốt
mà không đốt nó cũng tốt.

4. Nghi lễ trước trợ niệm thế nào? (1)

4.1- Trong quá trình trợ niệm có cần «Sái Tịnh»? (1)

Câu hỏi 40: Trong quá trình trợ niệm, có cần phải “sái tịnh” không? Hoặc là trước khi tắt thở hay sau
khi tắt thở? (1)

1- Khi đến đạo tràng trợ niệm thì cần

Sái tịnh là việc nên làm khi bạn đến đạo tràng trợ niệm đó thì phải nên sái, càng đơn giản
càng tốt, không nên phức tạp, làm vậy là có sự tôn kính đạo tràng, có sự cung kính đối với
chúng sanh vô hình ở cõi này. Giúp cho người đó được vãng sinh là cũng mong rằng những
oán thân trái chủ của họ chịu hóa giải oán kết, cùng chung đến giúp họ.
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4. Nghi lễ trước trợ niệm thế nào? (2)

4.1- Trong quá trình trợ niệm có cần «Sái Tịnh»? (1)

Câu hỏi 40: Trong quá trình trợ niệm, có cần phải “sái tịnh” không? Hoặc thứ nhất là trước khi

tắt thở hay sau khi tắt thở? (2)

(Xt: Sái tịnh là một nghi thức của Phật giáo, nhằm mục đích làm cho một nơi nào đó

được thanh tịnh, giúp cho chúng sinh và oan hồn nơi đó được thanh tịnh, hộ trì Phật

pháp. Phật pháp có lợi ích rộng lớn, trên đến thiên đường, dưới đến địa ngục.

Chúng ta “sái tịnh” bằng chú Đại Bi, nước Đại bi có thể độ thoát cho oan hồn, khiến cho

họ được có nơi an thân lập mệnh, và nơi sái tịnh biến thành đạo tràng Phật pháp thanh

tịnh. Đạo tràng thanh tịnh mới có thể tu đạo, không thanh tịnh thì làm sao tu. Nơi nào có

đạo tràng Phật pháp thanh tịnh thì nơi đó thân tâm con người thanh tịnh, không còn

phiền não).

2- Lâm chung chỉ niệm Phật mọi nghi thức khác đều không cần
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4. Nghi lễ trước trợ niệm thế nào? (2)

4.1- Trong quá trình trợ niệm có cần «Sái Tịnh»? (2)

Câu hỏi 41: Trong quá trình trợ niệm có cần sái tịnh không? Và lúc nào mới thích đáng? Nếu 

người bệnh đã tắt thở có cần sái tịnh nữa không?

✓Khi con người vào lâm chung tất cả các nghi thức đều không quan trọng, tâm tịnh thì cõi

Phật tịnh, đâu phải chỉ rưới mấy giọt nước là Tịnh Độ đâu, đó chỉ là cách thể hiện, phải

hiểu là như vậy. Có rưới nhiều nước đi nữa mà tâm không tịnh thì cũng vậy thôi. Bạn phải

hiểu cái lý này.

✓Khi lâm chung tất cả các nghi thức đều không cần thiết chỉ có một câu niệm Phật đưa tiễn

vãng sanh, cũng không có bất cứ khai thị gì và cũng không cần tụng bất cứ kinh chú gì,

chỉ có một câu niệm Phật xuyên suốt là được rồi. Trong quyển “Sức chung tân lương” và

“Sức chung tu tri” giảng rất là rõ.
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4. Nghi lễ trước trợ niệm thế nào? (3)

4.2. Mời đại đức Mật tông rải cát kim cang có nên? Tốt nhất nên dựa vào chính mình (1)

Câu hỏi 42: Khi trợ niệm cho người, có người thỉnh một vị đại đức Mật Tông đến trước người

đó rải cát Kim Cang, đệ tử đành phải rời khỏi đó, xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không? Cát

Kim Cang có thực sự siêu độ người chết thoát khỏi 6 đường không?

▪ Cát Kim Cang giống như là nước Đại Bi, người thật sự có đạo hạnh, thật sự có tu hành

thì sự gia trì của họ mới có tác dụng, còn nếu như không phải thực sự công lực của họ thì

về mặt này hiệu quả của họ không lớn. Nếu như người niệm chỉ có miệng mà vô tâm thì

không có chút tác dụng nào. Cho nên bạn phải biết điều [rải cát kim cương] này đúng hay

là lời của chư Tổ Trung Quốc chúng ta đây là đúng.

▪ Làm mà không được thì phải quay lại coi nơi mình, không nên nhờ vào sức bên ngoài,

sức bên ngoài phần nhiều đều không thể nương cậy. Tốt nhất là nên dựa vào chính sức

của mình, bản thân có tín tâm kiên cố.
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4. Nghi lễ trước trợ niệm thế nào? (3)

4.2. Mời đại đức Mật tông rải cát kim cang có nên? Tốt nhất nên dựa vào chính mình (2)

Câu hỏi 42: Khi trợ niệm cho người, có người thỉnh một vị đại đức Mật Tông đến trước người đó rải

cát Kim Cang, đệ tử đành phải rời khỏi đó, xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không? Cát Kim Cang

có thực sự siêu độ người chết thoát khỏi 6 đường không?

✓Giống như chứng bệnh ung thư của một người ở Sơn Đông.

− Đây là việc rất nghiêm trọng, nhờ có tín tâm của ông ấy mà tiêu chứng bệnh ung thư. Việc

này thực ra không phải dễ. Hiện giờ ông ấy còn để lại 2 tấm ảnh để làm kỷ niệm, thường

đưa cho người ta xem: Một tấm chụp ở bệnh viện, là tấm mà ông ta dùng ý chí để tự điều

trị. Tấm thứ 2 thì không có [còn bệnh]. Cho nên phải tin vào mình, tin vào người khác là

sai rồi.

− Nếu ông ấy tin vào tài mổ của bác sĩ thì không thể nào bảo đảm tính mạng của mình, cho

nên ông ấy tự dùng ý niệm của mình để chuyển đổi. Cái này chúng ta có thể dùng pháp

sám hối, sám hối phát nguyện có thể chuyển đổi.

HẾT CHƯƠNG III
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1. Một số điều kiện với người đi trợ niệm

1.1. Ăn các thứ tanh hôi có trợ niệm được 

không?

1- «Tanh hôi» là ngũ vị tân, không phải thịt

2- Ăn thịt vẫn có thể trợ niệm giúp người

3- Ăn ngũ vị tân thì không thể

1.2. Hút thuốc, uống rượu, ăn thịt có nên dẫn 

chúng trợ niệm?

1- Ngày nào trợ niệm thì nên ăn chay

2- Hoặc sau khi trợ niệm xong thì có thể

1.3. Lúc trợ niệm vai bị lắc lư, hoặc hôn trầm có 

sao?

2. Về số người trợ niệm

2.1. Nhiều người trợ niệm có tốt không?

1- Nhiều người mà thanh tịnh thì càng nhiều 

càng tốt

2- Ít người lại không thành ý quỷ thần dậ

3- Trợ niệm lâm chung chỉ nên 04 người/c

4- Nếu nhiều người đến niệm phật tại niệm 

phật đường rồi hồi hướng cho họ

2.2. Có người lâm chung tại Niệm Phật Đường, 

nhiều người cùng trợ niệm có nên?

1- Phải là những người thường ngày phát 

tâm trợ niệm

2- Người đến tu tại Niệm Phật đường thì 

không nên

2.3. Không cần người trợ niệm có nên không?

Tốt nhất nên có 2-3 người

MỤC LỤC
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3. Pháp khí, tam bảo

3.1. Khánh – Không dùng mõ

3.2. Tôn ảnh (tượng) Phật, thắp hương, cúng nước

Khi trợ niệm phải để tượng Phật như thế nào?

3.3. Vải vãng sanh hay mền Quang Minh có cần?

Có thể đốt tấm vãng sanh được không?

4. Nghi lễ trước trợ niệm thế nào?

4.1. Trong quá trình trợ niệm có cần «Sái Tịnh»?

1- Khi đến đạo tràng trợ niệm thì cần

2- Lâm chung chỉ niệm Phật mọi nghi thức khác đều không cần

4.2. Mời đại đức Mật tông rải cát kim cang có nên? Tốt nhất nên dựa vào chính mình

MỤC LỤC
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HẾT CHƯƠNG III



Ai muốn lên bến giác

Cực Lạc sẵn thuyền về

Giác hải hư không khởi

Ta Bà nghiệp sóng trào


