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CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm

2. Việc siêu độ cho người chết, những ai được lợi ích?

3. Tang sự sát sinh ăn thịt cúng bái quỷ thần có được lợi?

4. Tang sự, người nhà vui vẻ bàn chuyện thường ngày, người chết có sân?

5. Có nên làm lễ «qua cầu» cho người chết?

6. Phụ thân chết, mộng thấy bị đánh đuổi phải làm sao?

7. Sau 49 ngày, vẫn làm phước hồi hướng có hiệu quả?



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (1)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (1)

Câu hỏi 102: Trong khoảng thời gian thọ thân trung ấm có cách nào tạo phước cho người chết không?

• Dùng tài sản của người chết cúng dường tam bảo

✓Dùng các vật mà người chết trang sức cho mình, vật trang sức cho thân, hiện tại chúng ta

nói là những thứ châu báu mà họ cất giấu, các loại vàng bạc, nhà cửa vườn tược đem

dâng cúng Tam Bảo có thể nhổ cái khổ địa ngục.

✓Cả một đời dù tạo ra nghiệp cực nặng nhưng nếu như trước khi lìa đời đem hết của cải của

họ cúng dường Tam Bảo thì phước này có thể giúp họ thoát khỏi tội lỗi đáng đọa địa ngục.

• Việc cúng dường tam bảo này cần có trí tuệ (1)

✓Vậy thì thế gian đây, như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói “Tà sư thuyết pháp nhiều như cát

sông Hằng», có nhiều Phật pháp giả, Đạo Tràng giả mượn danh nghĩa của Phật giáo làm

những chuyện trái với những gì Đức Phật dạy, làm vậy là tạo tội lỗi.

✓Cho nên nếu bạn dùng của cải này để bố thí cúng dường họ, là giúp họ tạo thêm tội lỗi,

những tội lỗi này nếu đọa địa ngục, càng đọa càng sâu, không những không được ra khỏi

mà càng đọa càng sâu hơn, chúng ta cần làm rõ vấn đề này.



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (2)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (2)

• Việc cúng dường tam bảo này cần có trí tuệ (2)

o Ý nghĩa của việc cúng dường tôn tượng Phật, Bồ Tát

Qua [đây nói đến] cúng dường tượng Phật hay tượng Thánh, tượng Thánh tức là

tượng Bồ Tát. Việc cúng dường chư tượng Phật, Bồ Tát có hai ý nghĩa:

✓ Ý nghĩa thứ nhất: Là báo ân giống như lập bài vị cúng tổ tiên trong nhà của

người Trung Quốc vậy, «thận chung, truy viễn» “Nhớ Tổ báo Tông” nghĩa là

báo ân, chư Phật, Bồ Tát là Thầy của chúng ta, lúc nào cũng phải nghĩ đến

Thầy.

✓ Ý nghĩa thứ 2: Là “Kiến hiền tư tề” (thấy người thiện ta học theo) nghĩa là phải

học cho bằng các Ngài, để hình tượng chư Phật, Bồ Tát trong mắt của mình,

nhằm nhắc mình phải học cho bằng Ngài.



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (3)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (3)

• Việc cúng dường tam bảo này cần có trí tuệ (3)

o Cúng dường Phật Bồ Tát bằng cách nào cho đúng? (1)

Khi cúng dường chư Phật, Bồ Tát, tuyệt đối không phải cúng dường trên sự tướng.

1- Biểu đạt công phu tu trì & biểu pháp với đại chúng

− Các bạn phải hiểu hình thức chỉ là thứ yếu, [mà phải] biểu đạt sức công phu tu

trì, không phải chỉ bản thân chúng ta y giáo phụng hành mà cách biểu đạt này

có thể khuyên nhắc đại chúng tu hành đúng pháp, công đức này thật là lớn.

Cái «thắng nhân » đó là nói về chỗ này, như thế tội lỗi của họ mới được tiêu

trừ.

− Cho nên việc làm mà người nữ Quang Mục và nữ Bà La Môn làm là tấm

gương tốt, chúng ta phải lắng lòng quan sát và thể hội nó;



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (4)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (4)

• Việc cúng dường tam bảo này cần có trí tuệ (4)

o Cúng dường Phật Bồ Tát bằng cách nào cho đúng? (2)

2- Niệm danh hiệu Phật, Bồ tát

Cho đến niệm hồng danh chư Phật, Bồ Tát và Bích chi Phật đây, vừa là một giai đoạn, vừa
là một cách thức.

Niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát so với sự tu trước thì đơn giản hơn. Danh hiệu Phật, Bồ
Tát ẩn chứa bên trong, hàm nghĩa sâu rộng vô tận, cho nên công đức niệm danh hiệu Phật,
thật không thể nói. Chúng ta phải hiểu cái hàm ý trong danh hiệu, nhất định phải niệm ra cái
tánh đức của mình.

3- Ý nghĩa của việc niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát (1)

Danh hiệu Phật là danh hiệu của “tính đức”, danh hiệu Bồ Tát là danh hiệu của “tu đức”.
Tính và Tu không hai.

- Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, bạn niệm danh hiệu này
là niệm ra cái tâm từ bi của chính mình.

- Niệm danh hiệu Đức Địa Tạng Bồ Tát là niệm cái tâm hiếu kính của mình, Địa Tạng là
hiếu kính;



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (5)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (5)

• Việc cúng dường tam bảo này cần có trí tuệ (5)

o Cúng dường Phật Bồ Tát bằng cách nào cho đúng? (3)

3- Ý nghĩa của việc niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát (2)

− Ngài Văn Thù là Trí Tuệ;

− Đức Phổ Hiển là Thực Hành, là làm lành.

Cho nên niệm danh hiệu Bồ Tát là phải niệm như vậy mới thực sự có công đức.

Danh hiệu của Phật là tánh đức:

− Niệm Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là Nhân từ Thanh Tịnh. Thích Ca là «Nhân từ»,

«Mâu Ni» là thanh tịnh, niệm nào cũng dùng lòng nhân để đối với tất cả chúng

sanh. Ở trong tất cả các cảnh huyễn không mất đi cái tâm thanh tịnh của mình.

Đây là nói về niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (6)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (6)

• Việc cúng dường tam bảo này cần có trí tuệ (6)

o Cúng dường Phật Bồ Tát bằng cách nào cho đúng? (4)

3- Ý nghĩa của việc niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát (3)

- Danh hiệu A Di Đà Phật là Vô Lượng Giác, «Giác» chính là không mê, Giác là tâm

không động, cho nên niệm một câu A Di Đà Phật này gọi là “Nhất tâm xưng niệm”,

niệm đến cực điểm thì Nhất Tâm Bất Loạn. Nhất Tâm là Tâm không động;

Nếu tâm còn thọ cái động của ngoại cảnh, khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với

cảnh giới bên ngoài vẫn còn khởi tâm tác ý, thì không phải A Di Đà Phật. Đức

Phật A Di Đà tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài không có động tâm, không khởi

niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây mới gọi là A Di Đà Phật.

Nếu chúng ta hiểu được cách niệm Phật như vậy thì người sắp chết “vừa nghe

qua tai Bồ Đề muôn thuở”. Công đức này lớn lắm.



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (7)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (7)

• Sức niệm phật tác động đến người lâm chung thế nào

✓Con người tuy chết rồi nhưng ý thức của họ vẫn còn, họ sẽ đi đầu thai, chúng ta

gọi là A Lại Da Thức vẫn còn hoạt động (câu này là nói hoặc nghe ở Bổn Thức),

mà có hoạt động thì có giao động.

✓Sự giao động của chúng ta, cũng có thể khởi tác động cảm ứng đạo giao với sự

dao động của họ. Đây chính là lợi ích mà họ đạt được, giúp họ trồng hạt giống

Phật trong A Lại Da Thức của họ. Hạt giống này mạnh hay yếu là do sức niệm của

chúng ta.

− Người niệm, chúng ta hiểu lý «niệm niệm tương ưng» thì hạt giống này rất

mạnh lên.

− Nhưng nếu chúng ta không hiểu lý này, chắp tay cung cung kính kính niệm

Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng nếu sức niệm hơi yếu thì sau khi họ mạng

chung, quyến thuộc «thiết doanh trai» cho họ để giúp tăng phước cho họ.



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (8)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (8)

• «Thiết doanh trai» thế nào để cho người chết lợi lạc

Khi chưa làm trai phạn xong, hoặc trong lúc đương làm chớ nên đem cơm, nước, lá rau mà bỏ

trên đất, đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và Tăng cũng không được ăn trước. Đoạn

kinh này đã nói rõ, người thân quyến thuộc vì người chết mà tu phước.

• Cương lĩnh tạo phước là tâm chân thành cung kính (1)

− Xin nêu một ví dụ, trong ví dụ này chúng ta phải hiểu cái tinh thần trong đó: Tại sao họ phải tu

phước? Là bởi hai chữ thành kính, nếu không có tâm thành kính thì không có kết quả.

− Chí thành cung kính không có gì ngoài tâm thành kính, là tánh đức, chánh giác. Cho nên các vị

phải hiểu là nếu không có lòng thành kính, làm vậy là mê hoặc là nghiệp chướng. Thành kính

là giác ngộ, là tính đức lưu xuất, là bát nhã phóng quang.

− Trong đây có nêu lên một ví dụ về «Doanh Trai»: “Doanh” là kinh doanh, là tạo dựng, nghĩa là

bạn đang thiết trai, cái này trong nhà Phật gọi là cúng Ngọ. Cúng Ngọ là doanh trai. Khi thiết

doanh trai bạn phải chú ý đến, trước khi thọ trai và trong lúc thiết trai, trong lúc làm món trai

phạn bạn phải có tâm cung kính:



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (9)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (9)

• Cương lĩnh tạo phước là tâm chân thành cung kính (2)

1- Nước cơm, lá rau không được bỏ trên đất, đó là biểu hiện cung kính vậy, nước cơm đó là gì?

Là nước vo gạo.

− Chúng ta làm cơm để cúng trai, cúng dường chư Phật, cúng dường Quỷ Thần, mình phải

có tâm cung kính với họ như vậy. Trong khi chưa làm xong trai phạn bạn đừng đổ nước

cơm xuống đất, chân thành cung kính đến mức độ này, nhất định đến khi nào xong xuôi

mọi việc rồi mới dọn dẹp các thứ linh tinh, lúc này các thứ nước cơm, lá rau loại bỏ đi

không sao.

− Những người làm đồ chay bây giờ ít có ai biết đến những điều này, nên những thứ rau cải

loại bỏ ra rồi họ liền đem vứt đi, huống chi nước cơm.

2- Cho đến những thức ăn chưa cúng Phật và Tăng cũng không nên ăn trước.

− Ăn trước là sao? Là nếm thử trước, nếm trước tức là ăn qua rồi mới dâng cúng Phật, đại

bất kính.

− Đây là việc mọi người thường phạm phải. Đó là do không hiểu, không biết. Vậy là không

được, chưa cúng Phật và Tăng mà ăn trước là bất kính;



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (10)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (10)

• Cương lĩnh tạo phước là tâm chân thành cung kính (3)

3- Hoặc là không «tinh cần» nghĩa là không thật sự đi làm chuyện này, không thành ý, không có

tâm cung kính làm việc.

✓Vậy thì người chết đâu có hưởng được phước, đâu có nhận được sự giúp của bạn đâu.

Phải tinh cần giữ cho sạch, nghĩa là làm bằng tâm chân thành cung kính, thiết trai đúng

như lý, đúng như pháp, tu hành đúng như lý, đúng như pháp sẽ được chư Phật hộ niệm,

Trời, Rồng tôn kính. Do đó phải tinh cần giữ cho sạch khi dâng cúng Phật và Tăng.

✓Tăng ở đây không phải là người xuất gia mà có nghĩa là Hòa Hợp Chúng. Đệ tử Phật bất

luận là tại gia hay xuất gia, bốn người cùng chung nhau tu học, tuân giữ pháp Lục hòa kính

thì đây gọi là Tăng chúng, gọi là Tăng đoàn. Bảy phần lợi ích, trong bảy phần công đức

này, người chết được một phần, nếu không làm đúng như pháp thì một phần cũng không

có.

✓Cho nên tâm thành kính phải được nuôi dưỡng hàng ngày, không phải chỉ đối với chư

Phật, Bồ Tát mà còn đối với những người tu hành, đối với tất cả chúng sanh cũng đều phải

tu với tâm thành kính. Vậy việc chúng ta làm đây công đức hiệu lực rất là lớn.



CHƯƠNG VIII: TẠO PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT? (11)

1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm (11)

• Cương lĩnh tạo phước là tâm chân thành cung kính (4)

Cách thức tạo phước cho người chết rất nhiều không sao kể hết, trong số đó tổng kết lại chúng ta

thấy cương lĩnh quan trọng đó là lòng thành kính.

• Bất luận là tạo phước nào cũng phải “tinh, cần, hộ, tịnh”

Bốn chữ này rất quan trọng: “tinh” là thuần chất không tạp nhạp, “tịnh” là trong sạch không nhiễm.

Cho nên nếu dùng tiền thì dùng tịnh tài, nghĩa là số tiền đó thật sự mình đáng có thì cúng dường

mới có công đức, có hiệu quả. Nếu là tiền của bất nghĩa, nghĩa là của người khác phát tâm thì

không có được, cái này là bất tịnh, nếu dùng số tiền này tạo phước thì không được phước.

2. Việc siêu độ cho người chết, những ai được lợi ích? (1)

Câu hỏi 103: Siêu độ cách nào cho người chết được lợi ích? (1)

• Người chết biết niệm Phật là tăng thượng duyên vãng sanh

Nếu người chết lúc còn sống biết niệm Phật, hiểu rõ Phật pháp, là người niệm Phật thì sau khi

họ qua đời, sau khi họ nghe tụng Kinh rồi, rất có thể sẽ cảnh tỉnh họ niệm Phật vãng sinh Tịnh

Độ, họ nhất định sẽ vãng sinh Tịnh Độ.
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2. Việc siêu độ cho người chết, những ai được lợi ích? (2)

Câu hỏi 103: Siêu độ cách nào cho người chết được lợi ích? (2)

• Người sống làm phật sự siêu độ cũng được lợi ích?

− Trong Kinh có dạy rất rõ ràng, chúng ta phải tự suy nghĩ. Tại sao mình siêu độ [cho họ] mà

mình lại được lợi ích? Vì nếu như không phải vì họ qua đời thì thân quyến họ không tạo

phước và không có sự lợi ích thù thắng. Do duyên cớ người thân qua đời này gia đình họ

mới tạo phước, mới lễ sám, tụng kinh, lạy Phật. Đây là tăng thượng duyên cho gia đình

quyến thuộc.

− Tạo phước nguyên do chính là như vậy. Cho nên người chết họ có một phần phước báu,

gia đình quyến thuộc tạo phước càng lớn phước báu họ nhận được càng lớn.

3. Tang sự sát sinh ăn thịt cúng bái quỷ thần có được lợi? (1)

Câu hỏi 104: Để lo việc tang sự cho người thân qua đời, mình phải mời bà con, bạn thân đến sát

sanh ăn thịt cúng bái Quỷ Thần, có lợi ích gì không? Làm vậy có hợp lý không? (1)

Địa Tạng Bồ Tát đại từ đại bi khuyên dắt chúng sanh cõi Diêm Phù Đề ngay ngày lâm chung phải

thận trọng, nhất định không được sát sanh, không được tạo ác duyên.
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3. Tang sự sát sinh ăn thịt cúng bái quỷ thần có được lợi? (2)

Câu hỏi 104: Để lo việc tang sự cho người thân qua đời, mình phải mời bà con, bạn thân đến sát

sanh ăn thịt cúng bái Quỷ Thần, có lợi ích gì không? Làm vậy có hợp lý không? (2)

✓Vậy khi con người qua đời rồi, để lo tang sự cho họ phải mời thân bằng quyến thuộc, bạn

bè người thân của họ, trong sự gặp gỡ đó, đại đa số là sát sanh ăn thịt, tế bái Quỷ Thần,

làm vậy đều là tạo tội.

✓Việc này chúng ta đi bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào cũng đều thấy cả. Nếu như chúng ta

muốn cầu phước cho người chết mà còn muốn sát hại chúng sanh để cúng tế thì hãy nghĩ

cho kỹ lại xem:

− Hay là chúng ta nghĩ người mất khi còn sanh tiền tạo chưa đủ nghiệp sát nên cho họ

thêm một chút nữa, có phải như vậy không?

− Hay là sợ bị đọa chưa đủ sâu nên muốn họ xuống sâu thêm một chút nữa, nên làm

như vậy có phải không?
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3. Tang sự sát sinh ăn thịt cúng bái quỷ thần có được lợi? (3)

Câu hỏi 104: Để lo việc tang sự cho người thân qua đời, mình phải mời bà con, bạn thân đến sát

sanh ăn thịt cúng bái Quỷ Thần, có lợi ích gì không? Làm vậy có hợp lý không? (3)

✓Rất là sai! Giả sử đời sau (nghĩa là nói người qua đời đã chết rồi mà đã chết rồi thì thuộc

về đời sau) hoặc đời hiện tại (nghĩa là người đó vẫn chưa chết) người còn sống là một

người thiện, người tốt, bản thân không tạo tội lỗi gì.

− Nhưng bởi do lúc bệnh nặng, lúc nguy kịch người thân, quyến thuộc sát sanh cúng tế,

bái lạy quỷ thần cầu các quỷ quái (quỷ quái là tà hình, tà đạo), cầu các loại quỷ thần

này đến giúp đỡ, chứ không biết rằng những việc mình làm là tạo tội sát sanh cúng tế,

vậy thì sát sanh cúng tế là vì người bệnh đây.

− Cho nên thật ra họ vốn cũng có thể sanh vào đường lành, sanh trong trời, người

nhưng vì người thân quyến thuộc tạo những tội này cho họ nên họ phải gánh lấy, họ

phải xuống Diêm Vương để biện luận, bỏ lỡ cơ hội sanh vào đường lành cũng vì việc

sát sanh này.
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3. Tang sự sát sinh ăn thịt cúng bái quỷ thần có được lợi? (4)

Câu hỏi 104: Để lo việc tang sự cho người thân qua đời, mình phải mời bà con, bạn thân đến sát sanh

ăn thịt cúng bái Quỷ Thần, có lợi ích gì không? Làm vậy có hợp lý không? (4)

✓Đã tắt thở rồi mà còn phải xuống Diêm Vương để luận tội làm lỡ mất thời gian sanh vào đường

lành của họ.

✓Còn nếu như chưa tắt thở bạn sẽ thấy họ chịu vô số đau đớn ở trên giường bệnh, thần hồn của

họ ở đó mà biện luận.

4. Tang sự, người nhà vui vẻ bàn chuyện thường ngày, người chết có sân?

Câu hỏi 105: Người hiện đại không hiểu nghi thức cơ bản của việc lo hậu sự, nên lúc nào cũng mời

ban nhạc đến để thổi những ca khúc thịnh hành hoặc mời các vị xuất gia đến tụng kinh niệm Phật,

nhưng người nhà lại vui vẻ bàn chuyện thường ngày, có phải làm vậy người chết nổi tâm sân hận

không?

✓Việc này không cần phải hỏi, bạn thử suy nghĩ kỹ thì sẽ biết liền. Nếu khi bạn chết rồi người thân

quyến thuộc làm như vậy bạn có vui không?

✓Làm như vậy không phải là cách thương nhớ mà dường như họ rất vui, chết rồi thì tốt quá

không biết có phải như vậy không? Làm như vậy mất đi tính chất ma tang cổ lệ.
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5. Có nên làm lễ «qua cầu» cho người chết? (1)

Câu hỏi 106: Người chết trong một năm, sáu tháng là làm lễ qua cầu, xin hỏi có cần phải làm

không? Và làm thế nào mới đúng lý đúng pháp. (1)

Việc này trong đọc trong Lịch Ngọc Bảo Sao cũng có và trong Kinh Phật cũng nói đến, làm

theo đây thì cũng tốt, quả thật một năm hay ba năm phần nhiều là thuộc về tính chất kỷ niệm,

đây là “Thận Chung, Truy Viễn, Dân Đức Quy Hậu Hĩ” (thận trọng lo tang lễ cho cha mẹ, kính

thành lo cúng tế tổ tiên, tất phong tục dân tình sẽ quay về thiện lương) thật sự cái ý là ở chỗ

này.

Ghi chú: Nghi lễ qua cầu (cầu Nại Hà): Người ta làm một chiếc cầu bằng giấy, một con sông

tượng trưng bằng một thau nước, một rương đựng quần áo. Sau đó, con cháu người quá cố

lần lượt sắp hàng theo thứ tự: con trai cầm lư hương làm động tác qua cầu… lần lượt như vậy

cho tới người cuối cùng. Lúc qua cầu người ta rắc tiền xuống cầu và sông. Theo sự giải đồng

bào, lễ qua cầu có ý nghĩa rửa tội cho người chết, tiễn đưa người chết sẽ dùng những đồng

tiền ấy. (Trích “Những nghi lễ gia đình của người Hoa ở Nam bộ” - Nguyễn Duy Bính - Nguồn: Trích từ Tập San

Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, Đại Học KHXH & Nhân Văn, TpHCM, số, 06, (1998) bài số 7)
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5. Có nên làm lễ «qua cầu» cho người chết? (2)

Câu hỏi 106: Người chết trong một năm, sáu tháng là làm lễ qua cầu, xin hỏi có cần phải làm không? Và

làm thế nào mới đúng lý đúng pháp. (2)

• Cách làm "lễ qua cầu» thế nào mới đúng pháp

− Nghi thức có thể thông dong nhưng phải học cách đơn giản đừng nên quá rườm rà, quá lãng

phí.

− Lại nữa, nên làm những việc tốt từ thiện xã hội có lợi ích cho chúng sanh, rồi đem lợi ích đó

hồi hướng cho họ là được rồi.

6. Phụ thân chết, mộng thấy bị đánh đuổi phải làm sao? (1)

Câu hỏi 107: Sau khi cha con qua đời, con làm bài vị thờ ở chùa, đồng thời làm những việc thiện hồi

hướng cho đến nay đã hơn một năm rồi, nhưng người nhà con vẫn còn thấy cha con bị đuổi đánh. Xin

hỏi đệ tử phải làm thế nào đây? (1)

• Cầu tiêu tai cho họ (1)

− Bạn phải làm việc thiện hồi hướng cho cha không được gián đoạn. Nếu gặp phải tình trạng

như vậy, bạn nên cầu «Tiêu tai» cho họ.
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6. Phụ thân chết, mộng thấy bị đánh đuổi phải làm sao? (2)

Câu hỏi 107: Sau khi cha con qua đời, con làm bài vị thờ ở chùa, đồng thời làm những việc thiện hồi

hướng cho đến nay đã hơn một năm rồi, nhưng người nhà con vẫn còn thấy cha con bị đuổi đánh. Xin

hỏi đệ tử phải làm thế nào đây? (2)

• Cầu tiêu tai cho họ (2)

✓«Tiêu tai» có nghĩa là đem công đức hồi hướng cho oán thân trái chủ của họ, hy vọng việc

bất hòa giữa họ và oán thân trái chủ được hóa giải. Làm như vậy mới đúng. Việc này những

người sau này đều có thể làm.

✓Cách làm là phải chuyên tâm, có chuyên mới có thông, có cảm ứng.

− Chúng ta bỏ ra thời gian một tháng, ngày nào cũng tụng một bộ Kinh Địa Tạng, duyên vì

họ mà tụng, duyên vì oán thân trái chủ của họ mà tụng, mong rằng đem công đức này

hóa giải oán kết của họ.

− Hoặc là ngày nào cũng niệm mười ngàn danh hiệu Phật riêng vì họ. Việc làm này rất có

hiệu quả, nếu phát tâm thật sự thì hãy niệm bằng cái tâm chân thành.
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6. Phụ thân chết, mộng thấy bị đánh đuổi phải làm sao? (3)

Câu hỏi 107: Sau khi cha con qua đời, con làm bài vị thờ ở chùa, đồng thời làm những việc thiện hồi

hướng cho đến nay đã hơn một năm rồi, nhưng người nhà con vẫn còn thấy cha con bị đuổi đánh. Xin

hỏi đệ tử phải làm thế nào đây? (3)

• Cầu tiêu tai cho họ (3)

Tôi tin rằng làm như vậy từ một tháng đến ba tháng sẽ hóa giải được. Khi đã hóa giải rồi thì có

điềm ứng rất tốt, bạn sẽ nằm mộng thấy cha bạn về cảm ơn bạn, các oán thân trái chủ đến gây

chuyện đó sẽ không còn nữa.

7. Sau 49 ngày, vẫn làm phước hồi hướng có hiệu quả? (1)

Câu hỏi 108: Con người sau khi chết rồi trong bốn mươi chín ngày, việc siêu độ thân trung ấm có tác

dụng, nhưng sau giai đoạn trung ấm thân, hằng năm cũng lại làm công đức, xin hỏi người chết làm thế

nào để nhận được? (1)

Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói rất rõ, vì bốn mươi chín ngày họ chưa chắc đi đầu

thai, họ còn trong giai đoạn thân trung ấm.
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7. Sau 49 ngày, vẫn làm phước hồi hướng có hiệu quả? (2)

Câu hỏi 108: Con người sau khi chết rồi trong 49 ngày, việc siêu độ thân trung ấm có tác dụng, nhưng

sau giai đoạn trung ấm thân, hằng năm cũng lại làm công đức, xin hỏi người chết làm thế nào để

nhận được? (2)

✓Làm thân trung ấm cứ cách bảy ngày là một lần biến dịch sanh tử họ còn phải chịu đau khổ,

cho nên vào lúc này tụng kinh siêu độ cho họ là để cho họ giảm bớt đau khổ, họ có thể nhận

được sự giúp ích này.

✓Còn nếu như họ đầu thai vào đường khác, mỗi năm mình cúng tế có mang hai ý nghĩa:

− Cho dù họ đầu thai vào đường nào mình hồi hướng công đức cho họ, họ cũng có thể nhận

được một chút;

− Nhưng mà quan trọng hơn là bồi dưỡng đức hạnh từ người thân chúng ta. “Thận Chung

Truy Viễn” (Thận trọng lo tang lễ cho cha mẹ, kính thành lo cúng tế tổ tiên), Tổ Tiên nhiều

đời của chúng ta, chúng ta không quên ơn, đối với cha mẹ anh em, cần nhất là đối với

những người có ân huệ cho chúng ta đương nhiên chúng ta càng không quên ơn, cho nên

“Thận Chung, Truy Viễn, Dân Đức Quy Hậu hĩ” có thể đạt được hiệu quả như vậy, vì vậy

việc làm này rất có ý nghĩa.
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1. Cách tạo phước trong thời gian thân trung ấm

• Dùng tài sản của người chết cúng dường tam bảo

Việc cúng dường tam bảo này cần có trí tuệ

• Ý nghĩa của việc cúng dường tôn tượng Phật, Bồ Tát

• Cúng dường Phật Bồ Tát bằng cách nào cho đúng?

1- Biểu đạt công phu tu trì & biểu pháp với đại chúng

2- Niệm danh hiệu Phật, Bồ tát

3- Ý nghĩa của việc niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát

• Sức niệm phật tác động đến người lâm chung thế nào? Niệm tương ưng thì lợi ích rất lớn

• «Thiết doanh trai» thế nào để cho người chết lợi lạc

✓Cương lĩnh tạo phước là tâm chân thành cung kính

✓Bất luận là tạo phước nào cũng phải “tinh, cần, hộ, tịnh”
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2. Việc siêu độ cho người chết, những ai được lợi ích?

• Người chết biết niệm Phật là tăng thượng duyên vãng sanh

• Người sống làm phật sự siêu độ cũng được lợi ích

3. Tang sự sát sinh ăn thịt cúng bái quỷ thần có được lợi? Không được, mà ngược lại có hại

4. Tang sự, người nhà vui vẻ bàn chuyện thường ngày, người chết có sân?

5. Có nên làm lễ «qua cầu» cho người chết?

Cách làm "lễ qua cầu» thế nào mới đúng pháp?

6. Phụ thân chết, mộng thấy bị đánh đuổi phải làm sao?

• Cầu tiêu tai cho họ

7. Sau 49 ngày, vẫn làm phước hồi hướng có hiệu quả? Có, nhưng ít

HẾT CHƯƠNG VIII



Ai muốn lên bến giác

Cực Lạc sẵn thuyền về

Giác hải hư không khởi

Ta Bà nghiệp sóng trào


