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HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

NỘI DUNG CHÍNH - CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH

1. Điều kiện vãng sanh là gì?

2. Làm thế nào để đảm bảo niệm sau cùng là niệm Phật

3. Niệm sau cùng là lúc tắt thở hay lúc thần thức ra khỏi thể xác

4. Sống tạo nghiệp sát, lâm chung có cơ hội vãng sanh?

5. Vẫn tạo nghiệp, chờ lâm chung niệm Phật có nên?

6. Tại sao tạo thập ác, mười niệm vẫn thành tựu?

7. Chưa từng niệm phật, lâm chung niệm, có được vãng sanh?

8. Lâm chung niệm phật, nhưng còn khởi vọng tưởng, có được vãng sanh?

9. Người chết bất thình lình có thể vãng sanh không?

10. Thường ngày niệm phật bị vọng niệm có được vãng sanh?

11. Nhận biết người chết có được vãng sanh

12. Hai hạng người vãng sanh



HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

NỘI DUNG CHÍNH - CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (tiếp)

II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH

1. Lâm chung thấy Phật khác đến tiếp dẫn có theo?

2. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ?

3. Tướng điềm lành có đảm bảo vãng sanh?

4. Niệm Phật hôn trầm, lâm chung mê mờ có vãng sanh?

5. Xá lợi có đảm bảo vãng sanh?

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm?



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (1)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (1)

1. Điều kiện vãng sanh là gì? (1)

Câu hỏi 109: Khi lâm chung một người vãng sinh cần phải có đủ những điều kiện nào? (1)

• Điều kiện vãng sanh là gì? Ba điều kiện

Chư Cổ đức xưa nói rất rõ ràng, muốn lâm chung một niệm vãng sinh chí ít đi nữa

họ cũng phải đủ điều kiện, vậy thì:

− Điều kiện thứ nhất là: Khi lâm chung thần thức phải rõ ràng, không bị mê hoặc,

điều này rất quan trọng, khi sắp chết mà bị mê thì bạn sẽ không niệm Phật

được. Dù người khác có nhắc nhở bạn, bạn cũng khó mà tiếp nhận.

− Điều kiện thứ hai: Đây là thời khắc quan trọng, cần gặp được ban thiện tri thức

nhắc nhở về việc tầm quan trọng của việc trợ niệm. Trong tình trạng khẩn cấp

này, gặp được người như vậy để cảnh tỉnh bạn, mau mau niệm Phật A Di Đà

cầu sanh Tịnh Độ, buông bỏ vạn duyên, họ đã nói những lời này.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (2)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (2)

1. Điều kiện vãng sanh là gì? (2)

Câu hỏi 109: Khi lâm chung một người vãng sinh cần phải có đủ những điều kiện nào? (2)

• Điều kiện vãng sanh là gì? Ba điều kiện (1)

− Điều kiện thứ ba là: Khi nghe lời cảnh tỉnh nếu bạn tiếp nhận được thì bạn sẽ

tiếp nhận ngay, lập tức chuyển ý niệm ngay, không có tham luyến chút nào về

cõi Ta Bà này nữa, nhất tâm, nhất trí cầu sanh Tịnh Độ, niệm Phật vãng sinh, thì

cầu niệm Phật này thật sự thành công.

✓Ba điều kiện đây chúng ta sẽ suy nghĩ cho thật kỹ. Một điều mà còn không nắm

vững thì làm sao vãng sinh được. Trong lúc này, ba điều kiện đây phải có đủ.

✓Trên đời này, không phải không có những người như vậy. Nhưng người như vậy rất

ít, rất ít!



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (3)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (3)

1. Điều kiện vãng sanh là gì? (3)

Câu hỏi 109: Khi lâm chung một người vãng sinh cần phải có đủ những điều kiện nào? (3)

• Làm thế nào để đạt 3 điều kiện? (1)

1- Bình thường phải thường niệm

Cho nên chúng ta không được may mắn, nên thường phải niệm, thường ngày

niệm nghĩa là gì? Nghĩa là luyện binh, lâm chung là «đánh nhau». Thường

ngày niệm là để đến khi lâm chung đạt đến khi lâm chung có được cái niệm

này, không bị mê hoặc, không bị điên đảo, không bị quên mất, vậy là thành

công rồi.

2- Quan trọng nhất là buông bỏ (1)

Vậy thì thật sự bạn muốn đi con đường này thì điều quan trọng nhất đó là gì?

Là hàng ngày chúng ta phải buông bỏ cho được, cái gì cũng buông bỏ hết,

không được để nó ở trong lòng.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (4)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (4)

1. Điều kiện vãng sanh là gì? (4)

Câu hỏi 109: Khi lâm chung một người vãng sinh cần phải có đủ những điều kiện nào? (4)

• Làm thế nào để đạt 3 điều kiện (2)

2- Quan trọng nhất là buông bỏ (2)

✓Sống ở trên đời này, tất cả đều phải tùy duyên;

✓Tùy duyên nghĩa là bản thân mình nhất định phải tin, bạn phải tin nhân quả báo

ứng, những gì trong số mạng này có thì nhất định có, những gì trong số mạng

không có thì cầu cũng không được. Tâm của bạn đã được định rồi.

2. Làm thế nào để đảm bảo niệm sau cùng là niệm Phật (1)

Câu hỏi 110: Có được vãng sinh hay không là quyết định ở niệm sau cùng có phải là niệm Phật

hay không? Làm thế nào để bảo đảm niệm sau cùng là niệm Phật? (1)

✓Có được vãng sinh hay không? Nhất định là ở một niệm sau cùng có phải là niệm A Di Đà

Phật không?

✓Nếu niệm sau cùng là niệm A Di Đà Phật thì người đó nhất định sẽ được vãng sinh.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (5)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (5)

2. Làm thế nào để đảm bảo niệm sau cùng là niệm Phật (2)

Câu hỏi 110: Có được vãng sinh hay không là quyết định ở niệm sau cùng có phải là niệm Phật

hay không? Làm thế nào để bảo đảm niệm sau cùng là niệm Phật? (2)

✓Cho nên phàm là người vãng sinh, không một ai không phải là người đại thiện, đại phước.

✓Có thiện, phước mới được vãng sinh, niệm sau cùng là niệm A Di Đà Phật, đại thiện, đại

phước báu, họ đến thế giới Cực Lạc làm Phật.

✓Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để bảo đảm thấy mình niệm sau cùng là niệm Phật

đây. Đó là mấu chốt quan trọng nhất của chúng ta hiện nay.

− Niệm phật không gián đoạn để rèn luyện lúc lâm chung

Chúng ta ở niệm Phật đường niệm Phật đêm ngày không gián đoạn để làm gì? Để

rèn luyện, rèn luyện để mong đến lúc lâm chung mình làm được.

Nhưng mà có rất nhiều sự thật đã cho chúng ta biết lúc lâm chung bị bệnh, hôn mê,

không biết gì hết, vậy phải làm sao? Đấy là thời điểm nguy hiểm. Khi con người ta

đang ở trong tình trạng này, trợ niệm không giúp ích được gì cả, cho nên nhất định

phải có phước báu.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (6)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (6)

2. Làm thế nào để đảm bảo niệm sau cùng là niệm Phật (3)

Câu hỏi 110: Có được vãng sinh hay không là quyết định ở niệm sau cùng có phải là niệm

Phật hay không? Làm thế nào để bảo đảm niệm sau cùng là niệm Phật? (3)

− Tích công lũy đức để có đại phước báo (1)

✓Phước là những việc hàng ngày chúng ta phải tích chứa, tích đức, chứa công, đó

gọi là tụ phước. “Tích đức” nghĩa là giữ cái tâm cho tốt, niệm niệm điều gì lợi ích

chúng sanh, lợi ích xã hội; “chứa công”, công chính là làm việc tốt, nói lời tốt.

✓Hiện nay chúng tôi đề xướng bốn cái tốt, bạn phải nhận cho rõ, phải nỗ lực mà

làm, vì chúng sanh chứ đừng vì bản thân. Có sức thì dốc toàn tâm, toàn lực để

giúp người khác.

✓Để cầu cái gì? Không cầu cái gì cả, để mong đến khi lâm chung thần thức được rõ

ràng, sáng suốt, không điên đảo, không lầm mê là đại phước báu đấy. Vì thần thức

bạn rất rõ ràng, rất sáng suốt nên ở pháp giới này bạn có quyền chọn lựa;



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (7)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (7)

2. Làm thế nào để đảm bảo niệm sau cùng là niệm Phật (4)

Câu hỏi 110: Có được vãng sinh hay không là quyết định ở niệm sau cùng có phải là niệm

Phật hay không? Làm thế nào để bảo đảm niệm sau cùng là niệm Phật? (4)

− Tích công lũy đức để có đại phước báo (2)

✓Nhưng nếu bạn điên đảo thì bạn không có khả năng chọn lựa, hễ không có khả

năng chọn lựa thì nhất định bạn phải theo nghiệp mà lưu chuyển, vì nghiệp lực

của bạn lôi kéo mà chuyển, bạn không thể làm chủ lấy mình được. Đó gọi là người

không có phước báu, vì lúc còn sống hưởng tận vinh hoa phú quý, hưởng hết

phước báu của mình rồi, đến khi lâm chung không còn phước báu nữa.

✓Cho nên chúng ta hiểu cái lý này rõ biết chân tướng của sự thật thì ngay trong đời

này chúng ta phải học theo bậc Đại Thánh, Đại Thiện. Sống phải biết tiết kiệm,

phải chất phác, phước báu mà chúng ta tích chứa đây để đến khi lâm chung có

mà thọ hưởng.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (8)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (8)

3. Niệm sau cùng là lúc tắt thở hay lúc thần thức ra khỏi thể xác (1)

Câu hỏi 111: Cái mà gọi là một hơi thở sau cùng là chỉ cho một sát na tắt thở đó, hay là

chỉ cho thần thức ra khỏi xác thân rồi?

✓Là chỉ cho một sát na tắt thở.

✓Nhưng tuy đã tắt thở rồi, nhưng thần thức vẫn chưa rời khỏi xác, việc này nhất

định phải hiểu, trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta tuyệt đại đa số con người ta

sau khi tắt thở 8 giờ thì thần thức của họ mới rời khỏi xác.

✓Cho nên trợ niệm lúc này là quan trọng nhất, được thọ dụng nhất. Nhưng muốn

cho an toàn một chút, tốt nhất là khi chúng ta trợ niệm để lâu hơn từ 2 đến 4 giờ

nữa [sau khi đã trợ niệm 8 tiếng], [tức là] chúng ta niệm Phật cho họ từ 10 đến 12

giờ hay là 24 giờ là an toàn nhất.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (9)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (9)

3. Niệm sau cùng là lúc tắt thở hay lúc thần thức ra khỏi thể xác (2)

Câu hỏi 112: Khi lâm chung niệm sau cùng là A Di Đà Phật thì liền được vãng sinh Tây

Phương, ý là nói khi lâm chung hơi thở sau cùng hay là một niệm sau cùng khi thần thức rời

khỏi thân xác?

Một niệm sau cùng khi thần thức rời khỏi thân xác. Đây mới là sự thật và đương nhiên

hơi thở sau cùng cũng nhất định phải là A Di Đà Phật. Đây là điều mà chúng ta có thể tin.

4. Sống tạo nghiệp sát, lâm chung có cơ hội vãng sanh? (1)

Câu hỏi 113: Lúc còn sống tạo nghiệp sát, lâm chung một niệm có được vãng sinh không?

Phải cần những điều kiện gì? (1)

Một ví dụ về Trương Thiện Hòa đời nhà Đường mà ai nấy cũng đều biết đến.

Trương Thiện Hòa là một đồ tể giết trâu, khi lâm chung có người đầu trâu đến đòi

mạng. Đây là tướng địa ngục hiển hiện, ông ấy rất kinh sợ, lớn tiếng kêu «Cứu

mạng!».



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (10)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (10)

4. Sống tạo nghiệp sát, lâm chung có cơ hội vãng sanh? (2)

Câu hỏi 113: Lúc còn sống tạo nghiệp sát, lâm chung một niệm có được vãng sinh không? Phải

cần những điều kiện gì? (2)

Đây là cái duyên tốt, cơ hội ông ta gặp cũng vừa đúng lúc. Có một vị xuất gia đi ngang cửa

nhà ông, nghe tiếng kêu cứu của ông nên vội bước vào hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Ông ta nói:

- Có rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng tôi.

Vị xuất gia này đã hiểu ra, bèn thắp một nén nhang đặt vào tay của ông ta, bảo ông:

- Mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tịnh Độ.

Sau khi nghe nói như vậy rồi, ông liền lớn tiếng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, niệm được

mười mấy tiếng thì ông ta nói với mọi người là

- Tôi không thấy những người đầu trâu đó nữa, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (11)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (11)

4. Sống tạo nghiệp sát, lâm chung có cơ hội vãng sanh? (3)

Câu hỏi 113: Lúc còn sống tạo nghiệp sát, lâm chung một niệm có được vãng sinh không? Phải

cần những điều kiện gì? (3)

✓Đó là khi lâm chung niệm từ một đến mười niệm mà được vãng sinh, điều này chứng minh

nguyện thứ 18 trong 48 lời Đại Nguyện là thật chứ không phải giả: “Khi lâm chung một

niệm đến mười niệm có thể được vãng sinh”.

✓Trương Thiện Hòa là một tấm gương để cho chúng ta soi rọi, tấm gương này giúp chúng ta

tăng trưởng lòng tin, dù chúng ta có tạo tội cực nặng đi nữa cũng không sợ, chỉ cần chịu

hồi tâm, chuyển ý, sám trừ nghiệp chướng là được. Cho nên quay đầu là bờ, điều này rất

quan trọng. Nhưng mà ngộ nhỡ không gặp may [như Trương Thiện Hòa] thì sao?

✓ [Có thể bạn nghĩ] Trương Thiện Hòa đến khi lâm chung mà còn được, bây giờ chúng ta có

tạo một chút nghiệp sát cũng không sao, đến khi lâm chung mình học theo Trương Thiện

Hòa cũng vãng sinh thôi. Nếu bạn có cái tâm này thì vấn đề nghiêm trọng rồi.

✓Bạn thử nghĩ Trương Thiện Hòa đã có đủ ba điều kiện. Vậy khi lâm chung bạn có đủ ba

điều kiện này không?
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (12)

4. Sống tạo nghiệp sát, lâm chung có cơ hội vãng sanh? (4)

Câu hỏi 113: Lúc còn sống tạo nghiệp sát, lâm chung một niệm có được vãng sinh không? Phải

cần những điều kiện gì? (4)

Điều thứ nhất: Là khi lâm chung không bị hôn trầm, đầu óc tỉnh táo. Các vị bạn học trợ niệm

trong đời sống hàng ngày, các bạn hãy quan sát cho kỹ xem có người lâm chung nào, có

người bệnh nặng nào, có người sắp chết nào mà đầu óc tỉnh táo như ông ấy không? Rất là

khó! Đây là điều kiện quan trọng thứ nhất.

Điều thứ hai là gì? Là khi lâm chung có gặp được thiện tri thức hay không? Thiện tri thức đến

cảnh tỉnh bạn, sợ bạn lúc này quên mất, lúc con người sắp chết, trong lòng đều nghĩ nhớ đến

người nhà, quyến thuộc, nhớ đến những chuyện chưa làm xong, như vậy là tiêu rồi. Như vậy

là đi sang ba cõi sáu đường rồi, cho nên có được một vị thiện tri thức nhắc nhở bạn buông bỏ

hết tất cả, nhất tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ, câu nhắc này rất quan trọng.

Điều thứ ba là: Có người cảnh tỉnh bạn, nghe lời cảnh tỉnh này bạn liền tin ngay, không chút

nghi ngờ, liền y lời vậy mà vâng làm. Bạn đủ ba diều kiện này thì khi lâm chung niệm một niệm

đến mười niệm, nhất định sẽ được vãng sinh.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (13)

4. Sống tạo nghiệp sát, lâm chung có cơ hội vãng sanh? (5)

Câu hỏi 114: Người tạo nghiệp ác, sám hối, niệm Phật có được vãng sinh không? (1)

✓Cho dù có tạo tội “Ngũ vô gián” đi nữa, (“Ngũ vô gián” tức là: giết cha, giết mẹ,

giết A La Hán, phá hoại hòa hợp Tăng, làm thân Phật ra máu), mà tới lúc lâm

chung, nếu thần trí tỉnh táo, có thể sám hối, niệm Phật được thì vẫn có thể vãng

sinh.

− Việc này trong kinh có đưa ví dụ: Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy:

Vua A Xà Thế là người tạo tội “Ngũ vô gián”, giết cha. Khi lâm chung ông ấy

đã sám hối niệm Phật và cũng được vãng sinh.

− Phật Thích ca Mâu Ni có nói: Phẩm vị của ông ấy rất cao, thượng phẩm

trung sanh.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (14)

4. Sống tạo nghiệp sát, lâm chung có cơ hội vãng sanh? (6)

Câu hỏi 114: Người tạo nghiệp ác, sám hối, niệm Phật có được vãng sinh không? (2)

− Cho nên đối với những người tạo tội, chúng ta cũng không dám coi thường họ,

không chừng họ vãng sinh phẩm vị còn cao hơn chúng ta nữa. Không được coi

thường, chỉ cần trước khi chết họ được cứu, giây phút sau cùng trước khi tắt thở

họ, còn cứu được thì có thể giúp họ vãng sinh, khuyên họ phải thật sự tin, phải thật

sự sám hối, thật sự niệm Phật cầu vãng sinh thì không có ai là không được độ. Cho

nên pháp môn Tịnh Độ thật không thể nghĩ bàn.

✓Vậy thì những người một đời tạo ác nghiệp có chút xíu, những tội như vậy đáng đọa

ngạ quỷ, tạo tiểu địa ngục, khi bạn trợ niệm, việc thiện này thì có thế «tầm tích» giải

thoát. “Tầm” nghĩa là thời gian rất ngắn.

✓Cho nên công đức nghe danh hiệu Phật này thật không thể nghĩ bàn.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (15)

5. Vẫn tạo nghiệp, chờ lâm chung niệm Phật có nên? (1)

Câu hỏi 115: Hiện tiền còn tạo nghiệp, đến khi lâm chung, hơi thở sau cùng mới chịu niệm

Phật, xin hỏi có thể đới nghiệp vãng sinh không? (1)

• Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ có nói một niệm, mười niệm nhất định được

vãng sinh. Đây là sự thật chứ không phải giả.

✓Nhưng mà nhất thiết không được hiểu sai, hiểu sai là giả? Hiện tại không chịu niệm

Phật, không được trông đợi khi lâm chung mới niệm.

✓Quả thật có không ít người khởi cái tâm lợi dụng điều này, vậy tới khi lâm chung

bạn có còn giữ vững được tâm niệm Phật không?

✓«Đới nghiệp vãng sinh», các vị nhất định phải hiểu cho rõ, chư Cổ đức xưa dạy rất

hay: Mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới, mang quá khứ, chứ không

mang hiện tại, bây giờ mà bạn còn tạo nghiệp thì vãng sinh sao được?
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (16)

5. Vẫn tạo nghiệp, chờ lâm chung niệm Phật có nên? (2)

Câu hỏi 115: Hiện tiền còn tạo nghiệp, đến khi lâm chung, hơi thở sau cùng mới chịu niệm

Phật, xin hỏi có thể đới nghiệp vãng sinh không? (2)

✓Ngay trong một sát na thì bạn đã vãng sinh rồi, phiền não của bạn đã bị câu niệm Phật

này khống chế rồi. Nhất định [phiền não] nó không được khởi hiện hành, lúc này mình

và Phật cảm ứng đạo giao, Phật sẽ đến đón bạn;

✓Còn nếu như lúc này phiền não của bạn vẫn còn đó thì Phật sẽ không đến. Đức Phật

không đến thì oán thân trái chủ của bạn đến. Người thời nay tạo ác nghiệp quá nhiều,

quá nặng, khi lâm chung yêu ma, quỷ quái, xuất hiện như thế rất nguy hiểm.

✓Vậy thì bây giờ bạn đã hiểu rõ, khi lâm chung một niệm sau cùng phiền não phải] bị

khống chế rồi.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (17)

5. Vẫn tạo nghiệp, chờ lâm chung niệm Phật có nên? (3)

Câu hỏi 115: Hiện tiền còn tạo nghiệp, đến khi lâm chung, hơi thở sau cùng mới

chịu niệm Phật, xin hỏi có thể đới nghiệp vãng sinh không? (3)

Vậy thì [làm gì có chuyện] không sao hết, hiện tại cứ tạo nhiều nghiệp một chút

cũng không sao, đến khi lâm chung, tôi sẽ giữ vững một niệm sau cùng. Về mặt

lý luận thì không có vấn đề gì, nó là như vậy. Nhưng trên thực tế thì khó đấy.

1) Bạn dám đảm bảo khi lâm chung đầu óc còn tỉnh táo không?

2) Bạn có dám đảm bảo là hơi thở sau cùng của mình là niệm A Di Đà Phật

không?

3) Sau đó bạn có thực sự buông bỏ hết được không?
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (18)

6. Tại sao tạo thập ác, mười niệm vẫn thành tựu? (1)

Câu hỏi 116: Tại sao nói người tạo những nghiệp thập ác mười niệm được thành tựu, đới nghiệp

vãng sinh Tịnh Độ. Người sanh vào phẩm hạ hạ ở cõi Tịnh Độ đều được tâm bất thoái phải không?

Xin pháp sư khai thị. Khi lâm chung mười niệm đến một niệm thành tựu đới nghiệp vãng sinh là

căn cứ vào đâu để làm chỉ nam? (1)

▪ Lý này rất sâu, quả là có cảnh giới không thể nghĩ bàn, chúng ta nên tin sâu, không nghi

ngờ, đến khi lâm chung được giống như Vua A Xà Thế trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đã

nói, là tạo tội «ngũ nghịch, thập ác», khi lâm chung nhờ mười niệm mà đều được vãng sinh.

Vả lại phẩm vị được rất cao.

▪ Loại này là thuộc về sám hối vãng sinh, họ thành tâm sám hối. Nhìn sức sám hối thì biết,

sức sám hối rất lớn thì phẩm vị sẽ rất cao, cho nên không nhất thiết là hạ hạ phẩm vãng

sinh. Giống như Đức Phật có nói khi Vua A Xà Thế vãng sinh phẩm vị của ông là Thượng

phẩm trung sanh.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (19)

6. Tại sao tạo thập ác, mười niệm vẫn thành tựu? (2)

Câu hỏi 116: Tại sao nói người tạo những nghiệp thập ác mười niệm được thành tựu, đới

nghiệp vãng sinh Tịnh Độ. Người sanh vào phẩm hạ hạ ở cõi Tịnh Độ đều được tâm bất thoái

phải không? Xin pháp sư khai thị. Khi lâm chung mười niệm đến một niệm thành tựu đới

nghiệp vãng sinh là căn cứ vào đâu để làm chỉ nam? (2)

▪ Qua đó, chúng ta có thể thấy nhất định không được coi thường người tạo ác nghiệp. Có

lẽ là do thiện căn của ông thoát ra nên khi lâm chung một niệm thì được vãng sinh.

Công phu của ông cao hơn cả một đời tu hành của chúng ta. Việc này quả thật không

thể coi thường.

▪ Vậy thì căn cứ này là dựa vào nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện. Cho nên nguyện

thứ 18 là không thể nghĩ bàn, nguyện thứ 18 là nòng cốt của 48 nguyện, thật không thể

nghĩ bàn. Đây là sự gia trì của Đức Phật A Di Đà cho nên họ mới được thành tựu.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (20)

7. Chưa từng niệm phật, lâm chung niệm, có được vãng sanh? (1)

Câu hỏi 117: Có một ông lão 87 tuổi bị ung thư gan thời kỳ cuối. Trước kia ông chưa từng

niệm Phật, khi lâm chung không có đau đớn, thần trí tỉnh táo, đại để là trước khi lâm chung 2

tiếng đồng hồ mới bắt đầu theo các liên hữu trợ niệm, niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, niệm

đến chữ Phật của câu A Di Đà Phật sau cùng mới tắt thở, thần thái an lành, có phải ông cụ

ấy chắc chắn được vãng sinh thế giới Cực Lạc không? Nếu không được vãng sinh Cực Lạc

thì ông ấy có thể sanh vào đâu? (1)

Điều lành này tốt, duyên số của ông ấy tốt. Một niệm sau cùng là niệm A Di Đà Phật.

− Nếu ông ấy có tâm cầu sanh thế giới Cực Lạc thì nhất định vãng sinh, không chút

nghi ngờ nào.

− Còn nếu ông niệm Phật theo mọi người mà không có ý cầu sanh Cực Lạc thế giới

thì ông ấy không được vãng sinh, không được vãng sinh nhưng công đức niệm

Phật đây nhất định sẽ được phước báu nhân, thiên.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (21)

7. Chưa từng niệm phật, lâm chung niệm, có được vãng sanh? (2)

Câu hỏi 117: Có một ông lão 87 tuổi bị ung thư gan thời kỳ cuối. Trước kia ông chưa từng

niệm Phật, khi lâm chung không có đau đớn, thần trí tỉnh táo, đại để là trước khi lâm chung 2

tiếng đồng hồ mới bắt đầu theo các liên hữu trợ niệm, niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, niệm

đến chữ Phật của câu A Di Đà Phật sau cùng mới tắt thở, thần thái an lành, có phải ông cụ

ấy chắc chắn được vãng sinh thế giới Cực Lạc không? Nếu không được vãng sinh Cực Lạc

thì ông ấy có thể sanh vào đâu? (2)

Cho nên chỉ cần coi nguyện vọng của ông ấy:

(1) nếu ông ta không có ý niệm vãng sinh nhưng thật sự có ý niệm Phật thì tuy là niệm A

Di Đà Phật nhưng không muốn vãng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, hạng người

này phần lớn là sanh Thiên;

(2) còn nếu như còn nghĩ đến sự giàu sang của thế gian thì họ sẽ sanh vào cõi người.

Nhất định sẽ không đọa vào ba đường ác.

Cho nên cơ duyên này rất là khó gặp, đó là khi lâm chung gặp được duyên thù thắng.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (22)

8. Lâm chung niệm phật, nhưng còn khởi vọng tưởng, có được vãng sanh?

Câu hỏi 118: Nếu như khi lâm chung được một niệm niệm Phật nhưng vẫn còn vọng tưởng thì có

phải là không được vãng sinh không?

✓Không sai chút nào, mấu chốt là ở chỗ đó. Khi lâm chung nhất định không được có vọng

tưởng. Nếu có vọng tưởng là sai rồi, nhất là khi lâm chung không được khởi tâm sân hận.

✓Cho nên trong quyển “Sức chung tân lương”, “Sức chung tu tri” có nói: Người giúp trợ

niệm lâm chung có rất nhiều quy định, nhưng nhất định phải hiểu là lúc con người sắp chết

không được làm cho họ tức giận.

− Lúc thần thức của họ rời khỏi thân xác họ rất đau đớn, cho nên nếu lúc này bạn chạm

vào người họ, họ sẽ cảm thấy rất đau và lúc đó sẽ tức giận lên; và hễ tâm sân nổi lên

họ sẽ đọa vào ba đường ác ngay. Cho nên đây là một việc rất đáng sợ.

− Có rất nhiều người không hiểu điều đó, nên lúc người thân của họ sắp chết mà họ lại

gào khóc khó bỏ, khó xa thì coi như đi, sẽ khiến cho người chết sẽ sanh tâm lưu luyến

người thân, đi không được, không thể vãng sinh được, vậy là coi như phá hẳn công

phu tu tập cả đời của họ.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (23)

9. Người chết bất thình lình có thể vãng sanh không? (1)

Câu hỏi 119: Một cái chết ngoài ý, có phải do chí thành trợ niệm và khai thị thích đáng mà được vãng

sinh thế giới Cực Lạc, chứ không giống như những điều đồn đại là nhất định phải tìm một thân xác

khác thay thế mới đi đầu thai được phải không? Nếu do vậy mà vãng sinh có phải do thiện căn

phước đức rất thâm hậu đã được tu ở kiếp trước? (1)

✓Người chết ngoài ý, cũng có thể niệm Phật khuyến hoá họ vãng sinh và nếu họ có thể tiếp

nhận ngay, y giáo phụng hành ngay, thì đó là do trong kiếp quá khứ họ đã tu nhân Tịnh Độ sâu

dày. Cho nên kiếp này vừa cảnh tỉnh, họ liền đón nhận, là do tiền căn đời trước, quả thật là

được vãng sinh.

✓Còn việc họ tìm thân để thay thế là do nghiệp chướng của họ rất sâu nặng, đó cũng chính là

nói họ vẫn còn có cái tâm luân hồi, nên tạo nghiệp luân hồi. Vậy đã có tâm luân hồi, nghiệp

luân hồi rồi thì nhất định phải tìm một cái thân khác thay thế, nếu không có thân khác thay thế

thì thường họ không thể rời khỏi hiện trường.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (24)

9. Người chết bất thình lình có thể vãng sanh không? (2)

Câu hỏi 119: Một cái chết ngoài ý, có phải do chí thành trợ niệm và khai thị thích đáng

mà được vãng sinh thế giới Cực Lạc, chứ không giống như những điều đồn đại là nhất

định phải tìm một thân xác khác thay thế mới đi đầu thai được phải không? Nếu do vậy

mà vãng sinh có phải do thiện căn phước đức rất thâm hậu đã được tu ở kiếp trước?

(2)

✓Cho nên nếu các vị quan sát thật kỹ các vị sẽ thấy nơi tai nạn xe cộ xảy ra, thì

thường những tai nạn mới xảy ra cũng chính là ở chỗ này. Vì sao? Vì họ [ở hiện

trường đó] muốn tìm thế thân.

✓Thân thay thế cũng không phải tùy tiện mà tìm, cho nên các oan hồn tìm thân thế

mạng cũng không tùy tiện mà đi thế được. Tại sao vậy? Vì bản chất họ nhất định

cũng mắc phải sai lầm này cho nên họ ở đó chờ cơ hội đấy.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (25)

9. Người chết bất thình lình có thể vãng sanh không? (3)

Câu hỏi 120: Người bị đụng chết sẽ không tự biến thành ma mà bị đọa vào đường quỷ, vậy

tại sao lại đứng bên đường tìm người thế thân? Hoặc treo cổ chết ở trong phòng, có một số

làm ma trong nhà, tại sao họ không theo nghiệp mà đọa vào đường quỷ và người. Trong

kinh Phật nói có phải do trùng điệp mà có xen tạp hỗn loạn không? Có phải đi tìm một vị

Pháp sư cúng đạo lộ trục hồn cho họ giống như người thế tục không? Có cách nào khác để

thay thế không? (1)

Việc này thật sự là có. Trung Quốc, ngoại quốc cũng có, tôi cũng gặp không ít trường

hợp này, nhưng mà đây phải có chút đặc biệt để chú ý:

− Sau khi con người chết rồi không hẳn đọa vào đường quỷ, nên không thể gọi đó là

quỷ, đó là do bạn không biết gì về tình trạng sáu đường.

− Người chết rồi thì là thành ma, sau khi chết rồi con người chưa đi vào con đường nào,

ở khoảng giữa này gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm (người Trung Quốc quen gọi là

linh hồn), họ chưa đi đầu thai, còn nếu đầu thai vào đường quỷ là vào một đường rồi,

còn ở đây là họ vẫn chưa đi.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (26)

9. Người chết bất thình lình có thể vãng sanh không? (4)

Câu hỏi 120: Người bị đụng chết sẽ không tự biến thành ma mà bị đọa vào đường quỷ, vậy

tại sao lại đứng bên đường tìm người thế thân? Hoặc treo cổ chết ở trong phòng, có một số

làm ma trong nhà, tại sao họ không theo nghiệp mà đọa vào đường quỷ và người. Trong

kinh Phật nói có phải do trùng điệp mà có xen tạp hỗn loạn không? Có phải đi tìm một vị

Pháp sư cúng đạo lộ trục hồn cho họ giống như người thế tục không? Có cách nào khác để

thay thế không? (2)

▪ Do đó chết ngang hay tự sát rất phiền phức. Trong kinh Đức Phật có dạy rất rõ, tại

sao? Vì họ cũng tìm người thế thân. Trong khi tìm người thế thân thì họ là trung ấm

thân, chúng ta gọi là «hồn ma hỗn phách», họ không phải đọa vào đường quỷ.

▪ Sau khi họ tìm được người thế thân họ, chiếu theo hạnh nghiệp của mình và họ sẽ đi

đến con đường đó. Còn nếu họ vào đường quỷ rồi thì họ không còn qua lại với con

người nữa.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (28)

10. Thường ngày niệm phật bị vọng niệm có được vãng sanh? (2)

Câu hỏi 121: Bất luận là niệm Phật như thế nào nhưng vọng tưởng vẫn còn, như vậy thì sau này đến

khi lâm chung có người trợ niệm nhắc đến danh hiệu Phật, như vậy có được vãng sinh hay không? (1)

Có được vãng sinh hay không? Quyết định do sự tín tâm của mình.

✓Niệm Phật mà có vọng tưởng như xưa thì đây cũng là hiện tượng bình thường.

✓Nếu niệm Phật mà không còn vọng tưởng thì bạn không phải là phàm phu mà là chư Phật,

Bồ Tát tái lai rồi. Hạng phàm phu nhất định không làm được.

• Vậy làm sao đoạn được vọng niệm?

✓Cho nên không phải sợ, vọng niệm cứ việc khởi, mình cứ thành thật niệm Phật thì không có

ngại gì. Chỉ cần quan tâm đến niệm Phật, không cần quan tâm đến vọng tưởng là tốt rồi

✓ Đừng có nghĩ đến vọng niệm, vọng niệm nhiều cũng không sao, chỉ cần bạn đừng để ý đến

nó thì tự nhiên vọng niệm sẽ giảm bớt và công phu sẽ dần dần mạnh lên.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (29)

10. Thường ngày niệm phật bị vọng niệm có được vãng sanh? (3)

Câu hỏi 121: Bất luận là niệm Phật như thế nào nhưng vọng tưởng vẫn còn, như vậy thì sau này

đến khi lâm chung có người trợ niệm nhắc đến danh hiệu Phật, như vậy có được vãng sinh hay

không? (2)

• Vậy làm sao đoạn được vọng niệm?

Người bình thường công phu niệm Phật không mạnh chính là do không buông bỏ được

vọng niệm.

− Thường thì nghĩ vọng niệm của tôi nhiều như vậy, hễ càng nghĩ thì càng nhiều, càng

để ý đến thì thấy càng nhiều.

− Căn bản đừng để ý đến nó thì vọng niệm sẽ ít đi và công phu từ từ sẽ mạnh lên. Điều

này rất quan trọng.

− Chỉ cần thành thật niệm thì nhất định sẽ được oai thần bổn nguyện của Đức Phật gia

trì.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (30)

11. Nhận biết người chết có được vãng sanh (1)

Câu hỏi 122: Làm sao để ứng chiếu được vãng sinh? Căn cứ vào các sách có liên quan đến việc

trợ niệm thì sau khi tắt thở 12 giờ nếu sờ lên đỉnh đầu thấy nóng là sanh Tây Phương, xin Pháp sư

giải thích cho. (1)

• Đỉnh đầu nóng nghĩa là sanh về cõi trời hay vãng sanh

Đỉnh đầu nóng nghĩa là gì? Là nói người này lúc ra đi thần thức của họ (thường thì chúng ta

nói là linh hồn) ra đi ở nơi nào sẽ sanh về nơi ấy: Từ đỉnh đầu ra thì rất là thù thắng. Vãng

sinh là ra từ đỉnh đầu, sanh Thiên cũng là từ đỉnh đầu, phước báu của Trời rất là lớn, họ đi

từ đỉnh đầu;

• Còn nóng phần dưới là sáu đường,

Càng xuống thì càng thấp. Nếu từ lòng bàn chân đi ra thì đó là đọa vào địa ngục. Từ đầu gối

là đường súc sanh. Đây là cách nói của những người bình thường.

[Tâm sân đọa vào địa ngục] nên tốt nhất là đừng nên chạm vào người họ. Tại sao vậy? Vì

nếu như thần thức của họ chưa ra khỏi xác, nếu bạn chạm vào, họ sẽ đau đớn, họ sẽ nổi

sân, họ sẽ khó chịu.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (30)

11. Nhận biết người chết có được vãng sanh (1)

Câu hỏi 122: Làm sao để ứng chiếu được vãng sinh?

Căn cứ vào các sách có liên quan đến việc trợ niệm thì sau khi tắt thở 12 giờ nếu sờ lên đỉnh

đầu thấy nóng là sanh Tây Phương;

Xin Pháp sư giải thích cho. (1)

[

Xt:

“Đảnh thánh, nhãn sanh thiên,

Nhân tâm, ngạ quỷ phúc,

Súc sanh tất cái ly,

Địa ngục cước bản xuất”.

Dịch nghĩa:

Đảnh: thánh; Mắt: sanh thiên,

Ngực: người, bụng: ngạ quỷ;

Từ gối ra: súc sanh,

Địa ngục: bàn chân nóng)
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (30)

11. Nhận biết người chết có được vãng sanh (1)

Câu hỏi 122: Làm sao để ứng chiếu được vãng sinh? Căn cứ vào các sách có liên quan đến

việc trợ niệm thì sau khi tắt thở 12 giờ nếu sờ lên đỉnh đầu thấy nóng là sanh Tây Phương, xin

Pháp sư giải thích cho. (1)

[Ôi! Đại sự sanh tử chẳng ai tránh được, chỉ có một điều phải thật thận trọng: người săn sóc

bệnh nhân phải dùng đồng thể bi tâm để giúp hoàn thành đại sự vãng sanh. Cổ nhân nói:

(Trích: Ấn Quang PS Gia Ngôn Lục – Phần 3- IV. LUẬN VỀ VIỆC LỚN SANH TỬ)

Xt:

Ngã kiến tha nhân tử,

Ngã tâm nhiệt như hỏa,

Bất thị thục tha nhân,

Khán khán luân ngã đáo.

Dịch nghĩa:

(Ta thấy người khác chết,

Ruột ta nóng như lửa,

Nào phải mình ai kia,

Rồi ta cũng đến lượt!)
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (31)

11. Nhận biết người chết có được vãng sanh (2)

Câu hỏi 122: Làm sao để ứng chiếu được vãng sinh? Căn cứ vào các sách có liên quan đến

việc trợ niệm thì sau khi tắt thở 12 giờ nếu sờ lên đỉnh đầu thấy nóng là sanh Tây Phương,

xin Pháp sư giải thích cho. (2)

• Những biểu hiện gì chứng tỏ vãng sanh (1)

1- Thoại tướng đẹp

− Chúng ta nhìn thấy người vãng sinh này sau khi mình trợ niệm cho họ rồi,

dung mạo, nhan sắc của họ thẩy đều thay đổi, dung mạo trông rất là hiền từ,

sắc mặt trở nên hồng hào, cũng giống như ngủ, không giống như người bị

bệnh, không có cái dáng bệnh, thấy đều là tướng tốt, nhất định là phước báu

Trời, Người trở lên.

− Chúng ta bắt đầu “dịch” từ đây thì tâm sẽ an.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (32)

11. Nhận biết người chết có được vãng sanh (3)

Câu hỏi 122: Làm sao để ứng chiếu được vãng sinh? Căn cứ vào các sách có liên quan đến việc

trợ niệm thì sau khi tắt thở 12 giờ nếu sờ lên đỉnh đầu thấy nóng là sanh Tây Phương, xin Pháp

sư giải thích cho. (3)

• Những biểu hiện gì chứng tỏ vãng sanh (2)

2- Xem công hạnh của họ thường ngày

✓Nhưng có được vãng sinh hay không còn phải xem công hạnh của họ hàng ngày,

có hợp với tướng lành mà họ ra đi hay không? Việc này rất là rõ.

✓ [Kể cả] ngay khi việc sau khi hỏa táng rồi còn giữ lại xá lợi cũng không chắc chắn

xác định rõ là họ có vãng sinh hay không? Bạn hãy hiểu điều này.

3- Khi sắp tắt thở họ nói «Phật đến tiếp dẫn tôi»

✓Khi họ sắp tắt thở họ sẽ báo với người bên là Phật đến tiếp dẫn tôi rồi, đây chắc

chắn là vãng sinh.

✓Vậy thì bạn không cần chạm vào họ để [kiểm tra hơi nóng] làm gì.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (33)

11. Nhận biết người chết có được vãng sanh (4)

Câu hỏi 122: Làm sao để ứng chiếu được vãng sinh? Căn cứ vào các sách có liên quan đến việc trợ

niệm thì sau khi tắt thở 12 giờ nếu sờ lên đỉnh đầu thấy nóng là sanh Tây Phương, xin Pháp sư giải

thích cho. (4)

• Những biểu hiện gì chứng tỏ vãng sanh (2)

4- Người tu tốt biết trước ngày giờ ra đi

Nếu người có sức tu tốt hơn thì trước mấy ngày họ đã biết, ba ngày sau Đức Phật sẽ

đến đón tôi, một tuần sau Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi thì đó nhất định là vãng sinh.

• Điều kiện vãng sinh là gì? (1)

1- Buông bỏ vạn duyên

✓Điều kiện vãng sanh cũng không có khác là nhất tâm, nhất ý mong được vãng sinh

Cực Lạc, mong được gần gũi Đức Phật. Những việc của thế gian đều buông bỏ,

không để nó trong lòng. Người nào được như vậy thì nhất định được vãng sinh.

✓Còn vừa muốn được vãng sinh, vừa bỏ không được, vậy thì không tin nổi, hãy xả cho

sạch.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (34)

11. Nhận biết người chết có được vãng sanh (5)

Câu hỏi 122: Làm sao để ứng chiếu được vãng sinh? Căn cứ vào các sách có liên quan đến việc

trợ niệm thì sau khi tắt thở 12 giờ nếu sờ lên đỉnh đầu thấy nóng là sanh Tây Phương, xin Pháp sư

giải thích cho. (5)

• Điều kiện vãng sinh là gì? (2)

2- Muốn buông bỏ vạn duyên phải làm sao? (1)

✓Thuần thiện, thuần tịnh

− Mấy năm nay chúng tôi đã đề xướng việc thuần thiện, thuần tịnh trong cuộc

sống.

− Thuần thiện mọi thứ còn tùy duyên, tuyệt không phan duyên. Nếu trong lòng

mình nghĩ thế này thế nọ thì đó là phan duyên rồi. Tùy duyên thì mọi thứ đều tốt,

còn phan duyên thì không tốt chút nào, cứ sống cho vui vẻ, không cần để ý cái

gì trong lòng cả.
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (35)

11. Nhận biết người chết có được vãng sanh (6)

Câu hỏi 122: Làm sao để ứng chiếu được vãng sinh? Căn cứ vào các sách có liên quan đến việc

trợ niệm thì sau khi tắt thở 12 giờ nếu sờ lên đỉnh đầu thấy nóng là sanh Tây Phương, xin Pháp sư

giải thích cho. (6)

• Điều kiện vãng sinh là gì? (3)

2- Muốn buông bỏ vạn duyên phải làm sao? (2)

✓Trong lòng chỉ có A DI ĐÀ PHẬT

− Cái để ở trong lòng chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có Tây Phương thế giới y chánh

trang nghiêm. Đọc kinh thuộc lòng, thường quán tưởng tới cảnh giới Tây

Phương Cực Lạc.

− Nếu như không thể quán tưởng mà chỉ niệm A Di Đà Phật, nghĩ đến Đức A Di Đà

Phật là tốt. Trong lòng ngoài Đức Phật A Di Đà ra không còn có gì khác thì không

có lý nào mà không vãng sinh đâu.

− Tu vậy thì muôn người tu, muôn người vãng sinh.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (36)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (36)

12. Hai hạng người vãng sanh (1)

Câu hỏi 123: Làm thế nào để biết người lâm chung chắc chắn vãng sinh? (1)

• Hạng thứ nhất: Tự mình nói ra A DI ĐÀ PHẬT đến rồi

✓Chắc chắn nhất là tự thân người đó nói ra “A Di Đà Phật đến rồi, Tây Phương

Tam Thánh đến rồi, đến đón tôi rồi, giờ tôi phải đi theo Ngài, tạm biệt mọi người

nhé!”.

✓Như vậy là không có chút gì là giả. Đó mới thực sự là vãng sinh.

✓Người này đã tiêu nghiệp chướng nên lúc ra đi thần thức rõ ràng, sáng suốt,

không có chút gì là đau khổ cả.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (37)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH (37)

12. Hai hạng người vãng sanh (2)

Câu hỏi 123: Làm thế nào để biết người lâm chung chắc chắn vãng sinh? (2)

• Hạng thứ 2: Tỉnh táo, vui vẻ, ra hiệu Phật đến đón

✓Còn có một hạng người khi ra đi thần trí rất sáng suốt, tuy thân thể rất suy yếu, nói không

ra lời nhưng được mọi người trợ niệm Phật cho họ, họ tươi cười ra vẻ vui thích, lúc ra đi

miệng họ cũng mấp máy. Người bình thường như chúng ta thì không biết, cứ cho rằng họ

niệm Phật cùng chúng ta, trên thực tế họ nói là họ thấy Phật rồi, Phật đến tiếp dẫn họ, họ

theo Phật đi rồi, nhưng họ không nói ra được.

✓Việc này bạn phải quán sát cho thật kỹ để có thể phán đoán, coi họ có phải thật sự vãng

sinh không? Nói tóm lại khi họ rất lạc quan, rất an lành tự tại, ngay tại khoảng sát na đó ra

đi.

✓Còn nếu như lúc ra đi dáng vẻ buồn thiu rất đau khổ thì cũng rất khó nói đó. Thông

thường mà nói là không thể được.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (38)

II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (1)

1. Lâm chung thấy Phật khác đến tiếp dẫn có theo? (1)

Câu hỏi 124: Bình thường niệm A Di Đà Phật đến lúc lâm chung, nếu xuất hiện vị Phật khác đến

tiếp dẫn, chúng ta có nên theo các Ngài không? (1)

✓Nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật nhất định là Phật A Di Đà đến tiếp dẫn.

✓Chúng ta nên biết khi lâm chung đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến tiếp dẫn, Phật Dược Sư

đến tiếp dẫn là không đúng rồi, nhất định không phải là thật. Vậy nếu gặp phải tình trạng

này chúng ta phải làm sao đây? Mặc kệ là được rồi, tốt nhất đừng để ý đến, cố ý mặc kệ

nó thì trong chốc lát cái tin đó sẽ mất, nhất định phải đợi Đức Phật A Di Đà.

✓Nhưng nếu đức Phật A Di Đà đến mình có nhận biết được không? Nhận được, nhất định là

nhận biết.

✓Cho nên khi lâm chung, khi chúng ta tiễn người vãng sinh, nếu người này nói “A Di Đà

Phật đến rồi”, thì đây là thật sự không có giả chút nào.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (39)

II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (2)

1. Lâm chung thấy Phật khác đến tiếp dẫn có theo? (2)

Câu hỏi 124: Bình thường niệm A Di Đà Phật đến lúc lâm chung, nếu xuất hiện vị Phật khác đến

tiếp dẫn, chúng ta có nên theo các Ngài không? (2)

✓Tất cả những thứ khác ngoài A DI ĐÀ PHẬT đều là ma cảnh (1)

− Cho nên trong lúc trợ niệm điều quan trọng nhất chính là chú ý đến vấn đề này, nhất

định không để cho người vãng sinh có tạp niệm, có huyễn tưởng.

− Bất luận là họ thấy cảnh giới gì, nghe tiếng nói nào cũng thẩy đều mặc kệ. Nếu như họ

nói là gặp ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, gặp Phật Dược Sư mình cần nhắc nhở để họ

đừng để ý, hết thảy cứ mặc kệ, niệm A Di Đà Phật, Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn, lúc

đó mình mới đi theo. Nếu không phải là Phật A Di Đà thì không được đi vì yêu ma quỷ

quái sẽ biến thành chư Bồ Tát khác đến để dụ dỗ bạn, thần Hộ Pháp không có can

thiệp vào việc này.

✓Nếu yêu ma biến thành Phật A Di Đà hay Quán Thế Âm Bồ Tát để lừa họ thì thần hộ pháp

mới can thiệp vào. Tại sao? Vì đây là “Bổn Tôn”. Biến hiện ra nhiều người khác thì đó là

giả chân, giả chân không phải là Bổn Tôn, Thần Hộ Pháp đây có thể tha thứ cho bạn; Còn

nếu quả thật biến thành Bổn Tôn thì Thần Hộ Pháp sẽ can thiệp, sẽ không dám.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (40)

II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (3)

1. Lâm chung thấy Phật khác đến tiếp dẫn có theo? (3)

Câu hỏi 124: Bình thường niệm A Di Đà Phật đến lúc lâm chung, nếu xuất hiện vị Phật khác đến tiếp

dẫn, chúng ta có nên theo các Ngài không? (3)

✓Tất cả những thứ khác ngoài A DI ĐÀ PHẬT đều là ma cảnh (2)

✓Có rất nhiều người niệm Phật, niệm cả một đời, nhưng sau cùng đến thời khắc quyết định

thì họ lại bị mê, lại phạm sai lầm, thật là đáng tiếc!

− Những thứ này đều là ma cảnh, là ma chướng, đều là cảnh giới hư huyễn, do nghiệp lực

của mình biến hiện ra.

✓Phải thấy được A DI ĐÀ PHẬT:

✓Lúc này phải thấy được Đức Phật A Di Đà, thấy được Tây Phương Tam Thánh, thấy được

thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm thì như vậy mới là tương ưng, là

chánh niệm.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (41)

II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (4)

1. Lâm chung thấy Phật khác đến tiếp dẫn có theo? (4)

Xt: Khi Nào Thì Oán Thân Trái Chủ Mới Đến Đòi Nợ Bạn?

✓ “Lúc vận tốt thì không sao: Phàm là những người thường hay hành thiện tích đức, hoặc những

người chân thật tu hành, thì lúc này vận của anh rất tốt, khí rất vượng, nên oán thân trái chủ

chẳng dám sinh sự với anh.

✓Lúc vận suy chúng sẽ tìm đến: Nhưng chúng luôn âm thầm theo bên cạnh anh để chờ đợi, chờ

đến ngày nào đó vận anh mất hết, suy đến mất cùng cực thì chúng đến gây rắc rối, hướng về

anh để mà đòi nợ.

✓ “Chúng dùng phương pháp gì để dụ hoặc anh?

− Biến ra thân bằng quyến thuộc: Chờ đến khi anh mạng chung, khí trong người anh suy đến

cùng cực thì chúng biến thành người nhà quyến thuộc của anh đều là những người trước

kia đã chết, đến để dẫn anh đi theo chúng. Nếu anh tin theo mà đi với chúng, thì chúng sẽ

đưa anh đến 1 nơi thần không biết, quỷ không hay rồi xuống tay với anh, khiến cho anh

mãi không thể siêu sinh.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (42)

II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (5)

1. Lâm chung thấy Phật khác đến tiếp dẫn có theo? (5)

Xt: Khi Nào Thì Oán Thân Trái Chủ Mới Đến Đòi Nợ Bạn? (1)

− Biến ra Phật Bồ tát: Đặc biệt là người học Phật đến lúc lâm chung, oán thân trái chủ của anh

biết anh trước đây học Phật, biết anh luôn ưa thích Phật, Bồ Tát. Cho nên chúng biết nếu

chúng biến thành gia thân quyến thuộc đã mất của anh đến để đưa anh đi, thì anh nhất định sẽ

phớt lờ chúng, sẽ chẳng để bị chúng gạt. Chúng liền biến ra chư Phật, Bồ Tát đến để dụ hoặc

anh, những yêu ma quỷ quái này có năng lực, có thể biến đủ dạng thân.

✓Vậy sao thần hộ pháp không cản chúng lại?

Vì thần hộ pháp thấy được anh quá khứ đã thiếu nợ chúng, ngày nay chúng đến đòi mạng là phải

nên, cho nên họ mở 1 mắt nhắm 1 mắt cho qua. Có cứu được anh hay không còn phải xem

phước phần, duyên phần của chính anh thế nào đã.

✓Tuy nhiên, thần hộ pháp có một cách quản chế các loại yêu ma quỷ quái này rất nghiêm khắc.

Đó là chúng có thể biến ra đủ dạng thân, nhưng chúng không được phép biến hiện ra “Bổn tôn”.

Nếu khi chúng biến ra bổn tôn thì thần hộ pháp liền đến can thiệp ngay, không cho chúng ở đó

mà tác quái.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (43)

II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (6)

1. Lâm chung thấy Phật khác đến tiếp dẫn có theo? (6)

Xt: Khi Nào Thì Oán Thân Trái Chủ Mới Đến Đòi Nợ Bạn? (2)

✓Vậy cái gì là bổn tôn?

Tôi cả một đời chỉ niệm A Di Đà Phật, đến lúc lâm chung chỉ trông chờ A Di Đà Phật đến tiếp dẫn

mà thôi, vậy thì A Di Đà Phật chính là bổn tôn. Do đó, chúng có thể biến ra Thích Ca Mâu Ni

Phật, biến ra Dược Sư Phật, nhưng không được phép biến ra A Di Đà Phật.

Nếu chúng biến ra các vị Phật khác mà không phải A Di Đà Phật, anh lại đi theo chúng thì

các vị thần hộ pháp không để ý tới, cũng không can thiệp. Vì sao? Vì chúng chẳng có giả

mạo, chẳng có phạm pháp. Nếu chúng biến thành Bổn tôn thì là phạm pháp.

Chúng ta một đời niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thờ cúng Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng chẳng

dám biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là phải coi lúc sanh tiền anh chỗ tu đó là vị Phật, Bồ

Tát nào làm chủ. Chữ “chủ” này tức là “bổn tôn”, đây thì yêu ma quỷ quái chẳng dám biến hiện.

✓Tất cả những việc này đều là thường thức, chúng ta cần phải nắm rõ. Nếu không thì giờ phút quan

trọng lúc lâm chung rất dễ dẫn đến sai lầm, đây thì là quá đáng tiếc. Khi mắc phải sai lầm rồi thì

chẳng biết đến đời kiếp nào mới có lại được thân người, mới gặp lại được Phật pháp”



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (44)

II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (7)

2. Làm sao nhận được là A DI ĐÀ PHẬT lúc lâm chung? (1)

Câu hỏi 125: Đức Phật A Di Đà không có tướng cố định, vậy khi lâm chung Ngài xuất hiện là

thật hay giả? Hay là do oán thân trái chủ hóa hiện, làm sao để phân biệt? Đặc biệt là khi lâm

chung, không phải trong tình trạng sáng suốt thì phải làm sao đây? (1)

✓Đây quả thực là vấn đề, nhưng mà bạn hãy nên yên tâm, thần tướng Đức Phật hiện ra

khi lâm chung bạn nhất định phải nhận ra, nhất định bạn không được nhận lầm Ngài.

✓Vả lại người niệm Phật cho đến người học phật, khi lâm chung khi tướng Đức Phật

hiện là Đức Bổn Tôn là đúng. Ngày nào chúng ta cũng niệm A Di Đà Phật, khi Đức

Phật A Di Đà đến thì tướng đó nhất định là đúng.

✓Nếu yêu ma quỷ quái, oán thân trái chủ biến hiện ra tướng Phật A Di Đà đến gạt chúng

ta, thì trong Phật pháp cũng như trong thế gian pháp có quy củ, không thể nào biến ra

Bổn Tôn.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (45)

II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (8)

2. Làm sao nhận được là A DI ĐÀ PHẬT lúc lâm chung? (2)

Câu hỏi 125: Đức Phật A Di Đà không có tướng cố định, vậy khi lâm chung Ngài xuất hiện là

thật hay giả? Hay là do oán thân trái chủ hóa hiện, làm sao để phân biệt? Đặc biệt là khi lâm

chung, không phải trong tình trạng sáng suốt thì phải làm sao đây? (2)

✓Nếu bạn biến thành Bổn Tôn thì Thần Hộ Pháp sẽ không tha cho bạn đâu, giống như

nói bạn không thể giả mạo.

✓Khi lâm chung nhất tâm cầu Đức A Di Đà, mà cứ hiện ra là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

thì việc này thần hộ pháp không có can thiệp, Ngài không phải là bổn tôn, nếu như bạn

đi theo Đức Phật Thích Ca thì chính là bạn sai rồi.

✓Cho nên khi lâm chung, người niệm Phật chúng ta, nếu không phải là Đức Phật A Di

Đà đến tiếp dẫn thì dù bất cứ là Chư Phật và Bồ Tát nào xuất hiện cũng đừng để ý đến

thì không có gì.



XT: HÌNH TƯỚNG PHẬT BỒ TÁT KHÔNG CỐ ĐỊNH

“…Ngày trước pháp sư Thánh Nhất ở Hồng Kong nói với tôi, lúc ông 80 tuổi, ba người xuất gia các ông

đến bái Phổ Đà, ở ngoài cửa động Phạm Âm lạy Bồ Tát Quán Âm. Lạy qua nửa giờ thì thấy được Ngài,

mọi người đều rất hoan hỉ, cảm khích Bồ Tát Quán Âm hiện thân. Khi quay về đôi bên hỏi nhau, Ngài thấy

được Bồ Tát Quán Âm hình dáng như thế nào?

• Pháp sư Thánh Nhất thấy được là kim thân, thân sắc vàng, đội mão Tỳ Lư, giống như mão Bồ Tát Địa

Tạng đội, đội mão Tỳ Lư, thân sắc vàng.

• Ngoài ra vị pháp sư khác thấy được là Quán Âm bạch y thông thường như chúng ta thấy trên những

bức hoạ, xem thấy được cái hiện tướng này.

• Vị một vị pháp sư nữa thấy được Ngài là tướng Tỳ Kheo, tướng người xuất gia.

• Bạn xem ba người cùng đồng lạy nửa giờ đồng hồ, ba người đều xem thấy, xem thấy không như nhau,

đó là “Phổ sử chúng sanh tuỳ loại kiến” (Khiến khắp chúng sanh tùy loại thấy)

Có phải Bồ Tát Quan Âm có ý hiện ra thân tướng này cho bạn xem, hiện ra cái thân tướng kia cho bạn

xem, không phải vậy, không có ý, mà là cái thấy của chúng ta do nghiệp cảm khác nhau, cho nên thấy

được thân tướng của Phật cũng không như nhau.

Phật Bồ Tát không có hình tướng nhất định, chúng sanh thấy được, tướng tùy theo nghiệp lực của chính

mình mà cảm ra. (Trích: Giảng giải VLT – VCD 68 – HT Tịnh Không)



XT: TRÍCH KINH VÔ LƯỢNG THỌ

“Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh

Hữu tình các các tùy loại giải. 

Hựu năng hiện nhất diệu sắc thân  

Phổ sử chúng sanh tùy loại kiến” 

Dịch nghĩa:

Thế Tôn hay diễn một âm thanh 

Hữu tình tùy loại đều hiểu được 

Lại hiện ra một diệu sắc thân 

Khiến khắp chúng sanh tùy loại thấy 
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (9)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (1)

Câu hỏi 126: Đức Phật tiếp dẫn người vãng sinh, trước hết là phóng hào quang, người vãng

sinh nhờ ánh sáng Phật chiếu vào do công phu thành phiến nâng cao đến nhất tâm bất loạn,

mà Đức Phật tướng hảo trang nghiêm không gì sánh bằng, thấy được Đức Phật A Di Đà thì

lo gì mà không khai ngộ, nhưng tại sao có người thấy Đức Phật lại sợ hãi không dám đi? Tại

sao thấy Đức A Di Đà lại không có được lợi ích? (1)

Trong tình cảnh này, đại khái là có hai trạng thái:

• Thứ nhất: Là tham luyến thế gian (1)

Mà thường thì chúng ra gọi là tham sống, sợ chết. Nghe đến vãng sinh thế giới

Cực Lạc nghĩ là mình sắp chết rồi, như thế rất là nguy hiểm. Cho nên khi lâm

chung mà sinh lòng sợ hãi, tình trạng này rất phổ biến, vì vậy người niệm Phật

điều quan trọng nhất đó là không sợ chết. Câu mà bạn nói đó là thật.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (10)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (2)

Câu hỏi 126: Đức Phật tiếp dẫn người vãng sinh, trước hết là phóng hào quang, người vãng sinh

nhờ ánh sáng Phật chiếu vào do công phu thành phiến nâng cao đến nhất tâm bất loạn, mà Đức

Phật tướng hảo trang nghiêm không gì sánh bằng, thấy được Đức Phật A Di Đà thì lo gì mà

không khai ngộ, nhưng tại sao có người thấy Đức Phật lại sợ hãi không dám đi? Tại sao thấy

Đức A Di Đà lại không có được lợi ích? (2)

• Thứ nhất: Là tham luyến thế gian (2)

Năm xưa khi tôi mới xuất gia đã có gặp chuyện này. Tôi xuất gia ở chùa Lâm Tế ở Viên

Sơn, Đài Bắc. Chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật, Phó Hội trưởng cư sĩ Lâm Đạo Việt

thường dẫn dắt đại chúng cùng tu niệm Phật. Ông ấy rất thuộc nghi thức tu niệm nên

được làm Duy Na. Tới khi lâm chung, cũng giống như tình trạng mà bạn hỏi đây, cũng lo

lắng, sợ hãi, người khác trợ niệm cho ông, ông không chịu, không cho người khác trợ

niệm cho mình, đuổi các bạn đạo trợ niệm đi, quả thật là xảy ra hiện tượng này.

Bình thường ngày nào miệng cũng cầu Tịnh Độ nhưng đến khi lâm chung lại sanh ra sợ

hãi. Có chuyện này xảy ra. Đây là loại thứ nhất, là nghiệp chướng hiện tiền. Bỏ qua cơ

hội Phật đến tiếp dẫn.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (11)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (3)

Câu hỏi 126: Đức Phật tiếp dẫn người vãng sinh, trước hết là phóng hào quang,

người vãng sinh nhờ ánh sáng Phật chiếu vào do công phu thành phiến nâng cao

đến nhất tâm bất loạn, mà Đức Phật tướng hảo trang nghiêm không gì sánh bằng,

thấy được Đức Phật A Di Đà thì lo gì mà không khai ngộ, nhưng tại sao có người

thấy Đức Phật lại sợ hãi không dám đi? Tại sao thấy Đức A Di Đà lại không có được

lợi ích? (3)

• Thứ hai: Không phải A di đà Phật mà là ma quỷ hiện

Đức Phật A Di Đà mà họ nhìn thấy không phải là Đức Phật mà là ma quỷ

hiện.

Vì nếu họ thấy Phật thật thì Phật rất hiền từ, thì sẽ không sợ hãi, còn thấy

ma thì rất là sợ hãi vì ma không có tâm từ bi cho nên thấy ma thì sợ hãi.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (12)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (4)

Câu hỏi 127: Sau khi vãng sinh có tướng điềm lành rất tốt, có thể đoán định vãng sinh

không?

• Chưa chắc

✓Chưa biết chắc, trong tướng điềm lành của họ chỉ có họ tự nói Phật A Di Đà đến

rồi, tôi thấy Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn tôi thì đó là thật, là vãng sinh thật sự.

✓Còn nếu như ngay trong thời điểm trợ niệm họ chưa từng nói Đức Phật A Di Đà

đến, mình đã thấy Phật A Di Đà [vậy thì không chắc].

✓Thấy Đức Quán Âm Bồ Tát thì cũng rất là khó nói, nhưng nhất định họ không đọa

vào ba đường ác. Có thể họ sanh vào cõi Trời, Người hưởng phước báu;

• Có tướng điềm lành nhất định không vào 3 đường ác

✓Còn những tướng điềm lành này phàm hễ có tướng tốt thì nhất định không đọa

vào đường ác, tướng đọa vào đường ác là tướng xấu.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (13)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (5)

1- Thấy người chết ngồi trên hoa sen?

Câu hỏi 128: Trong lúc trợ niệm có người thấy người chết ngồi trong hoa sen vãng sinh,

như vậy có thể chứng minh điều đó thực sự vãng sinh thế giới Cực Lạc không?

Có thể nói như vậy.

− Nhưng nếu thấy Đức Phật đến tiếp dẫn, đương nhiên tốt nhất là khi người

vãng sinh còn chưa tắt thở họ nói với những người ở bên cạnh, “Phật đến tiếp

dẫn tôi rồi”, như vậy là chắc chắn vãng sinh 100% không sai chút nào cả.

− Nếu như họ không nói những lời này mà thấy những tướng điềm lành thì cũng

có thể là vãng sinh, vì [có thể] họ muốn nói với bạn nhưng họ đã tắt thở, muốn

nói với bạn là Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn họ, nhưng vì họ đã tắt thở rồi

hoặc là họ không có thể lực, có tình trạng này xảy ra.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (14)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (6)

2- Sau chết 3 ngày thấy ánh sáng hồng (1)

Câu hỏi 129: Có một bạn đạo sức khỏe kém, nhiều bệnh, sau khi gặp được Phật pháp rất thích

nghe trì kinh, niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì bệnh nặng phải nằm viện.

Trước khi lâm chung kiên quyết đòi về nhà niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, không muốn chữa trị

nữa, nhất tâm niệm Phật, đồng thời có mấy bạn đồng tu đến trợ niệm, còn bản thân người này

niệm mãi đến khi hôn mê. Trợ niệm mãi liên tục, hôn mê tám tiếng đồng hồ mới mạng chung, 12

giờ sau, lau mình, thay đồ, thân thể mềm mại.

Sau khi qua đời 24 giờ, đưa đến nhà tưởng niệm Thái Bình tiếp tục trợ niệm suốt ba ngày ba đêm

mới hỏa táng. Qua ngày hôm sau, lúc 2 giờ sáng, người nhà đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện có ánh

sáng hồng trôi nổi khắp trong ngoài nhà khoảng 20 giây mới đi mất.

Ánh sáng hồng xuất hiện đây mình có thể cho đó là nhờ ơn Phật đến tiếp dẫn họ vãng sinh Cực

Lạc không?

Tướng điềm lành này là nói [nếu] họ niệm Phật có tín tâm kiên định, nhất định họ sẽ được

vãng sinh Tịnh Độ. Đây là điều mà các kinh luận Tịnh Độ và trong 48 lời nguyện trong kinh Vô

Lượng Thọ có dạy chúng ta.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (15)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (7)

2- Sau chết 3 ngày thấy ánh sáng hồng (2)

✓Vãng sinh hay không do niệm sau cùng: Con người có được vãng sinh hay không là do ở

một niệm sau cùng, một niệm sau cùng này mà là cầu sanh Tịnh Độ thì nhất định sẽ được

vãng sinh.

✓Đừng để họ hôn mê: Cho nên khi lâm chung việc trợ niệm rất là quan trọng, giúp đỡ họ,

cảnh tỉnh họ, đừng để họ hôn mê, đừng để họ thay đổi ý niệm. Được vậy thì công đức vô

lượng vô biên, tiễn một người vãng sinh là giúp một người làm Phật, công đức đó rất lớn

lao.

✓Tướng điềm lành của họ là rất tốt, toàn thân mềm mại, cái đó chứng minh sự ra đi của họ

rất là an lành, không có đau đớn, không có sợ hãi. Vì con người ta khi lâm chung rất sợ

hãi, tham sống sợ chết, nên thân thể của họ cứng ngắc, còn nếu họ ra đi rất tự tại không

có chút sợ hãi nào thì thân thể của họ rất mềm mại, lúc này chúng ta có thể phán đoán ra.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (16)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (8)

3- Lâm chung nói thấy Phật A DI ĐÀ & Quán Thế Âm nhưng có hiện bệnh khổ, có vãng sanh

không?

Câu hỏi 130: Cách đây khoảng một tháng có hai bạn tu, trước khi tắt thở đã thấy Đức Phật A

Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát và đồng thời nói mình đã tu thành công, tâm không điên đảo, ý

không tham luyến, nhưng có hiện bệnh khổ. Sau khi tắt thở trợ niệm 12 giờ sắc mặt an lành,

thân thể mềm mại, đỉnh đầu ấm, xin hỏi người đó có chắc chắn vãng sinh không?

✓Nếu như thực sự có tướng điềm lành này thì có thể xác định, xác định ở đâu ? Ở ngay

nơi họ, vì họ đã [nói] rõ khi lâm chung họ đã thấy Phật, họ đi theo Phật, điều này đã

xác định họ vãng sinh.

✓Còn nếu như họ không có nói mình thấy Phật, thấy Bồ Tát, thì dù có hiện tướng điềm

lành, thân mềm mại cho đến đầu nóng đi nữa không nhất định là vãng sinh vì sanh

Thiên cũng có hiện tượng này.

✓Có thể nói là sau khi đi rồi, toàn thân mềm mại, lúc họ ra đi không có sợ hãi rất là an

lành thì nhất định không bị đọa vào ba đường ác. Cái này có thể khẳng định.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (17)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (9)

4- Thấy hoa sen mọc rễ xuống đất (1)

Câu hỏi 131: Có một vị lão cư sĩ, cầu vãng sinh, không ăn đã 21 ngày, được mười mấy người

trợ niệm thấy có hoa sen lớn, có rễ mọc xuống đất nên hoa sen không thể bay lên.

Lão cư sĩ tuy chưa vãng sinh, nhưng trước kia thân thể không tốt, còn bây giờ khỏe mạnh lạ

thường, xin hỏi có phải là đổi thân không? Cái ý trong đó là ở chỗ nào? (1)

✓Theo chúng tôi nghĩ sức niệm Phật của ông ấy nhất định rất tốt nên mới có cảm ứng tốt

như vậy, còn tại sao không được vãng sinh ư? Nhất định còn cái gì đó chưa bỏ được,

chưa có thể bỏ hết cái duyên trên thế gian này, họ còn có căn số.

✓Nhưng có được sức tu như vậy chúng tôi khẳng định, tuy ông ấy không được vãng

sinh nhưng đời sau không bị đọa ác đạo, vì trên đất mọc hoa sen là sẽ không bị đọa

đường ác.

✓Còn không rời khỏi mặt đất được nghĩa là không rời khỏi sáu đường. Chúng ta phải

hiểu điều này, mình khuyên họ hãy buông bỏ, buông bỏ được. Còn một chút xíu nắm

níu thì cũng không được vãng sinh, mang nghiệp nghĩa là mang các nghiệp đã tạo cũ,

chứ không phải mang cái nghiệp hiện tại, cái nghiệp hiện tại sẽ tạo thành chướng ngại.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (18)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (10)

4- Thấy hoa sen mọc rễ xuống đất (2)

Câu hỏi 131: Có một vị lão cư sĩ, cầu vãng sinh, không ăn đã 21 ngày, được mười mấy

người trợ niệm thấy có hoa sen lớn, có rễ mọc xuống đất nên hoa sen không thể bay lên.

Lão cư sĩ tuy chưa vãng sinh, nhưng trước kia thân thể không tốt, còn bây giờ khỏe mạnh lạ

thường, xin hỏi có phải là đổi thân không? Cái ý trong đó là ở chỗ nào? (2)

− Chúng ta phải hiểu các lý này. Hãy buông bỏ hết những nghiệp hiện tại, chủng tử của

A Lại Da Thức trong đời quá khứ đó là nghiệp chướng. Chúng ta phải hiểu điều này.

− Trong kinh Phật có nói nhiều, trong A Lại Da Thức, tuy là có nghiệp gánh, nhưng có

khuyên mình buông bỏ hết tất cả, thì coi như đoạn duyên, khi đã đoạn duyên rồi thì

các nghiệp đó sẽ không gây trở ngại nên có thể vãng sinh.

− Cho nên nói mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới. Nhất định ông lão đó còn

có gì chưa buông bỏ được do đó mới có hiện tượng này.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (19)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (11)

4- Thấy hoa sen mọc rễ xuống đất (3)

Câu hỏi 131: Có một vị lão cư sĩ, cầu vãng sinh, không ăn đã 21 ngày, được mười mấy

người trợ niệm thấy có hoa sen lớn, có rễ mọc xuống đất nên hoa sen không thể bay lên.

Lão cư sĩ tuy chưa vãng sinh, nhưng trước kia thân thể không tốt, còn bây giờ khỏe mạnh lạ

thường, xin hỏi có phải là đổi thân không? Cái ý trong đó là ở chỗ nào? (3)

- Lý luận về sự đổi thân

o Bạn hãy xem kỹ thí nghiệm nước của Tiến sĩ Giang Bổn Thắng thì bạn sẽ biết, bạn

sẽ hiểu thôi. Cho nên mỗi người chúng ta đều có thể đổi cơ thể. Vấn đề ở chỗ là

bạn có chịu đổi hay không?

o Đổi bằng cách nào? Đổi bằng điểm thiện, bằng tâm yêu thương, phải thật sự làm

được bằng danh từ bác ái, mỗi một tế bào trong cơ thể của bạn đều được cải

thiện, đều được thay đổi.



CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (57)

II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (20)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (12)

4- Thấy hoa sen mọc rễ xuống đất (4)

Câu hỏi 131: Có một vị lão cư sĩ, cầu vãng sinh, không ăn đã 21 ngày, được mười mấy

người trợ niệm thấy có hoa sen lớn, có rễ mọc xuống đất nên hoa sen không thể bay lên.

Lão cư sĩ tuy chưa vãng sinh, nhưng trước kia thân thể không tốt, còn bây giờ khỏe mạnh lạ

thường, xin hỏi có phải là đổi thân không? Cái ý trong đó là ở chỗ nào? (4)

- Lý luận về sự đổi thân

o Cho nên ngạn ngữ Trung Quốc có hai câu nói rất có đạo lý, rất là phù hợp với thí

nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng và những điều Đức Phật dạy trong kinh:

− Người gặp được việc hỷ lòng thơi thới. Có được tâm yêu thương thì vui rồi;

− Học mà tự ôn luyện cũng không phải là niềm vui hay sao? (“Học nhi thời tập

chi, bất duyệt diệc hồ”)
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (21)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (13)

4- Thấy hoa sen mọc rễ xuống đất (5)

Câu hỏi 131: Có một vị lão cư sĩ, cầu vãng sinh, không ăn đã 21 ngày, được mười mấy

người trợ niệm thấy có hoa sen lớn, có rễ mọc xuống đất nên hoa sen không thể bay lên.

Lão cư sĩ tuy chưa vãng sinh, nhưng trước kia thân thể không tốt, còn bây giờ khỏe mạnh lạ

thường, xin hỏi có phải là đổi thân không? Cái ý trong đó là ở chỗ nào? (5)

- Lý luận về sự đổi thân

o Đây là sự khỏe mạnh trường thọ, vừa thay đổi thể chất của bạn mà cũng thay đổi

dung mạo của bạn. Tướng chuyển từ tâm mà.

o Lo buồn khiến người già, nếu như bạn có nhiều phiền não, có nhiều vọng niệm rất

dễ già yếu. Tế bào của toàn thân bạn kết tinh không tốt, bạn hiểu được điều này

bạn mới hiểu cái lý của nó nằm ở chỗ nào, bạn mới hiểu được nó.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (22)

3. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ? (14)

• Được trợ niệm nhưng không tướng lành là Phật không nhiếp thọ?

Câu hỏi 132: Lúc trợ niệm không xuất hiện tướng điềm lành, không biết có phải Đức Phật

không nhiếp thọ hương linh này không?

Đức Phật có nhiếp thọ hay không nhiếp thọ, nếu nói Đức Phật còn nhiếp thọ hay không

nhiếp thọ thì Đức Phật còn là phàm phu.

Tại sao vậy? Vì Ngài còn phân biệt, còn chấp trước như vậy là không thông.

Chúng sanh và chư Phật chỉ nói là «cảm ứng», chúng sanh có cảm chư Phật có ứng, nói

“nhiếp thọ” cũng nói là “cảm ứng”.

Phật hiện hình dáng gì đến tiếp dẫn chúng sanh, hoàn toàn do tự nguyện lực, nguyện

lực của chúng sanh mà thành tựu, chứ không phải ngoài tâm có Đức Phật đến tiếp dẫn.

Nghĩ vậy là sai rồi.

Cho nên Đức Phật A Di Đà đến là tự tánh A Di Đà, Quán Thế Âm đến là tự tánh Quán

Âm. Sự vãng sinh của bạn là duy tâm Tịnh Độ, đây mới là chính xác, ngoài chân tánh ra

mà có một Tịnh Độ là sai lầm, không có cái chuyện này.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (23)

4. Niệm Phật hôn trầm, lâm chung mê mờ có vãng sanh? (1)

Câu hỏi 133: Xin hỏi cách thức niệm Phật dưới đây có được vãng sinh Tịnh Độ không? Niệm

Phật trong trạng thái hôn trầm nhưng tâm gửi tới Phật, trong lòng có thể niệm thầm danh

hiệu Phật theo tiếng máy niệm Phật phát ra rõ ràng? (1)

Bạn hỏi câu này là có vấn đề rồi đó.

✓Tại sao vậy? Vì nếu niệm trong trạng thái hôn trầm thì tâm bạn bị mê rồi, làm sao mà

bạn có thể gửi tâm vào Đức Phật được. Làm sao mà bạn có thể niệm Phật theo máy

được. Nếu niệm Phật theo máy được, trong lòng còn có Phật thì bạn không bị hôn

trầm.

✓Trong lòng của bạn rất là rõ ràng, rất là sáng suốt như vậy mới có thể vãng sinh, chỉ có

thể nói được thân thể của bạn, hơi thở của bạn tuy rất yếu ớt, rất suy yếu, nhưng đầu

óc rất sáng suốt.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (24)

4. Niệm Phật hôn trầm, lâm chung mê mờ có vãng sanh? (2)

Câu hỏi 133: Xin hỏi cách thức niệm Phật dưới đây có được vãng sinh Tịnh Độ

không? Niệm Phật trong trạng thái hôn trầm nhưng tâm gửi tới Phật, trong lòng có

thể niệm thầm danh hiệu Phật theo tiếng máy niệm Phật phát ra rõ ràng? (2)

• Lâm chung mê mờ, hôn trầm không thể vãng sanh

Nếu là mê mờ giống như hiện tượng lâm chung mà khi thấy người nhà của

bạn, bạn cũng không nhận biết thì là hôn trầm.

Trong lòng vẫn có phiền não hiện hữu thì dù có người trợ niệm, bạn cũng

không nghe thấy đó mới gọi là hôn trầm, cho nên bị hôn trầm không thể vãng

sinh.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (25)

4. Niệm Phật hôn trầm, lâm chung mê mờ có vãng sanh? (3)

• Lâm chung bất tỉnh nhân sự có được vãng sanh? (1)

Câu hỏi 134: Đầu óc không sáng suốt, hoặc khi lâm chung bất tỉnh nhân sự, có được vãng

sinh không? (1)

o Nhiều người lâm chung đờ đẫn:

Bạn thấy xã hội hiện nay, bạn thấy những người ra đi có mấy ai mà được đầu óc

tỉnh táo, bản thân chúng tôi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe qua có rất nhiều người

lâm chung, dường như hơn phân nửa là mắc chứng đờ đẫn thì coi như xong rồi,

nhất định sẽ theo duyên mà lưu chuyển. Nhất định không được để cho đờ đẫn.

o Tại sao lại bị đờ đẫn?

Theo báo cáo của y học thì có rất nhiều nhân tố, họ nói cũng rất có lý. Ngày nay

người ta cho nó là chứng u khuất, có người nói u sầu, họ có bận tâm, trong lòng bất

an, họ có lo sợ. Những thứ này tạo thành nhân tố thực sự khiến con người bị đờ

đẫn;
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (26)

4. Niệm Phật hôn trầm, lâm chung mê mờ có vãng sanh? (4)

• Lâm chung bất tỉnh nhân sự có được vãng sanh? (2)

Câu hỏi 134: Đầu óc không sáng suốt, hoặc khi lâm chung bất tỉnh nhân sự, có được vãng sinh

không? (2)

o Tại sao lại bị đờ đẫn?

Còn trong Phật giáo thì nói nhân tố thực sự đó là tạo nghiệp ác quá nhiều. Ác nghiệp

quá nhiều thì trong lòng sẽ không được bình thường. Trong Phật pháp nói là duyên,

nhưng yếu tố thật sự [gây nên] đó là tạo nghiệp ác.

o Bạn có biết vì sao không thể vãng sinh?

Khi người ta còn chưa tắt thở thì đã bị bất tỉnh rồi, thậm chí ngay cả người nhà, quyến

thuộc cũng không nhận ra, con cháu của mình ở ngay trước mặt mà hỏi: “Ngươi là ai

vậy?”; Nếu bạn nói “Con là con của cha”, họ vẫn còn nghi ngờ, không nhận biết, thì dù

có trợ niệm đi nữa thì cũng không có tác dụng gì.

Bạn thử nghĩ xem thật đáng sợ biết bao nhiêu! Nhìn thấy người khác bị như vậy thì phải

nghĩ đến mình, mình sẽ già, sẽ chết, vậy đến khi mình chết mình có giống như họ

không?
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (27)

4. Niệm Phật hôn trầm, lâm chung mê mờ có vãng sanh? (5)

• Chứng lẫn có thể được vãng sanh? (1)

Câu hỏi 135: Hiện nay có rất nhiều người bị chứng lẫn hoặc là bị đời sống thực vật. Xin hỏi khi

lâm chung mình trợ niệm cho họ, họ có vãng sinh không? (1)

1- Trường hợp này không thể vãng sinh.

Các vị phải hiểu là trong kinh Đức Phật nói tám nạn, 8 nạn thì không được vãng sinh:

Chết ngang thì không được vãng sinh, điều này quý vị phải biết, nhất định phải hiểu cho

rõ vì người vãng sinh điều kiện quan trọng nhất là khi lâm chung thần trí sáng suốt.

− Còn trong trường hợp này điều kiện thứ nhất thần trí không sáng suốt, [họ sẽ] theo

nghiệp luân chuyển.

− Nếu như người thần trí không sáng suốt mà có thể vãng sinh thì chúng ta không cần

phải niệm Phật rồi. Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi sẽ tiếp rước hết cả chúng ta rồi.

− Cho nên về điểm này rất là quan trọng! Rất là quan trọng! Vậy thì những người mắc

chứng bệnh này, loại bệnh này là bệnh nghiệp chướng rất là phiền phức.



XT: KHAI THỊ

Luận Quần nghi nói: “Trong đời có 10 hạng người khi lâm chung không niệm phật được

1- Không gặp bạn lành nên chẳng ai khuyên niệm

2- Việc khổ bức thiết không yên ổn rảnh rỗi để niệm Phật;

3- Trúng phong cứng họng không thể xưng danh Phật;

4- Cuồng loạn mất trí không thể chú tâm tưởng niệm Phật;

5- Hoặc gặp tai nạn nước lửa mất sự điềm tĩnh chí thành;

6- Bỗng gặp cọp beo ác thú làm hại

7- Khi lâm chung bị bạn ác phá hoại lòng tin;

8- Gặp bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời

9- Bị Trúng thương thoạt chết giữa quân trận

10- Từ trên cao té xuống mà mạng vong

10 sự kiện trên đây là những việc thường nghe thấy, không luận tăng tục nam nữ hạng nào 

cũng có thể vướng vào, đó là do túc nghiệp chiêu cảm, nên sự việc bỗng nhiên xảy ra nên 

không còn trốn tránh kịp.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (28)

4. Niệm Phật hôn trầm, lâm chung mê mờ có vãng sanh? (6)

• Chứng lẫn có thể được vãng sanh? (2)

Câu hỏi 135: Hiện nay có rất nhiều người bị chứng lẫn hoặc là bị đời sống thực vật. Xin hỏi khi

lâm chung mình trợ niệm cho họ, họ có vãng sinh không? (2)

2- Cách cứu giúp duy nhất (2)

− Còn đã bệnh nặng thì đã hết cách.

− Lúc họ bị bệnh nhẹ khuyên họ nên thật tâm sám hối, đoạn ác, tu thiện, chịu quay

đầu lại, nhưng lúc họ bị bệnh nặng họ đã bị đờ đẫn rồi, bạn có khuyên cũng không

có tác dụng gì.

− Người khác muốn tu công đức cho họ, rất là khó khăn. Trừ khi là bạn giống như Bà

La Môn Nữ, Quang Mục Nữ cứu mẹ vậy. Bạn có thể cứu họ, tự thân bạn tu hành

phải chứng quả, nếu bạn tu không chứng quả thì bạn không thể cứu họ.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (29)

4. Niệm Phật hôn trầm, lâm chung mê mờ có vãng sanh? (7)

• Chứng lẫn có thể được vãng sanh? (3)

Câu hỏi 135: Hiện nay có rất nhiều người bị chứng lẫn hoặc là bị đời sống thực vật. Xin hỏi khi

lâm chung mình trợ niệm cho họ, họ có vãng sinh không? (3)

2- Cách cứu giúp duy nhất (2)

− Tại sao [nói bạn] tu chứng quả [là do họ], và mới có thể cứu họ? Vì bạn tu cho họ,

bạn đã thật sự vì họ mà tu hành, vì vậy sự chứng quả của bạn là để giúp họ, vì nếu

như họ không bị bệnh, không bị đọa lạc thì bạn cũng không tu hành được, bạn sẽ

không làm đâu. Nhưng bạn vì muốn cứu họ nên bạn đã quyết tâm, cố gắng, rồi

thực sự nỗ lực tu hành.

− Bản thân của chúng ta không có sức tu này, tu mấy tiếng kinh, niệm mấy tiếng niệm

Phật không có tác dụng gì, chỉ tạo an ủi mình mà thôi, đối với họ không có hiệu quả

gì cả.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (30)

5. Xá lợi có đảm bảo vãng sanh? (1)

Câu hỏi 136: Xá lợi là gì? Khi người ta chết thiêu ra xá lợi có phải chứng minh người đó có vãng
sinh Cực Lạc không? Làm sao để nhận biết vãng sinh hay không? (1)

• Xá lợi liên quan đến công phu thiền định

✓Xá lợi là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là “kiên cố tử”. Đây là một loại cảm ứng, phần
nhiều nó có liên quan đến công phu thiền định;

✓Ở người niệm Phật thì nó có liên quan đến Tịnh tâm, tâm càng thanh tịnh thì sức định
càng sâu và xá lợi đây kết lại càng tốt, càng nhiều, nó không có dính dáng gì đến việc
vãng sinh.

• Xá lợi không chứng minh vãng sanh (1)

1- Việc thiêu ra có xá lợi không thể chứng minh.

− Đáng tin cậy nhất của việc vãng sinh đó là lúc vãng sinh tự thân họ nói: Đức Phật
A Di Đà đến tiếp dẫn tôi rồi, như vậy mới thực sự là vãng sinh.

− Những gì mà người khác nhìn thấy là không đáng tin. Nhất định phải là chính bản
thân họ nói ra là họ đã thấy Phật A Di Đà, thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp
dẫn, như vậy mới đáng tin cậy.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (31)

5. Xá lợi có đảm bảo vãng sanh? (2)

Câu hỏi 136: Xá lợi là gì? Khi người ta chết thiêu ra xá lợi có phải chứng minh người đó có vãng

sinh Cực Lạc không? Làm sao để nhận biết vãng sinh hay không? (2)

• Xá lợi không chứng minh vãng sanh (2)

2- Cũng còn phải xem lại họ

− Việc nghĩa mà họ đã làm cả đời,

− rồi sức tu thường ngày của họ:

Nếu thấy hợp với điều này là được vãng sinh.

3- Xá lợi cũng có giả (1)

Xá lợi do sức nhục thân để lại, đây thực sự mà nói thời mạt pháp cũng có nhiều

chuyện kỳ lạ, chuyện lạ kỳ nào cũng có thể bắt chước, giả mạo được.

Xá lợi cũng có thể bắt chước giả mạo được, ngay cả nhục thân cũng giả mạo được,

đó là giả chứ không phải thật. Bạn thấy xá lợi giả rất đẹp nhưng bạn lấy tay dùng

sức đè một cái là vỡ rồi, xá lợi đó là giả.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (32)

5. Xá lợi có đảm bảo vãng sanh? (3)

Câu hỏi 136: Xá lợi là gì? Khi người ta chết thiêu ra xá lợi có phải chứng minh người đó có vãng

sinh Cực Lạc không? Làm sao để nhận biết vãng sinh hay không? (3)

• Xá lợi không chứng minh vãng sanh (3)

3- Xá lợi cũng có giả (2)

− Xá lợi thật bạn có dùng búa đập cũng không bể đó mới là thật. Cho nên hiện nay

chúng ta thấy có rất nhiều xá lợi nhưng có kiểm nghiệm lại không, phải kiểm

nghiệm ra thì giả quá nhiều, thật thì rất ít.

− Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Vì ma đến quấy rối, có phải các bạn thích thứ

này sao? Ma thừa dịp này để biến ra nhiều thứ như vậy để bạn xem, đến để mê

hoặc bạn.

− Cho nên vấn đề này chúng ta phải nhìn nhận nó bằng lý trí, đừng làm việc theo lối

tình cảm. Thực sự mà nói xá lợi dù có hay không cũng không thành vấn đề. Có rất

nhiều người tu không chịu để lại xá lợi, cũng có người để lại nhục thân để người

ta làm kỷ niệm, chỉ gây phiền phức, nhiều chuyện đây.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (33)

5. Xá lợi có đảm bảo vãng sanh? (4)

• Chưa từng niệm phật, được trợ niệm, hỏa thiêu có xá lợi, tại sao? (1)

Câu hỏi 137: Sau khi tắt thở, người chết được đưa vào nhà tưởng niệm ướp xác, sau đó được

đoàn trợ niệm, trợ niệm một ngày một đêm, sau khi hỏa táng có hơn 60 viên xá lợi. Tại sao có

người vãng sinh xưa nay chưa từng biết đến Phật pháp mà cũng có sự thù thắng như vậy? (1)

Vấn đề này có hai tình trạng:

o Một là: Do tu từ đời trước

− Đó chính là tuy họ cả đời chưa biết đến Phật pháp nhưng trong quá khứ họ có tu

Tịnh Độ nền tảng rất sâu dầy.

− Giống như Kim Thường Nhật, người Hàn Quốc mà chúng tôi đã nói ở trước. Trong

đời quá khứ có nền tảng tu học rất sâu dầy, cho nên ngay trong đời này họ có được

sự lợi ích. Có thể là cả đời này, họ chưa từng biết đến Phật pháp, chưa biết đến

niệm Phật, nay gặp được duyên này, khi lâm chung người nhà của họ mời được

những vị trợ niệm, trợ niệm cho họ và đây là duyên chín mùi. Về việc này rất có khả

năng.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (34)

5. Xá lợi có đảm bảo vãng sanh? (5)

• Chưa từng niệm phật, được trợ niệm, hỏa thiêu có xá lợi, tại sao? (2)

Câu hỏi 137: Sau khi tắt thở, người chết được đưa vào nhà tưởng niệm ướp xác, sau đó

được đoàn trợ niệm, trợ niệm một ngày một đêm, sau khi hỏa táng có hơn 60 viên xá lợi. Tại

sao có người vãng sinh xưa nay chưa từng biết đến Phật pháp mà cũng có sự thù thắng như

vậy? (2)

o Hai là: Trường hợp còn lại là giả

− Xá lợi đó không phải là thật mà là giả, thứ giả mình có thể tự biết. Bạn hãy cầm xá

lợi đó lên xem thử, nếu đặt trên bàn tay bóp một cái mà đã bể rồi thì đó là giả,

không phải là thật. Nếu là thật thì có dùng búa sắt đập cũng không bể.

− Bạn biết chuyện Pháp sư Đàm Hư của chúng ta vãng sinh ở Hồng Kông không?

Lúc đó người ngoại quốc nhìn thấy lấy làm lạ, đã lấy xá lợi của Ngài để kiểm

nghiệm, họ dùng búa nện vào, quả nhiên không bị bể, đập xong thì búa lõm vào,

còn xá lợi thì cứng chắc, lúc đó người ngoại quốc mới tin, mới bội phục.

− Cho nên xá lợi này thật hay là giả, nếu giả thì không cần dùng búa, chỉ cần dùng

sức bóp mạnh là đã bể rồi.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (35)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (1)

Câu hỏi 138: Sau khi được trợ niệm rồi, sắc mặt người chết trở lại đẹp, thân thể mềm

hơn. Đó có phải là do trợ niệm không? (1)

• Thoại tướng đẹp là do trợ niệm

✓Người đang niệm Phật với chúng tôi đây, khi tiễn biệt những bạn cùng học

cùng tu, chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã thấy nhiều, lúc họ

chết gương mặt khó coi, thân người họ bắt đầu cứng đờ;

✓Nhưng khi được mọi người trợ niệm từ mười đến mười hai tiếng đồng hồ, thử

nhìn lại thì thấy gương mặt họ rất đẹp, cơ thể mềm mại, do đó có thể nói công

đức trợ niệm không thể nói hết.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (36)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (2)

Câu hỏi 138: Sau khi được trợ niệm rồi, sắc mặt người chết trở lại đẹp, thân thể mềm hơn. Đó có

phải là do trợ niệm không? (2)

• Thoại tướng đẹp có đảm bảo vãng sanh

o Vậy khi có hiện tượng này họ có được vãng sinh không? Việc này không đủ để khẳng

định. Nhưng cho dù không thể vãng sinh, có nhiều người niệm Phật sẽ giúp họ:

Loại thứ nhất: Không đọa ba đường ác

Nếu như bản thân họ thiện căn sâu dày, cả đời này không tạo nghiệp nặng gì cả

thì không đọa đường ác. Tiếng niệm Phật sẽ gọi họ trở lại, không đọa vào

đường ác, cái này thì chắc chắn.

Loại thứ hai: Giảm thiểu đau khổ

Cho dù ở đường ác có nhiều oán thân trái chủ đi nữa thì với việc niệm Phật hồi

hướng của chúng ta, có thể giúp họ hóa giải với oán thân trái chủ, oán thân trái

chủ sẽ không đến làm phiền họ nữa, họ sẽ không còn sợ hãi.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (37)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (3)

Câu hỏi 139: Sau khi người ta chết, 2 đến 3 giờ thì toàn thân sẽ cứng ngắc, nhưng người niệm

Phật sau khi chết nhiều ngày tại sao vẫn có thể giữ cho cơ thể mềm mại? (3)

Con người chết rồi, thông thường là khi vừa tắt thở thì khoảng 2 đến 3 giờ là người đã cứng

ngắc. Nhưng còn người niệm Phật, người thực sự có tu dưỡng thì sau khi họ chết đi thậm

chí là bảy ngày, hai thất 14 ngày, thân thể của họ vẫn còn mềm mại, tại sao lại như vậy?

• Thân thể cứng ngắc là ra đi trong sợ hãi

Thực ra điều này cũng dễ hiểu. Con người khi lâm chung sẽ có sự sợ hãi mà chúng

ta thường gọi “tham sống, sợ chết”. Sự sợ hãi, khiếp sợ này khiến cho cả người

cứng ngắc, cái lý chính là vậy.

• Thân mềm mại là ra đi an lành, không đọa tam ác đạo

Cho nên phàm vị nào sau khi chết rồi, toàn thân mềm mại thì sự ra đi đó rất là an

lành, rất tự tại, không có khiếp sợ chút nào, hay nói cánh khác: Người nào không có

sự khiếp sợ sẽ không bị đọa vào ba đường ác.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (38)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (4)

Câu hỏi 139: Sau khi người ta chết, 2 đến 3 giờ thì toàn thân sẽ cứng ngắc, nhưng người niệm

Phật sau khi chết nhiều ngày tại sao vẫn có thể giữ cho cơ thể mềm mại? (4)

• Thân mềm mại là ra đi an lành, không đọa tam ác đạo

✓Cho nên khi lâm chung hễ hoảng loạn, hễ kinh sợ thì phiền lắm rồi đó và lúc này đây

thật sự là thời điểm quyết định bạn sẽ đi vào đường nào trong sáu đường. Vì vậy quả

thực có tình trạng như vậy, chúng tôi cũng đã có gặp qua, người chết sau mấy giờ quả

thật thân thể đã cứng ngắc, người này thường gương mặt rất khổ, rất đau khổ, rất khó

coi.

✓Nếu cái duyên của họ thù thắng, gặp được mấy vị bạn đạo tốt được mọi người niệm

Phật cho (chúng ta thường gọi là được trợ niệm), niệm 7 đến 8 giờ, niệm đến mười

mấy giờ, đến khi xem lại người họ mềm ra, gương mặt cũng rất đẹp. Hiệu quả này rất

thù thắng, những chuyện này không ít bạn đạo đã có đi đám ma trợ niệm cho họ và

cũng đã đích thân thấy rồi đó. Quả thật có tác dụng.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (39)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (5)

• Được trợ niệm thân thể mềm mại, liệu có vãng sanh?

Câu hỏi 140: Người chết lúc còn sanh tiền chưa chắc hẳn là người niệm Phật. Sau khi chết

rồi mình mới trợ niệm giúp họ và sau khi trợ niệm rồi, cơ thể họ rất mềm mại, vậy làm sao để

phán đoán là họ vãng sinh Tây Phương hay là sanh Thiên?

✓Người lúc còn sống không niệm Phật nhưng đến khi lâm chung mình khuyên họ niệm

Phật, họ chịu niệm, họ có tướng điềm lành rất tốt, có thể là được vãng sinh rồi;

✓Còn nếu như người này sống dù biết niệm Phật nhưng đến khi lâm chung cũng không

chịu niệm Phật thì mình không tin họ được vãng sinh Tây Phương.

✓Nhưng sau khi chết rồi, bạn niệm Phật cho họ, niệm mấy tiếng đồng hồ, cơ thể họ

mềm mại ra đó là tiêu trừ nghiệp chướng cho họ thì chắc chắn không đọa đường

ác, điều này là khẳng định. Còn họ có được vãng sinh hay không, chúng ta không

dám nói trước nhưng nhất định không bị đọa vào đường ác.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (40)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (6)

• Không tin Phật, được trợ niệm thân mềm mại là sao? (1)

Câu hỏi 141: Một người xưa nay chưa từng biết đến Phật pháp, không tin Phật, thậm

chí là phản đối Phật pháp nữa nhưng tại sao sau khi trợ niệm rồi, sắc mặt lại trở nên

đẹp, thân thể mềm mại? (1)

✓Khi trong cơn trọng bệnh, tuy là miệng họ không thể nói chuyện được, nhưng họ

nghe được tiếng niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì nên đã chuyển hóa toàn bộ cơ thể

của họ, mà cơ thể là vật chất, vật chất thì chúng ta được biết, vật chất có linh tri

nên chuyển hóa những vật chất này, biến mỗi tế bào của họ kết tinh đẹp lại, cũng

giống như nước vậy.

✓Cho nên gương mặt của họ vốn rất khó coi nhưng sau khi niệm Phật 2 đến 3 tiếng

đồng hồ thì sắc mặt họ đẹp lại, mặt mũi như còn sống, tuy đã tắt thở rồi mà cơ thể

vẫn còn mềm mại, cái lý là ở chỗ này.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (41)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (7)

• Không tin Phật, được trợ niệm thân mềm mại là sao? (2)

Câu hỏi 141: Một người xưa nay chưa từng biết đến Phật pháp, không tin Phật, thậm chí là

phản đối Phật pháp nữa nhưng tại sao sau khi trợ niệm rồi, sắc mặt lại trở nên đẹp, thân thể

mềm mại? (2)

✓Trong đây không có chút gì là mê tín. Cái nhục thể của bạn nó là vật chất, mà đối với

vật chất, mỗi tế bào mỗi phân tử, mỗi một nguyên tử, điện tử, lạp tử đều có linh tri.

✓Cũng giống như nước và cơm mà nhà khoa học Nhật Bản đã nói đến, chúng biết

nghe, chúng biết nhìn, chúng có thể cảm nhận được ý con người, cho nên việc chúng

ta niệm Phật là việc chiêu cảm rất có thiện ý. Họ có đáp lại, họ đáp lại bằng kết tinh rất

đẹp, rất tốt, điều này có lý, cái lý này ngày nay đã được các nhà khoa học chứng minh

khiến cho niềm tin của chúng ta cũng trọn vẹn hơn, không có chút xíu gì nghi ngờ cả.

✓Do đó có thể biết việc trợ niệm lúc lâm chung rất quan trọng, rất quan trọng! Bạn tụng

kinh cho họ, họ [cho bạn] thấy sự thực nghiệm của bạn. Các vị Lạt Ma Tây Tạng tụng

kinh đem cho nước nghe khoảng 2 đến 3 giờ sau, người ta coi lại thì thấy sự kết tinh

của nước rất đẹp. Đây là sự cảm ứng của việc tụng kinh.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (42)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (8)

• Trợ niệm cho súc sinh thân mềm có được vãng sanh? (3)

Câu hỏi 142: Đệ tử đã từng trợ niệm cho súc sanh như bọ cạp, chim non, sau

khi trợ niệm khoảng một thời gian, đệ tử phát hiện thấy thân thể, tứ chi của

chúng mềm mại như bông. Đây có phải là tướng điềm lành vãng sinh không?

▪ Có được vãng sinh hay không, chúng ta cũng không biết chắc được nhưng

chúng ta có thể khẳng định tướng điềm lành này là chỉ cho chúng ta thấy

được chúng thoát khỏi kiếp súc sanh. Việc này thì có thể khẳng định.

▪ Ngay cả động vật mà còn như vậy, sau khi chết rồi mà cơ thể vẫn còn

mềm mại, đây là tướng điềm lành, là tướng tốt.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (43)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (9)

• Tiếp xúc Phật pháp mấy ngày trước khi chết có được vãng sanh? (4)

Câu hỏi 143: Có người trước khi chết mấy ngày mới tiếp xúc với Phật pháp mà

đã được vãng sinh, nguyên nhân vì sao? (1)

▪ Năm xưa lúc tôi còn ở Mỹ trong các buổi thuyết pháp của tôi có nói qua. Ở

bên Washington có ông Chu Quảng Đại, tôi không gọi ông ấy là cư sĩ mà

gọi là «Ngài», ông là người rất lương thiện, mở tiệm bánh mì bên đó, cả

đời không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào.

▪ Ông bị bệnh ung thư. Lúc ông bị bệnh nặng, bệnh viện đã chào thua,

người nhà chở ông ấy về trong tình trạng rất nguy kịch. Lúc này người nhà

mới đi cầu khẩn xin Phật, lễ bái khắp nơi, tìm xem có cách nào cứu chữa

không.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (44)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (10)

• Tiếp xúc Phật pháp mấy ngày trước khi chết có được vãng sanh? (5)

Câu hỏi 143: Có người trước khi chết mấy ngày mới tiếp xúc với Phật pháp mà

đã được vãng sinh, nguyên nhân vì sao? (2)

▪ Họ liền tìm đến Tịnh Tông Học Hội ở Washington, trong Tịnh Tông Học Hội

này có một bạn đạo rất nhiệt tâm đã đến thăm ông ấy. Lúc đến thăm,

người này có nói chỉ bảo ông rằng ông đừng nên tham luyến cái thân này

và nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là đẹp và bảo ông ấy nhất tâm

niệm Phật.

▪ Quả thật ông ấy có duyên nên liền tiếp nhận ngay, không có hoài nghi và

còn bảo người nhà đừng tìm bác sĩ nữa, không cần uống thuốc nữa và

bảo mọi người hãy niệm Phật giúp ông. Bạn đạo trong Tịnh Tông Học Hội

cũng được mấy người đến niệm Phật giúp ông, ông niệm rất giỏi và nói

rằng lúc niệm ông không thấy đau đớn gì cả, ba ngày sau ông vãng sinh.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (45)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (10)

• Tiếp xúc Phật pháp mấy ngày trước khi chết có được vãng sanh? (6)

Câu hỏi 143: Có người trước khi chết mấy ngày mới tiếp xúc với Phật pháp mà đã được

vãng sinh, nguyên nhân vì sao? (3)

✓Không có học Phật, không quy y, cũng không thọ giới nhưng hễ ông ấy phát tâm niệm

Phật cầu sanh Tịnh Độ là đã quy y rồi, thực sự là ông đã quy y với Đức Phật A Di Đà

rồi.

✓Một thí dụ rất hay, chỉ ba ngày trước khi lâm chung, ba ngày được nghe Phật pháp, ba

ngày ba đêm niệm Phật không gián đoạn thật hợp với những điều trong kinh Vô

Lượng Thọ nói: “Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm”.

✓Một phương hướng, một mục tiêu, chỉ chuyên niệm. Gia đình thân quyến, còn thêm

một vài bạn Phật tử, bạn đạo không có nhiều, chỉ có mười mấy người vậy mà thành

công. Tin tức này truyền đến chỗ tôi, khiến cho tôi vui mừng vô hạn vì những điều

trong kinh A Di Đà nói là sự thật.
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH (46)

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân mềm? (11)

• Tiếp xúc Phật pháp mấy ngày trước khi chết có được vãng sanh? (7)

Câu hỏi 143: Có người trước khi chết mấy ngày mới tiếp xúc với Phật pháp mà đã được

vãng sinh, nguyên nhân vì sao? (3)

Vậy thì tại sao khi tiếp xúc trong thời gian ngắn mà ông ấy được thành công? Chúng ta

biết khi ông vừa nghe đến vội tiếp nhận mà không có nghi ngờ, lập tức làm theo?

Là vì trong quá khứ ông đã tu pháp môn này nhưng tu chưa thành công, nên đời nay khi

lâm chung được nghe lại khiến cho thiện căn của đời trước trỗi dậy dũng mãnh, tinh tấn,

vạn duyên buông bỏ, không lưu luyến chút gì cả, cho nên ông ấy được thành tựu một

cách thuận lợi.

Càng hiếm có hơn, có người cả đời không tin Phật, chết rồi cũng không tin Phật, đến khi

chết rồi thân trung ấm được nghe Phật pháp khiến cho họ hiểu rằng nghe theo những

người trợ niệm đây. Họ không phải là thân người mà là thân trung ấm nghe theo trợ

niệm cũng được vãng sinh.

HẾT CHƯƠNG 10



MỤC LỤC 

CHƯƠNG IX: VÃNG SANH & TƯỚNG ĐIỀM LÀNH (84)

I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH

1. Điều kiện vãng sanh là gì?

• Điều kiện vãng sanh là gì? Ba điều kiện

• Làm thế nào để đạt 3 điều kiện

1- Bình thường phải thường niệm

2- Quan trọng nhất là buông bỏ

2. Làm thế nào để đảm bảo niệm sau cùng là

niệm Phật

• Niệm phật không gián đoạn để rèn luyện

lúc lâm chung

• Tích công lũy đức để có đại phước báo

3. Niệm sau cùng là lúc tắt thở hay lúc thần thức

ra khỏi thể xác

4. Sống tạo nghiệp sát, lâm chung có cơ hội vãng

sanh?

5. Vẫn tạo nghiệp, chờ lâm chung niệm Phật có

nên?

6. Tại sao tạo thập ác, mười niệm vẫn thành tựu?

7. Chưa từng niệm phật, lâm chung niệm, có

được vãng sanh?

8. Lâm chung niệm phật, nhưng còn khởi vọng

tưởng, có được vãng sanh?

9. Người chết bất thình lình có thể vãng sanh

không?

10. Thường ngày niệm phật bị vọng niệm có

được vãng sanh?

Vậy làm sao đoạn được vọng niệm?
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I. ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH

11. Nhận biết người chết có được vãng sanh

• Đỉnh đầu nóng nghĩa là sanh về cõi trời

hay vãng sanh

• Còn nóng phần dưới là sáu đường,

• Những biểu hiện gì chứng tỏ vãng sanh

1- Thoại tướng đẹp

2- Xem công hạnh của họ thường ngày

3- Khi sắp tắt thở họ nói «Phật đến tiếp

dẫn tôi»

4- Người tu tốt biết trước ngày giờ ra đi

• Điều kiện vãng sinh là gì?

1- Buông bỏ vạn duyên

2- Muốn buông bỏ vạn duyên phải làm

sao?

- Thuần thiện, thuần tịnh

- Trong lòng chỉ có A DI ĐÀ PHẬT

12. Hai hạng người vãng sanh

• Hạng thứ nhất: Tự mình nói ra A DI

ĐÀ PHẬT đến rồi;

• Hạng thứ 2: Tỉnh táo, vui vẻ, ra hiệu

Phật đến đón
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH

1. Lâm chung thấy Phật khác đến tiếp dẫn có

theo?

2. Tại sao có người thấy đức Phật lại sợ?

• Thứ nhất: Là tham luyến thế gian

• Thứ hai: Không phải A di đà Phật mà là ma

quỷ hiện

3. Tướng điềm lành có đảm bảo vãng sanh?

• Chưa chắc

• Có tướng điềm lành nhất định không vào 3

đường ác

1) Thấy người chết ngồi trên hoa sen?

2) Sau chết 3 ngày thấy ánh sáng hồng

3) Lâm chung nói thấy Phật A DI ĐÀ &

Quán Thế Âm nhưng có bệnh khổ, có

vãng sanh không?

4) Thấy hoa sen mọc rễ xuống đất

- Lý luận về sự đổi thân

• Được trợ niệm nhưng không tướng lành là

Phật không nhiếp thọ?

4. Niệm Phật hôn trầm, lâm chung mê mờ có vãng

sanh?

• Lâm chung mê mờ, hôn trầm không thể

vãng sanh

• Lâm chung bất tỉnh nhân sự có được vãng

sanh?

• Nhiều người lâm chung đờ đẫn

• Tại sao lại bị đờ đẫn?
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II. TƯỚNG ĐIỀM LÀNH CÓ ĐẢM BẢO VÃNG SANH

4. Niệm Phật hôn trầm, lâm chung mê mờ có

vãng sanh? (tiếp)

• Chứng lẫn có thể được vãng sanh?

1-Trường hợp này không thể vãng sinh.

2- Cách cứu giúp duy nhất

5. Xá lợi có đảm bảo vãng sanh?

• Xá lợi liên quan đến công phu thiền định

• Xá lợi không chứng minh vãng sanh

• Chưa từng niệm phật, được trợ niệm, hỏa

thiêu có xá lợi, tại sao?

6. Tại sao người niệm Phật sau khi chết thân

mềm?

• Thoại tướng đẹp là do trợ niệm

• Thoại tướng đẹp có đảm bảo vãng sanh?

o Loại thứ nhất: Không đọa ba đường ác

o Loại thứ hai: Giảm thiểu đau khổ

• Thân thể cứng ngắc là ra đi trong sợ hãi

• Thân mềm mại là ra đi an lành, không đọa

tam ác đạo

• Được trợ niệm thân thể mềm mại, liệu có

vãng sanh?

• Không tin Phật, được trợ niệm thân mềm

mại là sao?

• Trợ niệm cho súc sinh thân mềm có được

vãng sanh?

• Tiếp xúc Phật pháp mấy ngày trước khi

chết có được vãng sanh?

HẾT CHƯƠNG IX



Ai muốn lên bến giác

Cực Lạc sẵn thuyền về

Giác hải hư không khởi

Ta Bà nghiệp sóng trào


