
Rằm tháng 7
nên làm gì cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ

Tháng bảy âm lịch là tháng cô hồn. Rất nhiều gia đình cúng cho
cửu huyền thất tổ bằng cách cúng mặn sát sinh hại mạng.

Sau đây xin tóm tắt với các bạn đồng học 2 thảm họa lớn và
nguyên nhân của nó để các bạn cùng phản tỉnh

Đồng thời cũng xin giới thiệu khai thị của Liên Trì Đại sư cùng
bạn đọc



Ngày kinh hoàng vì động đất, sóng thần
ở Nhật năm 2011

Thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3/2011 ở Nhật

Bản, cướp đi sinh mạng của 18.500 người và mất tích, đã

xóa sổ nhiều thị trấn, gây sự cố rò rỉ hạt nhân và khiến

hàng nghìn người dân rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, hơn

3.500 cái chết do bệnh tật hoặc tự tử được cho là có liên

quan đến hậu quả của thảm họa kép.



Vào lúc 14h46 ngày 11/3/2011, trận động đất mạnh 9 độ Richter, mạnh nhất trong lịch sử Nhật
Bản và là một trong năm trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới, đã làm rung 
chuyển đất nước mặt trời mọc. Tâm chấn ở vùng đông bắc Nhật Bản, cách Tohoku khoảng 70 km 
về phía đông. Trong ảnh, các bể chứa khí phát nổ sau khi trận động đất tấn công nhà máy lọc dầu

Cosmo ở thành phố Ichihara, tỉnh Chiba.



Trận động đất đã kéo theo cơn sóng thần khổng lồ. Trong vòng một giờ xảy ra động đất, các thị trấn dọc bờ biển
đều bị những đợt sóng khổng lồ san phẳng. Những ngọn sóng cao 4-5 m liên tiếp ập lên nhà cửa và những cánh

đồng. Ở mức cao nhất, sóng thần tại Miyako, Iwate, được ước tính cao đến 40 m. Ảnh:Reuters



Con sóng khổng lồ ập vào bờ biển Minamisoma ở Fukushima. Nhiều thị trấn
đã bị phá hủy, trong khi các khu dân cư đông đúc bị xoá sổ. Ảnh: AFP



Những ngôi nhà ở Natori, tỉnh Fukushima, bốc cháy trong thảm hoạ kép. Ở nhiều khu vực khác, sân
bay, cảng, nhà cửa đều chìm ngập dưới nước. Ảnh: Reuters



Khung cảnh hoang tàn ở tỉnh Miyagi một ngày sau động đất, sóng thần. Trong ảnh, 
người dân sử dụng thùng chứa nổi để thay cho thuyền đang được lực lượng cứu hộ đưa

ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Reuters



Một binh sĩ đang cõng cụ ông ra khỏi nơi đổ nát để đưa đến nơi trú ẩn. Đêm 11/3/2011, chính phủ

Nhật ban bố "tình trạng khẩn cấp điện hạt nhân" và yêu cầu giới chức địa phương sơ tán người dân

trong khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Ảnh: Reuters



Người đàn ông thẫn thờ nhìn về phía đống đổ nát ở thành phố Sendai sau đêm 11/3/2011. 
Ảnh: Reuters/Kyodo



Trên con đường bị ngập lụt sau sóng thần, người dân thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi, phải
dùng thuyền để di chuyển. Ảnh: AFP



Ôtô và máy bay chất đống cùng rác thải ở sân bay Sendai. Ảnh: Reuters



Những cột khói bốc lên mù mịt ở thị trấn Yamada, tỉnh Iwate, một trong những nơi bị 
tàn phá nặng nề nhất. Ảnh: AFP



Trên nóc toà nhà ở thành phố Kesennuma, tỉnh Miyagi, người dân xếp chữ SOS để cầu 
cứu. Các chấn động kéo dài 6 phút và hàng nghìn dư chấn trong ngày định mệnh 11/3 

đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở khắp miền bắc Nhật Bản và thủ đô 
Tokyo. Ảnh: AFP



Akane Ito, 29 tuổi, ngồi trên sàn tầng hai của một căn hộ sập vì động đất và sóng thần ở thành 
phố Natori, tỉnh Miyagi. Hình ảnh người phụ nữ ngồi và khóc trong tình trạng tuyệt vọng khiến dư 

luận thế giới xúc động. Nhiều người sống sót mô tả rằng sau ngày 11/3, cảnh tượng quê hương 
họ kỳ quái như trong các bộ phim của Hollywood. Ảnh: Reuters



Bên căn nhà đã bị phá huỷ ở thị trấn Onagawa, tỉnh Miyagi, người đàn ông càng thêm đau 
khổ vì người mẹ của ông đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thảm hoạ kép đã gây tổn thất nặng 

nề nhất cho đất nước mặt trời mọc kể từ sau Thế chiến II, khiến khoảng 19.000 người thiệt 
mạng và mất tích, gần 160.000 người mất nhà cửa. Ảnh: Reuters



Nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể và người sống sót ở thành phố Kesennuma. Ảnh: Getty



Người dân thành phố Sendai xếp hàng dài để lấy nước trong một trường học. Ảnh: Reuters



Một binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ôm bé gái 4 tháng tuổi được cứu 
sống sau trận động đất ở thành phố Ishinomaki. Ảnh: Reuters



Sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima, khi bộ phận làm mát của các lò phản ứng 
hạt nhân không hoạt động. 



Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại một nhà máy bị hư hại ở Sendai giữa tuyết rơi.



Con tàu bị sóng cuốn trôi vào bờ, trườn lên nóc nhà của một khách sạn ở 
thành phố Otsuchi, tỉnh Iwate. 



NGUYÊN NHÂN XẢY RA SÓNG THẦN 

Ở NHẬT BẢN

Người Nhật có sở thích ăn

hải sản sống



Món ếch sống

Con ếch ngồi chồm
chỗm trên đĩa đá
dù nó đã bị lột da,
bỏ nội tạng.

Khi món ăn được
đặt lên bàn, các
“thượng đế” có thể
dễ dàng nhìn thấy
con ếch vẫn còn
sống, vẫn thở phập
phồng và đôi mắt
chớp chớp như
thường.

Phần da và nội tạng
của con ếch sẽ
được ninh nhỏ lửa
để tạo thành món
súp cho khách hàng
ăn tráng miệng



Mì mực sống

Odori-don, hay còn được biết đến

là món mỳ gạo mực nhảy múa

Ấn tượng nhất của món mỳ “quái

chiêu” này chính là phần xúc tu

của con mực ống sống được để

nguyên trên bát mỳ cùng với đầu

mực được thái lát mỏng.

Bất ngờ thực sự chỉ đến khi chúng

ta đổ nước tương vào xúc tu của

con mực sống đặt trong bát,

những xúc tu này ngay lập tức sẽ

“nhảy múa”.

Sau khi xem xong màn trình diễn

của mực ống trên tô mỳ, khách

hàng có thể trực tiếp ăn hoặc nhờ

đầu bếp sơ chế qua.



khi đổ nước tương lên mực, nó sẽ ngoe nguấy các xúc tu như muốn "chạy trốn" ra khỏi bát.

Giá của một bát Odori-don cũng không hề rẻ chút nào, 2.000 Yên (tương đương hơn 500K) một bát.



Cá sống Shirouo

Shirouo còn được gọi là
odorigui, trong tiếng Nhật có
nghĩa là “nhảy múa” khi được
ăn. Điều đó cũng thể hiện sự
đặc biệt của món này: Những
chú cá rất nhỏ, trong suốt được
bày ra đĩa và ăn sống. Cái thú
khi thưởng thức shirouo Nhật
Bản là cảm nhận những con cá
nhỏ ngọ nguậy trong miệng.

Khi ăn, người Nhật thường
chuẩn bị thêm một cốc giấm và
1 quả trứng để cạnh. Trứng
được đập vào cốc giấm rồi trộn
đều, sau đó thả cá vào. Những
con cá gặp giấm sẽ bị xót và
càng giãy giụa. Có lẽ, chính
điều đó tăng cảm giác "hứng
thú" cho người thưởng thức?



Các món ăn từ hải sản lên men

Shiokara là món hải sản
lên men được chế biến
từ nhiều hải sản sống,
(ví dụ như cá) trộn với
10% muối và 30% bột
gạo và được ủ trong
hộp kín khoảng một
tháng.

Shiokara có nhiều loại
nhưng người Nhật
thích nhất vẫn là
“Shiokara mực nang”.

Vì thể đây là món ăn
rất nặng mùi màu nâu,
bùi, có nhiều chất dịch
nhớt và dính, món ăn
này được dùng phổ
biến trong các bữa sáng
của Nhật Bản đấy.



Món cá độc

Món cá độc hay còn gọi là
Fugu là một món ăn thường
được làm từ cá nóc.

Thịt cá nóc ăn được nhưng
gan, da, buồng trứng của loài
cá này lại chứa một lượng
nọc độc có thể gây chết
người. Nếu ăn phải chất độc
của cá nóc thì sẽ bị tê liệt cơ
bắp. Để chế biến món ăn này
đòi hỏi nhà hàng phải có
những đầu bếp trình độ rất
cao.



Món chế biến từ bộ phận sinh dục cá đực
Món shirako, nó không phải
là trứng của những con cá
cái, mà là bộ phận sinh dục
của con cá đực. Đây là món
phổ biến tại các quán rượu
và quán sushi ở Nhật.

Nếu với du khách nước
ngoài thì món ăn này hơi
“khó xơi” vì cón mùi vị khá
nồng nhưng với người Nhật
nó lại là món ăn được yêu
thích.

Người Nhật thích ăn món
này khi còn sống.



Món côn trùng thủy sinh

Côn trùng thủy
sinh hay còn gọi
là Zazamushi là
món ăn khá phổ
biến tại quốc gia
này,

Nguyên liệu cho
món ăn này là
những con côn
trùng thủy sinh
sống tại bờ
sông.



▪ Món sushi kinh dị này
do nhà văn Nhật
Shoichi Uchiyama làm
nên, nhà văn 58 tuổi
này đã viết sách nấu
ăn trong đó có 70 thực
đơn là các món làm từ
côn trùng và trong đó
có món sushi này.

▪ Anh Shoichi – Người
Nhật còn nói rằng anh
thích ăn nhện nhất vì
thịt nhện rất mềm và
thơm ngon. Ngoài ra
anh Shoichi còn cho
biết cách tốt nhất để
nấu côn trùng là... rim
chúng trong chảoShushi côn trùng



Kem chế biến từ hải sản và thịt ngựa

Nhật Bản nổi tiếng
với các loại kem có
mùi vị... khó hiểu
như: cá, bạch
tuộc, tôm, thịt
ngựa, lưỡi bò...
màu sắc của
những loại kem
này thực sự cũng
không được đẹp
cho lắm.

Còn về hương vị
thì đương nhiên là
không phải ai cũng
có thể ăn được
rùi.



Bánh quy ong bắp cày

Món ăn này là bánh
quy ong bắp cày,
món bánh quy này
có nhân là những
con ong được bắt
trực tiếp trong rừng.

Và trớ trêu là những
chiếc bánh này được
nướng và phân phát
vởi những người
thuộc... câu lạc bộ
yêu ong.

Ngoài ra người Nhật
còn ăn ong bắp cày
nấu với gạo, đường
và nước tương.



Thịt ngựa sống

Basashi món
thịt ngựa sống
là món ăn “Đặc
sản” của vùng
Tohoku, Nhật
Bản.

Người ta
thường thái
thịt ngựa
thành những
lát mỏng và ăn
sống.



Săn bắt cá voi và cá heo
ở Nhật bản



Cảnh săn cá voi

Thị trấn nhỏ Taiji cách
thủ đô Tokyo chừng 248
dặm về phía tây nổi
tiếng với nghề săn bắt
cá voi từ lâu đời. Cuộc
săn bắt kéo dài chừng 6
tháng, trong đó gần
2000 con cá voi bị giết
chết.

Cuộc đi săn thường diễn
ra vào thời điểm sáng
sớm trước khi mặt trời
mọc. Nhóm ngư dân
gồm hơn chục tàu đi về
phía khu vực có cá voi.

Trước kia, người ngư
dân thường sử dụng
dụng cụ thô sơ, đâm cá
voi bằng móc sắt. Máu
cá voi nhuộm đỏ cả một
vùng biển.



Ngày nay người ta dùng súng phóng lao – loại vũ khí
nguy hiểm trên các con tàu chuyên dụng.

Khi phát hiện con mồi, thủy thủ tàu sẽ bắn mũi tên về
phía chúng. Thanh kim loại dài đâm vào vùng cổ và
cắt đứt cuống não, tiêu diệt cá voi chỉ trong vài giây.

Nó sẽ nhanh chóng kiệt sức và chết trước khi được
kéo lên tàu.



Đôi khi vẫn có một vài

chú cá heo nhảy khỏi

lưới tìm cách trốn chạy

nhưng cuối cùng cũng

phải nằm trong lò mổ.

Cả một vùng nước

mênh mông nhuộm

máu đỏ là cơn ác mộng

thay cho lời cảnh tỉnh

sự tàn bạo của con

người với tự nhiên.



Thịt của cá heo sau khi giết mổ sẽ được bán ở siêu thị. 

Một miếng thịt 250g giá 1.200 yen (8 USD) và có thể được chế biến thành nhiều món khác nhau.



ĐỘNG ĐẤT KINH HOÀNG 
Ở NEPAL NĂM 2015

cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người, 22.000 người 
bị thương và phá hủy hơn 900.000 ngôi nhà.



Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), cho biết 1 trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ngày 25/4 đã 
làm rung chuyển khu vực nằm giữa thành phố Pokhara và thủ đô Kathmandu của Nepal. 



Nhiều công trình, kiến trúc lịch sử là biểu tượng của Nepal đã bị phá hủy hoàn toàn.
Trong ảnh là tháp Dharahara trước và sau khi động đất. Được xây dựng vào năm
1832, công trình này đã được mở cửa suốt 10 năm qua để đón du khách tới ghé
thăm.



Người đàn ông vừa đi vừa khóc

khi toàn bộ nhà cửa sụp đổ trong chốc lát.



Lực lượng cứu hộ và người dân

dùng tay đào bới đất đá để tìm kiếm người sống sót.



Một bức tượng voi chìm trong đống đổ nát.



Một người đàn ông ngoại quốc đang trấn an người phụ nữ trong cơn
hoảng loạn ở Kathmandu



Một người phụ nữ bị thương nặng được đưa ra khỏi đống đổ nát.



Một nạn nhân được kéo thoát khỏi đống đổ nát sau khi các tòa nhà ở thủ
đô Kathmandu sập.



Một người khác may mắn sống sót.



Thi thể những người thiệt mạng trong trận động đất ở Nepal được đặt
tạm bên vệ đường, do nhiều bệnh viện đều bị phá hủy hoặc quá tải khi số

lượng người bị thương không ngừng tăng.



Người bị thương nằm la liệt bên ngoài Bệnh viện Manmohan ở Kathmandu.



Hàng loạt thi thể được hỏa táng tại cánh đồng trống.



Những giọt nước mắt đau đớn tột cùng



Chàng trai bị thương đau đớn bên xác mẹ.



Hiện trường khu trại dừng chân ở núi Everest. Trận động đất gây ra tuyết lở dữ
dội ở Everest, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.



Các nhà sư ở Bodhgaya, Ấn Độ cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trong trận
động đất ở Nepal.



Các sinh viên ở Trung Quốc thắp nến và cầu nguyện cho những người xấu số
thiệt mạng và vẫn đang mất tích



NGUYÊN NHÂN ĐỘNG ĐẤT 

Ở NEPAL DO ĐÂU?



5 năm 1 lần, vào ngày 28-29/11 tại Nepal diễn ra lễ tế thần 

Hàng triệu tín đồ Hindu đổ về một ngôi đền ở làng Bariyapur, miền Nam Nepal,

giáp biên giới Ấn Độ, để tham gia lễ tế thần Gadhimai - nữ thần sức mạnh -



Họ dồn hàng ngàn con trâu vào một cánh đồng rộng lớn để chuẩn bị cho lễ tế

thần. Ảnh: AFP



Các nghi lễ bắt đầu vào lúc bình minh bằng việc các thầy tế sẽ tự chích máu và cầu
nguyện. Ảnh: AFP (bạn xem những hình ảnh có giống bức ảnh những xác chết của dân 

Nepal phủ vài trắng năm dàn ra đất hay không?)



Sau đó, họ giết 5 con vật gồm chuột, dê, gà trống, lợn, chim bồ câu trước khi chuyển
sang giết mổ những con trâu. Ảnh: Reuters



Các tín đồ sẽ dùng một con dao truyền thống, lấy hết sức để chém lìa đầu con vật khi
nó đang đứng. Ảnh: AFP



Xong xuôi, họ thu gom đầu trâu vứt vào một cái hố để tế thần. Da và thịt trâu sẽ phần 
các cửa hàng kinh doanh thịt thu gom về bán. Ảnh: AFP



Các nhà bảo vệ động vật chỉ trích việc tàn sát động vật trong lễ tế thần này
là vô nhân đạo.



Nhà chức trách buộc phải điều động hàng trăm nhân viên cảnh sát tới khu
vực lễ hội nhằm đảm bảo không có xung đột giữa các tín đồ và nhà hoạt

động bảo vệ động vật. Ảnh: Reuters



Các con trâu ở nơi tập kết chuẩn bị cho lễ hội. Ảnh: Xinhua



Mỗi tín đồ phải mang theo một con vật đến tế lễ khiến con đường họ đi qua bị ô nhiễm
trầm trọng. Ảnh: AFP



Tháng trước, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu gia súc sống sang 
Nepal nếu không có giấy phép. Ảnh: Xinhua



Tín đồ Hindu tắm để làm sạch bản thân trong ao ở đền nhằm làm hài lòng nữ
thần Gadhima. Ảnh: Xinhua



Đại diện chính quyền địa phương cho biết, họ không thể cấm nghi lễ tàn sát động vật

trong lễ hội bởi điều này sẽ chạm tới niềm tin tôn giáo của người dân.

1. Tính riêng ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, khoảng hơn 6.000 con trâu và hơn 100.000

động vật khác đã bỏ mạng. Người ta không thể biết chính xác bao nhiêu con vật

phải chết dưới lưỡi dao của các đồ tể là tín đồ Hindu giáo.

2. Theo tổ chức Bảo vệ động vật PETA, khoảng 250.000 con vật đã bị giết trong lễ

hội năm 2009.

3. Chính quyền địa phương cho biết, khoảng 2,5 triệu tín đồ tham dự lế tế thần.

Người Hindu coi bò là linh vật, nhưng trâu thì không.

4. Họ coi việc giết các con vật để tế thần sẽ giúp xoa dịu nữ thần sức mạnh

Gaghimai, nhờ đó thần sẽ mang tới cho họ may mắn và thịnh vượng.



Tại sao con người và động vật không thể sống cùng hòa thuận?



Tại sao con người và động vật không thể sống cùng hòa thuận?



Tại sao con người và động vật không thể sống cùng hòa thuận?



Tại sao con người và động vật không thể sống cùng hòa thuận?



Tại sao con người và động vật không thể sống cùng hòa thuận?

Hòn đảo Macquarie – Australia là nhà của hàng nghìn loài chim biển và cá voi di cư tới



Đại sư Liên Trì - Khuyên giới sát, phóng sanh

Bẩy công việc không được sát sanh

1. Ngày sinh nhật không được sát sinh

▪ Cha mẹ đau đớn, sinh ra ta vất vả. Ngày sinh ra ta chính là ngày mẹ ta chết
dần đi.

▪ Vì vậy nên phải cấm tuyệt việc sát sinh, nên ăn chay, làm nhiều điều thiện, cầu
cho cha mẹ tăng thêm phúc thọ.

2. Sinh con không được sát sinh

• Không có con ắt phải buồn lo, sinh được con thì rất vui.

• Sao không nghĩ xem, loài cầm thú cũng biết yêu thương con, cớ sao mình sinh
con ra lại khiến cho con của loài khác phải chết?

3. Cúng giỗ không được sát sinh

• Khi cúng giỗ người đã khuất hoặc tảo mộ vào tiết xuân thu đều nên cấm việc
sát sinh để tạo phước đức.

• Trong tự nhiên sẵn có tám loại thực phẩm quý để dâng cúng, đâu thể bới
xương cốt dưới cửu tuyền lên mà ăn sao? Sát sinh để dâng cúng chính là đại
bất hiếu!



Bẩy công việc không được sát sanh (tiếp theo)

4. Hôn lễ không được sát sinh

▪ Việc cưới hỏi ở thế gian, có đủ nghi lễ thì thành chồng vợ, nào có phụ thuộc vào
việc sát sinh? Khi lập gia đình là đã bắt đầu nghĩ đến việc sinh con.

▪ Trước lúc sinh con mà làm việc giết hại, quả là nghịch lý. Như vậy là ngày lễ tốt
lành mà lại làm việc hung dữ, giết hại, chẳng phải là mê muội lắm sao?

5. Đãi khách không được sát sinh

• Cùng cực béo ngọt, vui ca say sưa với cốc chén, giết hại oan uổng bao mạng sống
trên mâm ăn!

• Người có tấm lòng, nhìn thấy như vậy chẳng buồn lắm sao?

6. Cầu an không được sát sinh

• Người đời có thói quen sát sinh để tế thần, mong thần phù hộ. Không nghĩ rằng
mình tế thần là muốn tránh cái chết, cầu sự sống;

• Nhưng giết hại mạng sống loài khác để mong cho mạng mình sống lâu quả thật là
nghịch lý, tàn độc hung ác.
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Bẩy công việc không được sát sanh (tiếp)

7. Buôn bán sinh sống không được sát sinh

▪ Phàm là con người ai cũng phải vì cơm ăn áo mặc. Hoặc phải đi săn

bắt, hoặc phải xuống nước bắt cá, mò tôm, hoặc phải giết trâu, bò,

lợn, chó... cũng chỉ vì kế sinh nhai.

▪ Nhưng xét lại, những người không làm các nghề này cũng vẫn có

cơm ăn áo mặc, đâu vì thế mà phải chết đói chết rét? Làm nghề sát

sinh ắt sẽ chịu quả báo bị giết hại.

▪ Lấy việc giết hại mà được giàu có thì trăm người chẳng có lấy một!

Ngược lại còn phải chịu ác báo trong nay mai, không có gì nguy hại

hơn thế. Sao không cố gắng thay đổi nghề nghiệp, chọn những cách

sinh nhai hiền lành chẳng phải tốt hơn sao?
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Trích An Sĩ toàn thư (quyển hạ)

Giết hại để cúng tế hại đến người đã chết

Vào thời Tiền Đường, có người cư sĩ họ Kim, thành tín kiên trì giữ gìn trai giới. Sau khi chết, người này có lần nhập vào một
đứa bé trai mà nói với người nhà rằng: “Ta tuy có tu hành nhưng nghiệp lành vẫn còn chưa đủ để được vãng sinh Tịnh độ.
Nay đang ở cõi âm nhưng được an vui lắm, có thể tự do đi lại.”

Sau đó một thời gian, họ Kim cũng nhập vào đứa bé trai ấy mà trách mắng vợ con rằng: “Tại sao lúc xây mộ cho ta lại giết gà
cúng tế? Vì việc ấy mà bây giờ ta đi đâu cũng có 2 người theo giám sát, không còn được tự do nữa.”

Khi ấy, đứa con dâu của họ Kim đang mang thai, người nhà liền đem việc ấy ra hỏi, họ Kim nói: “Lần này sẽ sinh con trai, mẹ
tròn con vuông. Nhưng lần sau cũng sinh con trai nữa, mẹ con đều chết.” Mọi người đều lấy làm lạ, liền ghi chép lại lời ấy.
Sau quả nhiên xảy ra đúng như vậy.

Lời bàn

Có lần đức Phật cùng ngài A-nan đi dọc theo bờ sông, nhìn thấy 500 ngạ quỷ vừa đi vừa ca hát. Ngài A-nan thưa hỏi, đức
Phật dạy: “Con cháu của những ngạ quỷ này đều vì họ mà tu phước, nên họ sắp được thoát kiếp ngạ quỷ. Vì thế mà họ vui
mừng ca hát.”

Tiếp đó lại thấy khoảng mấy trăm người hình dung tốt đẹp vừa đi vừa khóc, ngài A-nan lại thưa hỏi, đức Phật dạy rằng: “Con
cháu những người này giết hại sinh mạng để cúng tế, không chịu tu phước, nên họ sắp phải đọa vào địa ngục bị lửa dữ thiêu
đốt. Vì thế mà họ khóc lóc.”

Người đời si mê không biết, cho rằng việc cúng tế thịnh soạn là làm vinh hiển, rạng rỡ tổ tông, mà không biết rằng những
việc ấy thực sự là làm hại đến người đã chết.


