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Bài thứ 8  

Kính chào các bạn đồng học ạ!  

A Di Đà Phật 

Lần trước chúng ta đã nghe Hòa Thượng giảng hai câu: Thái 

Thượng và Cảm Ứng, thì Hòa Thượng nói Thái Thượng có nghĩa là lưu 

xuất của tự tánh, không phải ai nói cả, cho nên không bao giờ sai. Còn 

nếu theo ý của phàm phu thì chắc chắn là sẽ có cái sai; Thế còn cảm 

ứng, Hòa Thượng nói cảm ứng chính là nhân quả, cảm là nhân và ứng 

thì là quả.  

Trong tất cả kinh luận, đức Phật dạy chúng ta chúng sinh trong 

thời mạt pháp, nếu muốn thành tựu sự nghiệp tu tập thì phải làm sao? 

Tại sao Hòa thượng đang nói về cảm ứng lại nói đến điều này? Là 

bởi vì cái nhân quả mà bạn mong muốn nhất, bạn đến đây bạn tu, cũng 

là cái quả báo bạn mong muốn nhất là bạn sẽ thoát luân hồi. Tôi nói thế 

có đúng không ạ? Chính là thành tựu đạo quả. Đây là cái quả báo bạn 

mong muốn nhất mà, thì bạn phải làm sao?  

Hai điều kiện:  

Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời HT giảng  

Điều kiện trước hết là phải gần gũi thiện hữu tri thức, hay bạn lành. 

Điều này được xem là quan trọng nhất. Trong kinh điển Tiểu thừa cũng 

không khác.  

Trước đây, tôi từng đọc qua kinh A Nan vấn Phật sự cát hung, 

nghĩa là A Nan thưa hỏi Phật về những chuyện lành dữ, thấy ngay câu 

đầu tiên đức Phật đã dạy rằng “thân cận minh sư” (nghĩa là gần gũi bậc 



thầy sáng suốt). “Minh sư” ở đây trong Kinh Đại thừa gọi là thiện hữu 

hay thiện tri thức. Cái chữ Hữu chính là bạn lành.  

Bởi vì như Kinh Địa Tạng có dạy, chúng sinh phàm phu trong sáu 

nẻo luân hồi, tâm tánh nhận thức không cố định. Ngạn ngữ cũng có câu 

là “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, 

Xin chia sẻ thêm  

Cứ gần những cái môi trường, hoàn cảnh xấu ác, bạn cũng thành 

người xấu ác. Cả làng đi ăn trộm, chẳng nhẽ mình không đi, cả làng 

người ta làm thiện, người ta tu phúc, người ta niệm Phật vang trời lên, 

chả nhẽ mình không niệm. 

******************* 

Vì nó quá quan trọng, cho nên tôi sẽ chia sẻ với các bạn về thân 

cận thiện hữu tri thức.  

Thế bây giờ bạn gọi thế nào là minh sư đã nào? Còn nếu không thì 

bạn cứ vị  thầy nào bạn cũng túm lấy bạn bảo minh sư hết cả. Cho nên 

tôi sẽ chia sẻ với các bạn là thân cận thiện hữu tri thức, thì thế nào là 

thiện tri thức, bạn phải hiểu được; và thế nào là ác tri thức bạn phải tránh 

cho xa. Đây là chia sẻ thêm nhưng toàn là lời của Hòa thượng hết, chỉ có 

điều nó không phải nằm ở trong cái Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này 

mà thôi.  

Thứ nhất là thiện tri thức là gì? Thiện tri thức cũng gọi là “thiện 

hữu”, “đạo hữu” danh từ là chỉ cho một người bạn đạo. Trong Phật giáo 

nguyên thủy, danh từ này dùng để chỉ một vị tăng đầy đủ những đạo 

hạnh và nắm vững lý thuyết về Phật pháp, tinh thông về thiền định có 

thể giúp đỡ những vị khác trên con đường tu học.  

Làm sao phải giúp đỡ được đúng trên con đường tu học và là một 

cái người bạn đạo, bạn lành nữa mà.  

Người ta thường phân ra thiện tri thức thì có ba dạng, thứ nhất là 

giáo thọ thiện tri thức, tức là những cái người giáo viên giảng cho bạn 

nghe. Thứ hai là đồng hành thiện tri thức, chính là những người đồng tu 

cùng chúng ta đây, cùng tu với nhau, cùng nương vào nhau để có thể đi 



lên. Thứ ba là thiện hộ thiện tri thức, ví dụ như cái người mà giúp ta lo 

cho chúng ta tất cả các mặt hậu cần. 

Bây giờ nhận biết thiện tri thức như thế nào?  

Một: phải nói đúng Chánh pháp của Như Lai. 

Đức Phật có đề ra tứ y pháp thì trong đấy cái pháp đầu tiên là y 

pháp bất y nhân, chỉ y vào pháp Phật, không được y vào người. Vì sao 

lại chỉ y vào pháp Phật không y vào  người? Bởi vì nếu như mà bạn y 

vào người thì bạn thấy người này mặt mũi đẹp đẽ các thứ này khác nọ 

kia. Bạn bảo “ôi dồi, đúng rồi”, thế và lại nói như hoa trời rơi rụng, bạn 

đi theo.  

Nhưng mà trong khi đấy những lời đấy không phải của Phật nói thì 

bạn đi theo không cẩn thận là ma, và con đường của bạn sẽ không thành 

tựu.  

Pháp là lời Phật nói, nếu nói khác lời Phật nói thì không được 

nương theo, còn như hoàn toàn tương đồng lời Phật nói thì có thể nương 

theo. Thế có đồng tu hỏi tôi là: 

- Vậy làm sao con biết được là cái người nói đúng với pháp Phật 

và cái người này nói không đúng với pháp Phật.  

Các bạn có ai nghĩ đến câu ấy không ạ?  

Cái nhận biết chánh pháp và tà pháp thì như thế nào?  

Đây Hòa thượng giảng: những điều thiện tri thức dạy bạn làm cho 

phiền não của bạn ngày càng giảm, trí tuệ ngày càng tăng trưởng. Chúng 

ta tiếp xúc với tất cả người, sự, vật khiến cho chúng ta cảm nhận được 

tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ đó là chánh pháp, vậy thì không 

sai. Bạn tiếp xúc một hồi, bạn thấy trí tuệ bạn tăng trưởng, tâm bạn thì 

thanh tịnh, mà tham sân si của bạn giảm, bạn nghe họ bạn thực hành 

theo thì bạn được lợi ích thì đấy đúng là chánh pháp của Như Lai. 

Còn tà pháp họ cũng nói những điều gần giống như Phật, có thể 

nói giống đến 99%, chỉ có một phần trăm là sai khác. Nhưng họ nói có 

pháp tốt hơn, nhưng nếu như pháp này phá hoại tâm thanh tịnh của 



chúng ta, phá hoại tâm bình đẳng, làm cho chúng ta mê hoặc điên đảo, 

cái pháp này quyết định là tà pháp không phải chánh pháp. 

Đấy là cái tiêu chí phân biệt là trí tuệ bạn phải tăng trưởng, cái 

thanh tịnh của bạn thì phải của bạn thì phải tốt hơn, phiền não của bạn 

thì phải giảm, chứ không phải bạn tu một hồi thì cuối cùng bạn nhao 

nhao lên bạn đòi bạn chạy đi khắp tất cả các nơi, để bạn bảo bạn cúng 

dường đủ thứ. Rồi bạn đi bạn cơm nước, xong ngày nào về bạn cũng cãi 

nhau với các đồng tu về tội gọi cơm nước, mới thế nọ, thế kia, rồi mất 

dép, mất guốc. Vậy thì làm cho trí tuệ bạn không tăng trưởng, tâm bạn 

không thanh tịnh thì dù có nói 99 % giống của Như Lai thì vẫn có một 

phần trăm khác thì đấy không phải là chánh pháp. 

Khi hòa thượng Tịnh Không vãng sinh, có bạn nào nghe thấy một 

thông tin gì là Ngài báo trước ngày giờ ra đi không? Có bạn nào nghe 

thấy không? Không có ai, đúng không ạ? Thứ hai là các bạn có nghe 

một thông tin gì là ánh sáng chiếu khắp hoặc là gọi là hào quang mấy 

ngày liền, có nghe không? Cũng không nghe. Thứ ba, chúng ta hy vọng 

đến xá lợi của Ngài, nhưng cuối cùng thì thực chất có xá lợi không? 

Cũng không, chỉ đưa lên một cái hình tượng bảo đấy là cái lưỡi. Điều 

thứ tư là cái ngày mà đưa cái thân tứ đại của ngài đi hỏa thiêu, các bạn 

có để ý là hôm ấy trời mưa không? Các bạn có thấy không? Vậy thì bốn 

điều đấy có để làm cho bạn có lòng tin rằng Hòa Thượng vãng sinh 

không?  

Tôi lúc đầu suy nghĩ mãi về điều ấy, nhưng xong bắt đầu tôi quay 

trở lại, tôi mới xét lại cái điều là ‘nói đúng chánh pháp của Như Lai’, thì 

từ khi tôi gặp pháp của Hòa Thượng, tôi thấy tâm tôi thanh tịnh hơn 

nhiều, tôi thấy cuộc đời tôi bắt đầu gọi là ‘phước đến, họa đi’. Không có 

Ngài thì làm sao con biết là con khổ đến thế. Không có Ngài thì làm sao 

con biết làm thế nào để được vui, mà không có Ngài thì con không biết 

có Tây Phương Cực Lạc, con cũng không biết có A Di Đà Phật và không 

có Ngài con không biết rằng con cũng là một vị Phật. 

  Thế tôi bảo Ngài nói đúng chánh pháp của Như Lai. Cho nên 

không cần tất cả những cái thần thông kia, mình vẫn giữ một niềm tôn 



kính như thường, còn hơn thường và phải quyết tâm y giáo phụng hành, 

bởi vì Ngài đi rồi không ai còn nói cho mình nghe nữa.  

Hai là thiện tri thức tuyệt đối không bao giờ được thể hiện thần 

thông. Điều này Phật đã đưa ra trong giới luật. Vì sao lại phải đưa ra là 

không được thể hiện thần thông? Là bởi vì ma cũng có thần thông cơ 

mà, ma cũng có phép biến hóa cơ mà. Thế thì bây giờ ma nó hóa hiện ra, 

hiện ra cái này, hiện ra các khác thì bạn thích quá, bạn đi theo thì cuối 

cùng về sau bạn đọa lạc, bạn sẽ là đệ tử của ma.  

Bởi vì chúng sinh thời mạt pháp cuối cùng có biết đâu là thiện, đâu 

là ác, đâu là Phật, đâu là ma, cứ thấy thần thông lên là coi như là thích 

quá rồi.  

Thuở xưa, Tổ Ưu-bà-quật Tôn-giả hàng-phục được Thiên-ma. 

Thiên ma xin được cảm hồng ân tế độ của Tổ-sư. 

Tổ-sư dạy:   

- Ta chỉ muốn xem một việc, nếu ngươi bằng lòng, thế là đền ơn 

cho ta rồi. 

  Thiên-ma nói: 

 - Dạ, đệ-tử xin vâng ạ. 

  Tổ-sư dạy: 

- Khi Phật ra đời đã có ngươi, vậy trong lúc đó Phật cùng các vị 

Thánh-chúng như thế nào? Hôm nay ngươi hóa hiện lại cho ta xem thử. 

  Thiên-ma thưa: 

  - Con xin vâng lời Tổ-sư dạy. Nhưng khi con hóa hiện ra Phật, xin 

Tổ-sư nhớ đừng lạy, vì sợ tổn phước con nhiều. 

Tổ-sư hứa lời. 

  Thiên-ma Ba-tuần liền biến mất, trong giây phút hóa hiện ra đức 

Phật, thân vàng rực-rỡ, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chiếu 



khắp một góc trời, trong rừng từ từ đi ra. Nào là ngài Xá-lợi-phất, ngài 

Mục-kiền-liên, rồi ngài A-nan, ngài Ca-diếp đứng hầu hai bên oai nghi 

tề chỉnh, đủ cả 1250 vị đệ-tử, rầm-rộ đi theo sau… 

Tổ Ưu-bà-quật Tôn-giả, thấy Phật đi đến phóng hào-quang rực rỡ, 

các vị Thánh-chúng theo hầu, oai-nghi tề-chỉnh v.v… nên hết sức vui 

mừng, liền đứng dậy đảnh lễ, mà quên hẳn lời hứa trước kia.  

Lúc bấy giờ Thiên-ma Ba-tuần liền biến mất. 

Chúng ta xem qua đoạn này, nên xét kĩ: Như Tổ Ưu-bà-quật Tôn-

giả đã biết trước là ma sắp hiện và có hứa hẹn trước là “không lạy”, mà 

đến khi ma hiện ra còn quên, không phân biệt được là ma hay Phật.  Nếu 

chúng ta tình cờ gặp cảnh ngộ như thế, thử nghĩ trong tâm chúng ta sẽ 

thế nào? 

Bởi thế nên trên đường tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải cẩn 

thận, chớ nên thấy cái gì lạ, không chịu suy xét kỹ, cứ nhắm mắt theo 

càn, ùa nhau tin tưởng cho là Thần, Thánh, Phật. Lỡ một phen sa vào 

đường tà rồi, thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại  

  Trong nhà Phật có một quy củ như sau Phật, Bồ Tát hóa thân tái 

lai tuyệt đối không bộc lộ thân phận, còn như thân phận vừa bị lộ thì 

nhất định phải đi ngay. Nếu như thân phận bị lộ mà vẫn chưa đi thì đó là 

giả, không phải là thật.  

Các bạn biết ngày 17 tháng 11 là ngày vía của Đức Phật A Di Đà, 

thì vốn là ngày sinh nhật của Vĩnh Minh đại sư. Đức Phật A Di Đà từ cái 

thủa đấy thì vốn là Vĩnh Minh đại sư. Trước đấy thì ngài làm cái vị quan 

coi kho cho nhà vua, thì là cứ lấy tiền đấy để đi phóng sinh hết. 

thì cuối cùng thâm hụt ngân sách. Vua phát hiện ra bảo đem chém đầu. 

Thế mới bảo với cái người đao phủ là: 

- Đưa ra pháp trường mà chém đầu mà sợ hãi thì chém luôn, nhưng 

nếu mà vẫn cứ ung dung tự tại thì đưa ngay về đây.  

Thế thì khi đưa ra pháp trường thì chuẩn bị chém thì ngài mới nói 

một câu là:  



- Nếu như ta đổi một cái thân mạng này mà lấy hàng vạn các sinh 

mạng khác của các con vật kia thì ta vẫn cứ làm.  

Thế thì lúc ấy quan đao phủ thấy thể mới đưa luôn về cho vua và 

không dám giết nữa.  

Thế thì vua mới bảo để phong làm quan nữa, thế nhưng ngài không 

làm và ngài đi tu, thì trở thành là Vĩnh Minh đại sư.  

Thế thì ở cái chùa gần đấy có một vị hòa thượng tên là Hành Tu, 

tức là hòa thượng có cái đôi tai dài. Một hôm thì vua mới chạy đến hỏi 

Vĩnh Minh đại sư là: 

- Vậy thì ở trong đời có vị Phật nào không thì ông chỉ cho tôi biết 

với  

Thế Vĩnh Minh đại sư bảo:  

- Đấy đấy, đến chỗ hòa thượng Hành tu ông là đức Phật Định 

Quang đấy,  

Thế thì nhà vua chạy đến gặp luôn Hòa Thượng Hành Tu thì bảo: 

- Vĩnh Minh đại sư bảo ngài là Phật Định Quang nên là con đến để 

đảnh lễ ngài.  

Thế thì Hòa Thượng Hành Tu mới cười bảo: 

- Ông ấy chính là Phật A Di Đà. Vĩnh Minh đại sư là Phật A Di 

Đà, chạy đi, chạy đến đi.  

Chạy trở lại thì Vĩnh Minh đại sư đã nhập diệt rồi. Thấy vậy quay 

trở lại chỗ đức Phật Định Quang thì đức Phật Định Quang cũng nhập 

diệt rồi.  

Cho nên khi các ngài mà lộ danh tính thì nhất định phải thoát hóa, 

còn nếu không thoát hóa thì đấy là giả, không phải Bồ Tát thật đâu, 

không có cứ nghe người này bảo là Bồ Tát, người kia bảo là thần thánh, 

người này bảo Phật tái thế tái lai… đều là giả hết.  

Hiện tại chúng ta nghe rất nhiều nơi nói vị pháp sư nào đó là Phật 

gì đó tái lai, vị cư sĩ nào đó là Bồ Tát gì đó tái lai, nói rồi lại không chịu 



đi, việc này không đáng tin. Nói rồi thì phải đi thì là thật, không phải 

giả, còn nói rồi mà không đi thì là giả, tuyệt đối không phải là thật,   

Đây ạ, trong Kinh Kim Cương, Phật có nói Phật, Bồ Tát thỉnh 

thoảng thể hiện ra đời hóa độ chúng sinh như đức Di Lặc hay ngài Quán 

Âm. Nhưng khi các ngài hiện ra, không ai biết, chỉ trừ khi tịch diệt các 

ngày mới để lại một vài di tích, ấn chứng cho người đời biết. Chừng đó 

người đời mới biết là Phật hay Bổ Tát thị hiện, khi biết thì không còn 

thấy các ngài nữa rồi.  

Không có ma nó cứ nhận là Phật, Bồ Tát hết, nó cũng có thần 

thông, các bạn đi theo thì chết rồi.  

Vì sao lại thể hiện thần thông? Bởi vì có những người vì cái danh 

lợi của mình để cho người khác cúng dường.  

Trường hợp thứ hai Hòa thượng có nói đến cái trường hợp Pháp sư 

Huyền Trang. Pháp sư Huyền Trang thì là có một lần đến Tây Vực thì 

thấy có một ông lão khoảng một, hai trăm tuổi, ngồi ở đấy thì thiền định 

rất sâu. Chim làm tổ hết trên đầu, nhập định rất sâu, thì pháp sư Huyền 

Trang mới dùng dẫn khánh gõ bên tai cụ, cụ xuất Định. Ngài bảo cụ:  

- Tôi với ông có duyên, nay tôi sang Ấn Độ để thỉnh kinh, cầu học. 

Ông hãy nhanh chóng đến đầu thai tại Trung Quốc, chờ khi tôi trở về, sẽ 

nhận ông làm đồ đệ, để chúng ta cùng nhau hoằng dương Đại Thừa Phật 

pháp.  

Thế thì Hòa Thượng nói Đường Tăng có phép như thế, nhưng có bao 

giờ thể hiện ra đâu ạ! Đi cùng với Ngộ Không, đến lúc nhảy qua cái 

tường còn bảo: 

- Không nhảy qua được 

Ngộ Không bảo: 

- Ối giời thầy đúng là nhục thân cho nên nặng quá, cho nên con 

không bê được 

Nhưng mà tuyệt hề không thể hiện một tý nào thần thông ra.  

Ba là thiện tri thức nói chuyện với bạn thường rất khó nghe. Vì sao 

thiện tri thức lại toàn nói lời khó nghe ạ? Bởi vì ngày ngày chỉ lỗi cho 



bạn để cho bạn sửa, không có thì cái vết nhọ trên mặt bạn không bao giờ 

bạn nhìn thấy được và bạn không sửa được thì tức là bạn không đoạn 

được ác; mà bạn không đoạn được ác thì bạn tu thiện bao nhiêu nó sẽ rớt 

xuống dưới cái thùng không đáy, nó thủng hết, nó mất hết. Người phàm 

chúng ta đều chỉ có thích khen thôi. Thế còn nếu như toàn nói lỗi cho 

bạn nghe thì bạn hận thấu xương rồi, cuối cùng bạn bỏ luôn cả thiện tri 

thức, thế rồi bạn đi? Theo tà đạo, theo ma cuối cùng bạn đọa lạc.  

Bây giờ đến điều thứ 2: Bạn tìm thiện tri thức thế nào? 

Một: Nên chọn người mà mình kính phục nhất! Vì bạn kính phục 

người này, thì bạn tin người này, còn bạn không kính phục thì bạn sẽ 

không tin. Đây Hòa Thượng nói: một phần thành kính, một phần lợi ích, 

mười phần thành kính mười phần lợi ích. Cho nên bạn kính phục ai nhất 

thì bạn mười phần thành kính thì bạn sẽ thành tựu.  

Hai: Chỉ có một thầy! Khi bạn đã tìm được rồi, chỉ có một người 

thầy. Hòa Thượng bảo hai người thì bạn đứng giữa ngã 3 đường, ba 

người thì bạn đứng giữa ngã tư đường, bốn người bạn chả biết đi đâu cả, 

cuối cùng bạn lội về ta bà.  

Cho nên là bạn phải chọn, ví dụ trong tất cả những cái người này 

tôi thấy đều có thể là thiện tri thức, nhưng tôi sẽ chọn cái người mà tôi 

kính trọng nhất. 

Ba: Tại sao đời nay khó gặp thiện tri thức thế? Bạn bảo đời nay 

không gặp! Thầy bảo sao? Thầy tốt thì không thể dễ gì gặp được. Nhưng 

gặp rồi bạn có chịu theo ông ấy học không? Không chịu theo ông ấy học 

thì cũng vẫn là uổng phí. Gặp rồi cũng chẳng theo, theo được 1, 2 buổi 

rồi cuối cùng bỏ, đây tôi ví dụ thế! Một là đã vô cùng khó gặp rồi, mà 

thầy tốt thì Hòa Thượng nói sao? Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tại 

sao lại nói như thế? Là nhân duyên, bạn có nhân duyên để gặp được. Có 

cảm ắt có ứng, cứ chúng sinh có cảm là các Ngài có ứng luôn, chứ 

không phải bạn cầu mà được. Cũng như bạn rối rít, tít mù lên bạn cầu 

“Phật ơi, cho con về Tây Phương Cực Lạc”, bạn cầu chán nhưng nếu 

tâm bạn không có cảm thì bạn cầu thế cầu nữa cũng không bao giờ có 

ứng. Cho nên đời này tại sao cả đời không gặp được thiện tri thức?  

Bốn: Không tìm được lão sư tốt thì phải làm thế nào?  



- Bây giờ con đi mãi rồi con không tìm được ai cả. 

Hòa Thượng đưa ra 3 ví dụ:  

Ví dụ thứ nhất là Mạnh Tử tôn Khổng Tử làm thầy; Người thứ 2 là 

Tư Mã Thiên tôn Tả Khưu Minh; Người thứ 3 là Hàn Dũ tôn Tư Mã 

Thiên làm thầy thì đều cách nhau mấy trăm năm, nhưng mà đọc qua 

trước tác, theo thế mà tu hành, cuối cùng thành tựu. 

Trong Phật pháp thì có Liên Trì Đại Sư, là tổ thứ 9 của Tịnh độ 

tông Trung hoa, và Ngẫu Ích Đại Sư. Ngẫu Ích Đại sư cũng cách Liên trì 

đại sư cũng trăm năm, nhưng mà Liên Trì Đại Sư chết rồi để lại trước 

tác thì Ngẫu Ích Đại Sư theo thế mà tu hành, thì ngẫu ích đại sư trở 

thành tổ thứ 10. Vậy bạn học theo thế đi! Thế bây giờ Hòa Thượng vãng 

sinh rồi, bạn học theo thế đi thì cũng thành tựu.    

Còn Hòa Thượng bảo tôi chỉ cho một vị thầy thù thắng nhất, là A 

Di Đà Phật! Và chính là kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng chỉ tiếc là Kinh Vô 

Lượng Thọ chúng ta đọc sẽ không hiểu thì chúng ta sẽ phải nghe lời 

giảng của Hòa Thượng và đến khi nghe lời giảng của Hòa Thượng rồi 

bạn sẽ thấy nhiều thứ không hiểu và bạn sẽ thấy rằng là Hòa Thượng nói 

là “Tôi giảng cho những người lão tu”, thì lúc ấy bạn sẽ lại phải quay lại 

như tôi quay trở lại từ Đệ Tử Quy và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, phải 

đi từ đầu.  

Bây giờ đến điều thứ 3: thái độ với thiện tri thức.  

Một phải có tâm cung kính,  

Hai là phải thật sự cầu học: “Chỉ Văn Lai học, Vị Văn Vãng giáo” 

có nghĩa là chỉ có cái đạo gọi là mình phải đến nhà thầy chứ không có 

chuyện thầy đến nhà mình, mà nếu như lại bảo thầy đến nhà mình thì 

ngược hết, cuối cùng là bạn không còn tôn trọng thầy nữa, nên phải thật 

sự cầu học.  

Ba: Phải y giáo phụng hành. Hòa Thượng bảo Hòa Thượng thành 

tựu vì 3 điểm: Chân thành, biết nghe lời, thực làm,   

Bốn là: gần không khinh lờn mà xa thì không hờn giận.  



Năm: Bất luận như thế nào thì cũng phải giữ lấy niềm tôn kính. 

Hòa thượng giảng ở trong phát khởi Bồ Tát chính đạo thù thắng kinh rất 

hay. “thấy thiện tri thức có vi phạm gì trọn chẳng nêu bày”. Không phải 

tha hồ nói xấu (nguyên văn “Kiến Chư Bồ Tát hữu sở vi phạm trung bất 

cử lộ”) có nghĩa là thấy Bồ Tát có vi phạm gì trọn chẳng nêu bày. Bồ 

Tát ở đây là người hoằng dương Chánh Pháp bất luận là tại gia Bồ Tát 

hay xuất gia Bồ Tát cũng chẳng cần biết người ấy là Bồ Tát thật hay Bồ 

Tát giả, Bồ Tát giả là những người chưa chứng đắc. Miễn sao những 

điều người ấy giảng là chánh pháp chẳng phải là tà pháp, dẫu cho người 

ấy có lầm lỗi gì đi nữa cũng chẳng nghe, chẳng nói đến vẫn cứ sanh tín 

tâm thanh tịnh, sanh tâm cung kính đối với người ấy, điều này rất trọng 

yếu.  

Bây giờ đến: Phải xa lìa ác tri thức, 

Thứ nhất nhận biết ác tri thức khi tiếp xúc  

Một, có những người bạn chán ghét, bạn bảo “cái người này tệ 

lắm!”  chán ghét, ừ thôi, thấy có những hành vi xấu, đúng rồi!   

Nhưng hai có một số người mà bạn ưa thích nữa cơ, cũng là ác tri 

thức.  

Ba là có người cứ ngày ngày nịnh bợ bạn, đều làm cho bạn tăng 

trưởng các cái kiêu mạn, tà tri, tà kiến, đều là ác tri thức hết. Đây ạ: có 

người ngày ngày đến nịnh bợ bạn, nghe theo bạn, ở bên tai bạn nói lời 

dễ nghe thì bạn “Ây dà, người đó là người tốt rồi”. Kỳ thật thì người đó 

mới chân thật hãm hại bạn, bạn hoàn toàn không biết. Họ “nói” “hành” 

đều không đúng chánh pháp của Như Lai, cái họ tu họ dạy bạn là 

“Tham, sân, si” làm hại bạn, do đó bạn phải lìa xa ác tri thức. Họ tu toàn 

“Tham, sân, si” cả, họ dạy bạn cũng như thế, thân cận ác tri thức viễn ly 

thiện tri thức, bạn làm sao có thể thành tựu được!  

Bây giờ đến điều thứ  2: nhận biết ác tri thức qua hành vi.  

 Một những kẻ tu những pháp chẳng nên tu.  

Đấy! Với những kẻ tu những pháp chẳng nên tu và những hạng 

người lười nhác biếng trễ đều nên xa lìa. Hạng người ấy gây trở ngại cho 

sự tu học của chúng ta, ta cần nên cần phải xa lìa. Đó ạ. Những gì là “bất 



ưng tu”, tức là chẳng nên tu? Bọn họ hằng ngày tu những gì? Tu tham, 

tu sân, tu si đấy. Tu tham sân si thì quả báo là tam ác đạo. Chúng ta tu 

hành mong thành Phật, bọn họ thì tu hành mong thành ngạ quỷ, súc sinh, 

địa ngục, đấy là những điều chẳng nên tu. Rủ bạn đi khắp nơi chỗ này 

gọi là tham, chỗ kia gọi là sân, chỗ kìa là si thế chả người ta tu tham sân 

si bạn đi theo thế.  

Người thế gian tu tam ác đạo rất nhiều, trong đó có cả chúng ta nữa 

đấy. Bởi vậy, chúng ta phải tự phản tỉnh, phải kiểm điểm xem chính 

mình có tham sân si hay không. Tập khí tham sân si chúng ta có nghiêm 

trọng không. Nếu đã có mà lại nghiêm trọng nữa thì phải dùng cách đối 

trị. Dùng cách nào? Đức Phật dạy dùng Giới Định Tuệ để phá tham sân 

si và những hạng lười nhác biếng trễ. 

Hai: Những kẻ giải đãi, biếng nhác chớ nên thân cận. Đấy, vừa nói 

bên trên là nếu họ tu những Pháp không đáng tu thì không được theo - 

những cái Pháp gọi là làm tăng trưởng tham sân si.  

Bây giờ đến những kẻ lười nhác, biếng trễ không được thân cận. 

Chúng ta thường hay thân cận hạng người ấy, họ sẽ ảnh hưởng đến sự tu 

học của chúng ta. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, 

chẳng có tuệ, vì thế giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng 

tu đối với điều này chẳng hề để tâm cảnh giác, liền bị hoàn cảnh xoay 

chuyển, đáng tiếc vô cùng. Đây chính là điều ta thường nói: Nhân tình 

Phật sự nó có ảnh hưởng lớn đối với phàm phu sơ học của chúng ta.  

Chả tu định, chả tu huệ gì cả, thậm chí rủ bạn đi làm phước một tí, 

còn không tu huệ, mà Phật dạy là phải ‘Phước Huệ song tu’. Còn nếu 

bạn tu phước không, hòa thượng bảo kiếp sau bạn trở thành súc sinh như 

những cái con chó cưng, con mèo cưng đấy, là nó tu phước đấy, cho nên 

mới được người ta ôm ẵm bế bồng như thế này, rồi người ta tắm xà 

phòng thơm, đấy là tu phước, nhưng vì không tu huệ, cho nên cuối cùng 

thành những cái con súc sinh ấy đấy. 

Trong câu chuyện Phật pháp có nói đến câu chuyện tiêu đề “phước 

huệ song tu”, có hai anh em nhà nọ đều xuất gia làm Sa môn. Người anh 

thì siêng năng thiền định, giữ giới, một lòng mong cầu giải thoát, nhưng 



tâm tánh thì bỏn xẻn không chịu bố thí. Ngược lại, người em thì thường 

thực hành hạnh bố thí, làm phước, nhưng lại giải đãi không chịu tu tập 

thiền quán. Trải qua nhiều kiếp, đến đời Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni thị 

hiện, người anh sanh lại làm người, gặp Phật xuất gia học đạo, chứng 

quả A La Hán, nhưng vì kiếp trước Ngài chẳng thực hành hạnh bố thí, 

nên ngày nay thường hay túng thiếu.  

Trong lúc đó, người em lại bị sanh vào làm loài voi, được nhà vua 

đem về cung huấn luyện, vua rất mực yêu thương, ăn uống đầy đủ, dùng 

đủ thứ gấm vóc, vàng bạc, ngọc ngà, trang sức cho voi, thật là cực kỳ 

lộng lẫy.  

Một hôm thầy Sa môn đi khất thực, ngang qua cung vua, nơi vườn 

thượng uyển, thấy con voi của vua, thầy Sa môn biết được tiền kiếp của 

voi chính là em mình, liền đến bên voi, vuốt ve rồi bảo rằng:  

- Ta với ngươi đều có tội!  

Cho nên bạn mà chạy đi theo tu phước, bạn không tu huệ, bạn 

không nghe kinh. Tất cả mọi thứ bạn đều giải đãi hết là bạn đi theo ác tri 

thức, lười nhác, biếng trễ và đi tu tham sân si thì con đường của bạn là 

tam ác đạo.  

Phạm vi của sự giải đãi ấy rộng phi thường. Quý vị có nhận ra 

chưa? Giải đãi lười biếng, có thể là mỗi ngày ngủ dậy thật trễ hay 

chăng? Đối với hạng người ấy, đương nhiên quý vị chẳng thể thân cận vì 

họ còn bận ngủ. Họ cũng chẳng kề cận quý vị được. Vậy thì ai mới là kẻ 

giải đãi? Đấy nhá, phải nhớ là không thân cận người giải đãi.  

Ấn Quang Pháp Sư đã từng nói: “Kẻ nào ưa đến đạo tràng, ngày 

ngày la cà đạo tràng, ngày ngày tìm náo nhiệt thì đấy là việc biếng nhác 

tu định tu huệ. Kẻ chẳng tu định tu huệ cứ ngày ngày đuổi theo náo nhiệt 

thì gọi là kẻ giải đãi”.  



Xưa kia Ấn Quang Pháp sư đã nói là khi đệ tử đến thăm ngài, ngài 

hỏi: 

- Ngươi đến đây làm gì? 

 Bảo: 

- Con đến đây để thăm sư phụ. 

- Trước kia ngươi gặp sư phụ rồi còn đến đây làm gì nữa? 

Ngài quát quay về. 

- Đến chỗ bon chen tâm cũng loạn động theo, bảo ngươi ở nhà 

chắc thật niệm Phật, ngươi chẳng chịu niệm, ngươi còn muốn đến chùa 

miếu mà gặp sư phụ, có gì hay mà xem? 

Đó gọi là giải đãi. Sở dĩ Ấn Quang Đại sư nói ra điều ấy, ai nấy 

đều rất tôn kính, là vì giáo pháp của ngài chưa ai đề xướng cả.  

Hiện thời thì đạo tràng mong mỏi tín đồ đông đảo, tín đồ không 

đến làm sao duy trì được đạo tràng. Bởi thế con người hiện đại đều 

chuộng náo nhiệt, náo nhiệt chính là giải đãi, đối với tu định tu huệ tu 

tâm thanh tịnh mà giải đãi, nên Phật dạy chúng ta chớ nên thân cận 

những kẻ như thế, đừng ngày ngày bắt chước họ khiến tâm bị loạn động. 

 

Vâng ạ, thời gian đã hết, chúng ta đã chia sẻ xong điều kiện thứ 

nhất để một đời thành tựu, đó là thân cận thiện hữu tri thức. Ngày mai 

chúng ta sẻ chia sẻ tiếp đến điều kiện thứ 2.  

**** 

(nhạc) 

Trong những chia sẻ thêm của Vô Danh cư sĩ phần lớn đều là những lời trích 

từ kinh Phật, luận của các vị Bồ tát, lời giảng của tổ sư đại đức xưa và HT 

Tịnh Không, hoàn toàn không dám tự ý nói ra.  

Kính mong các bạn thông cảm.   

Chúc bạn: 



Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 

Siêng làm các việc lành 

Năm nào cũng như ý 

Website: www.duongdenhanhphuc.vn 

Youtube: duongdenhanhphuc  

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy công đức vô lượng!   

 


