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Thái thượng cảm ứng thiên giảng giải 

Chủ giảng: HT Tịnh Không 

Chuyển ngữ: Cư sĩ Nguyễn Minh Tiến  

Giọng đọc: NSUT Phú Thăng  

*** 

Bài thứ hai 

(Giảng ngày 15 tháng 5 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 
Singapore, file thứ 3, số lưu trữ: 19-012-0003) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Kinh Dịch của Trung Quốc thời cổ nói rằng: “Tích thiện chi gia, 
tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương.” (nghĩa là: 
Nhà nào thường làm việc thiện, ắt sẽ được nhiều điều tốt đẹp. Nhà nào 
thường làm việc ác, ắt sẽ gặp nhiều tai ương.) 

Dùng chữ “tất hữu” nghĩa là “ắt có”, là một từ ngữ khẳng định dứt 
khoát. Đó là nói thuyết nhân quả báo ứng nhất định đúng thật, là chân lý 
của thế gian. Nếu người nào làm nhiều việc thiện, tích tạo nhân đức, thì 
người ấy nhất định được tăng trưởng phước lành, mọi điều phước báo tự 
nhiên tìm đến; Nếu người nào chỉ làm toàn những việc xấu ác, thì dù cho 
gia đình sẵn có phước báo, ông bà cha mẹ sẵn có phước báo, được sinh 
ra trong nhà giàu có, nhất định rồi cũng sẽ đến lúc thân bại danh liệt, nhà 
tan cửa nát. Những chuyện như vậy không chỉ được ghi lại rất nhiều 
trong lịch sử thời xưa, mà xem trong xã hội hiện nay, dù tại Trung quốc 
hay ở các nước khác, chỉ cần lưu ý một chút là có thể nhận thấy ngay, 
chứng tỏ lời dạy của người xưa nhất định là chính xác. 

Đối với ý nghĩa “cảm ứng”, chúng ta cần phải nhận thức, hiểu rõ 
về nhân duyên quả báo, khẳng định sự đúng thật của nhân duyên quả 
báo, lấy đó làm khuôn thước, chuẩn mực trong suốt một đời người. 
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Được như vậy thì mỗi lúc khởi tâm suy nghĩ, nói năng hành động đều sẽ 
tự nhiên có sự kiềm chế, ước thúc, biết tránh dữ làm lành, dứt ác tu 
thiện. Đó chính là sự giáo hóa của bậc thánh hiền, đáng gọi là giáo dục. 

Xét như vậy thì con người hiện nay, xã hội hiện nay có giáo dục 
hay không? Không hề có. Đất nước xây dựng nhiều trường học như vậy, 
nhưng mục đích cuối cùng là gì? Tôi còn nhớ lúc mới xuất gia, có một 
hôm đang quét lá ở cổng chùa Lâm Tế tại Viên Sơn. Hồi đó, khoảng sân 
ngoài cổng chùa lớn lắm, cây cối rất nhiều, mỗi ngày đều phải có người 
quét lá. Khi ấy, tôi gặp một số sinh viên trên đường lên Viên Sơn ngắm 
cảnh, hành vi cử chỉ thật không giống như người có học. Tôi nhìn thấy 
như vậy trong lòng nhiều cảm xúc, cất tiếng than rằng:  

- Tiếc thay, những người này chưa từng được giáo dục. 

Lúc ấy, tôi chỉ nói với một người trong nhóm mấy huynh đệ đang 

cùng quét lá, nhưng có ba người trong bọn họ nghe được, liền quay lại 
hỏi tôi:  

- Ông vừa nói bọn chúng tôi không được giáo dục, có phải vậy 
chăng? 

Tôi đáp:  

- Đúng, không sai. Nhìn các anh không giống những người có giáo 
dục. 

Người ấy cãi lại:  

- Chúng tôi là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Luật Đài 

Loan, sao ông dám nói chúng tôi không được giáo dục? 

Tôi nói:  

- Được, các anh nhận là người có giáo dục, xin hỏi các anh chữ 
‘giáo’ phải giảng thế nào? Chữ ‘dục’ phải giảng thế nào? Hai chữ ‘giáo 
dục’ phải giảng giải thế nào? Nhờ các anh giảng giải cho, tôi xin lắng tai 
nghe.  
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Những người ấy không nói được gì, nhân đó cơn giận liền giảm 
xuống ngay. Sinh viên vào thời ấy, nhìn chung khoảng 40 năm trước, so 
với bây giờ không giống nhau. Họ nguôi giận rồi liền quay sang thưa 

hỏi, nhờ tôi chỉ dạy. 

Tôi bảo họ:  

- Ý nghĩa của giáo dục là dạy cho chúng ta nên người, các anh đã 

học qua chưa? Rõ ràng là chưa. Giáo dục của Trung quốc thuở xưa, từ 
các triều đại Hạ, Thương, Chu cho đến tận cuối đời Thanh, tôn chỉ vẫn 
không hề thay đổi. Trong việc giáo dục có ba mục đích.  

Thứ nhất là dạy về quan hệ giữa người với người, như hiếu thuận 
cha mẹ, tôn kính bậc sư trưởng, thương yêu hòa kính anh chị em, hòa ái 
vui vẻ với bạn bè... Đại khái là những điều như vậy. 

Thứ hai là dạy người hiểu rõ về mối quan hệ giữa con người với 
thiên nhiên, môi trường sống.  

Thứ ba là dạy rõ về quan hệ giữa con người với trời đất, quỷ thần.  

Những điều tôi nói đó, các anh đã từng học qua chưa? Rõ ràng là 

chưa. Hãy nói cụ thể trong đời sống, giáo dục tiểu học đã dạy cách ứng 
xử khi gặp người vẩy nước quét sân, các anh đã học qua chưa? Chưa 

từng học qua. Cho nên tôi nhìn các anh giống như những người vô học, 
các anh thật chưa từng được giáo dục.” 

Những người ấy liền hỏi lại:  

- Chúng tôi hiện nay đang học ở trường đại học, nếu nói đó không 

phải là giáo dục thì phải gọi thế nào? 

Tôi nói:  

- Câu hỏi của anh rất hay. Chỗ mà các anh đang theo học đó chỉ là 
nơi truyền dạy tri thức mà thôi. Gọi tên như vậy các anh có hiểu ra được 
ý nghĩa gì chăng? Bảng hiệu trường đại học hiện nay nên gỡ xuống, phải 
gọi là ‘trường cao đẳng truyền dạy tri thức'’. Tên gọi như vậy mới phù 
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hợp với sự thật. Trường ấy chẳng hề giáo dục.  

Đa số người thời nay đều đã vất bỏ giáo dục, quên mất giáo dục, 
còn bàn luận được gì nữa? Cho nên xã hội này loạn động, đời sống 
người dân khốn khổ, đâu phải không duyên cớ? Xã hội ngày nay chỉ biết 
truyền dạy những kiến thức khoa học kỹ thuật, còn căn bản giáo dục thì 
vất bỏ mất rồi. 

Nói về giáo dục của Phật giáo, Đại sư Thanh Liên trong sách “Địa 
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện kinh luân quán” có lược nêu ba mục tiêu giáo 
dục của Phật giáo.  

Thứ nhất, dạy người dứt ác, làm thiện.  

Thứ hai, [dạy người] chuyển mê thành ngộ.  

Thứ ba, [dạy người] chuyển phàm thành thánh.  

Trong lúc giảng giải kinh điển tôi đều đã có đề cập qua những điều 
này. 

Dạy người dứt ác làm thiện, đó là giúp người chắc chắn không rơi 

vào ba đường ác. Quý vị trong đời này cho đến đời sau, nếu có thể y 
theo như thế thì sẽ được phước báo trong hai cõi trời, người. Đó gọi là 
giáo dục. 

Mục tiêu thứ hai là chuyển mê thành ngộ, nghĩa là vượt thoát sáu 
cõi luân hồi, chứng nhập các cảnh giới Thanh văn, Duyên Giác, Bồ Tát, 
Phật, tức là bốn Thánh pháp giới trong mười pháp giới [của tông Thiên 
Thai]. Chuyển mê thành ngộ là ngay trong cảnh giới đời sống thường 
nhật này không ngừng hướng thượng vươn lên. Đó là giáo dục. 

Mục tiêu sau cùng là chuyển phàm thành thánh, là vượt thoát cả 
mười pháp giới, tâm ý sáng rõ thấy được tự tánh, thấy tự tánh rồi thành 
Phật (nguyên văn: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật). Đó là giáo 

dục. 

Chúng ta hãy nhìn lại xem, xã hội hiện nay dạy những điều gì? Đó 
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là dạy cho người ta khoa học kỹ thuật, dạy cho người ta những năng lực 
mà sau khi học xong, họ sẽ dùng chính những năng lực đó để tạo nghiệp. 

Cách đây mấy ngày có vị đồng học từ Úc châu sang, trò chuyện 
với tôi về những phần tử tinh anh trong xã hội, những nhân tài kiệt xuất. 
Ông ấy chỉ ra những người nào? Là các khoa học gia. Những phần tử 
tinh anh, những nhân tài kiệt xuất ấy chế tạo đầu đạn nguyên tử, vũ khí 

hạt nhân, thật là thông minh tuyệt đỉnh! Họ tạo ra những thứ như thế để 
tương lai giết người, mỗi đầu đạn nguyên tử giết chết hàng mấy trăm 

ngàn người, mấy triệu người... Những phần tử tinh anh, những nhân tài 
kiệt xuất là thế. Không sai vào đâu được, họ là những kẻ có thể giết chết 
rất nhiều người. Họ chế tạo ra những thứ mà nhất định chỉ dùng để giết 
người, quả báo phải vào địa ngục Vô gián. Những nhân tài kiệt xuất ấy 
tương lai đi về đâu? Đi vào địa ngục Vô gián, mà là đi ngay, đi rất 
nhanh. 

Nền giáo dục Nho gia Trung quốc, nền giáo dục của nhà Phật, đều 
tuyệt đối không dạy người giỏi những việc như thế. Quý vị xem trong 
giới luật nhà Phật, việc chế tạo công cụ để giết hại chúng sinh như vậy 
đều bị xem là trọng tội sát sinh. Ngày trước chế tạo những công cụ giết 
hại nào? Đó là cung tên, người chế tạo nó bị xem là phạm tội rất nặng, 
dù mỗi lần chỉ giết chết một con vật thôi. Trong kinh Phật giảng điều 
này rất rõ: “Nhân tử vi dương, dương tử vi nhân.” (nghĩa là: Người chết 
lại làm dê, dê chết lại làm người.) Oán thù qua lại chẳng bao giờ dứt. 
Quý vị giết hại một con vật, món nợ nghiệp báo còn dây dưa mãi chẳng 
bao giờ dứt, vậy giết hại nhiều người đến thế thì sao? Phải đọa vào địa 
ngục thôi. Người đời thường nói: “Mãi mãi không được chuyển kiếp.” 

Đó là lời nói thật, chẳng phải dối. 

Cho nên, tôi đã nói rất nhiều lần, vẫn phải lặp lại nhiều lần nữa là 
vì sao? Vì trong số quý vị không ghi nhớ hết, không nhận lãnh thể hội 
được ý nghĩa đó. Thế giới này vốn là đa dạng, khác biệt, nếu muốn biến 
nó thành đồng nhất là không thể được. Vì sao biết là không thể? Thân 
này của chúng ta là một vũ trụ nhỏ, môi trường, hoàn cảnh bên ngoài là 
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một vũ trụ lớn. Vũ trụ lớn so với vũ trụ nhỏ là hoàn toàn tương đồng. Vũ 

trụ lớn kia phức tạp như thế nào, vũ trụ nhỏ của chúng ta cũng phức tạp 
như thế ấy. Nhà Phật giảng về y báo so với chánh báo tương đồng. 

Thân thể này của ta cũng là đa dạng, khác biệt: con mắt khác với lỗ 
tai, lỗ tai chẳng giống lỗ mũi, lỗ mũi lại khác với lưỡi... Thật là đa dạng. 
Quý vị làm sao có thể thống nhất lại? Thân thể này của tôi, nếu cho rằng 
chẳng có gì cần đến, chỉ có con mắt là thiết yếu thôi, vậy có được 
không? Không được. Cho nên quý vị đã thấy rõ là đa dạng, nhiều phần 
khác biệt. 

Hơn nữa, trong cái đa dạng khác biệt đó, quý vị lại nhận biết về 
mỗi thành phần đều là bậc nhất, không có cái thua kém. Mắt thấy là bậc 
nhất, tai nghe là bậc nhất, mũi ngửi cũng là bậc nhất... Thảy thảy mọi 
thứ đều là bậc nhất, không có cái thua kém. Có thua kém là đối chọi 
ngay, nên không có thua kém. Từ điểm này mà quý vị có thể hiểu ra 
được trong toàn thể vũ trụ cũng vậy, muôn việc muôn pháp đều là bậc 
nhất, không có pháp thua kém.  

Cho nên quý vị thấy rằng, khi tiếp xúc với các tôn giáo khác, tôi và 
các vị lãnh đạo tôn giáo khác thường nói đến bậc nhất, tất cả đều là bậc 
nhất. Phật giáo là bậc nhất, Cơ Đốc giáo cũng bậc nhất, Hồi giáo cũng là 

bậc nhất, như thế thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Kinh Phật là bậc 
nhất, Thánh kinh cũng bậc nhất, kinh Koran cũng là bậc nhất, thì có bao 
nhiêu vấn đề cũng đều giải quyết được cả, có thể cùng sống chung vui 
vẻ thuận hòa. Bằng như cứ cho rằng ta là thật, người khác là giả, làm sao 
không đánh nhau? Đánh nhau cho đến chết đi sống lại, tạo tác tội nghiệp 
cực kỳ nặng nề, tạo thành vòng oán thù qua lại mãi mãi không dứt. 

Cho nên đức Phật dạy rằng, mê hay ngộ, phàm hay thánh chỉ khác 
biệt trong một khoảng mê ngộ mà thôi. Một niệm giác ngộ liền thành 
Phật, Bồ Tát, thánh nhân. Giác ngộ điều gì? Đó là hiểu được các pháp 
đều bình đẳng, mỗi mỗi đều là bậc nhất. Quý vị mở kinh Hoa Nghiêm, 
tìm xem từ đầu đến cuối có pháp nào chẳng phải bậc nhất? Không thể 
tìm được, vì mỗi mỗi đều là bậc nhất. Trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị 
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đọc đến chương “Nhị thập ngũ viên thông” cũng thấy 25 vị Bồ Tát, 
trong đó mỗi vị đều là bậc nhất, không nói vị nào thua kém cả. 

Khi đã biết rằng tất cả các pháp đều bình đẳng, mỗi mỗi đều là bậc 
nhất, chúng ta mới có thể tôn trọng lẫn nhau, tự nhiên khởi sinh lòng tôn 
trọng, kính yêu người khác. Như vậy mới có thể giải quyết được các vấn 
đề xã hội, mới có thể thực sự làm cho xã hội an lành ổn định, thế giới 
hòa bình, hết thảy chúng sinh đều bình đẳng, đều có được cuộc sống 
hạnh phúc tốt đẹp trọn vẹn. 

Chúng ta xem trong xã hội hiện nay, các cấp lãnh đạo cũng luôn 

miệng nói những lời như thế, nhưng việc làm đích thực là nhiễu loạn xã 
hội, phá hoại hòa bình. Những việc họ làm so với những gì họ nói hoàn 
toàn trái ngược, nguyên do nằm ở đâu? Nói thật một lời, đó là vì không 

được giáo dục. 

Trong thời đại hiện nay, vấn đề đã phát triển đến mức cực kỳ 
nghiêm trọng, ấy là thế giới sắp hủy diệt. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo 
thì nói đến ngày tận thế. Tận thế là lúc nào? [Họ nói] là năm 1999, tức là 
năm nay. Chúng ta xem như hết sức may mắn, gặp được ngay lúc này. 
Liệu đại nạn này có hóa giải được không? Có thể được. Đức Phật dạy 
rằng: “Y báo tùy trước chánh báo chuyển.” (nghĩa là: Y báo tùy theo 
chánh báo mà thay đổi.) Đức Phật đã dạy cho chúng ta nguyên lý chuyển 
đổi ấy. Những thiên tai hay tai họa con người tạo ra là y báo, lòng người 
là chánh báo. Chỉ cần lòng người biết dứt ác tu thiện, trừ mê khai ngộ, 
thì đại nạn tự nhiên có thể hóa giải. 

Chúng ta giảng kinh là vì ai mà giảng? Là vì hết thảy chúng sinh 
trong hư không pháp giới mà giảng, là vì chư Phật, Bồ Tát mà giảng. 
Chúng ta vì điều gì mà niệm Phật? Tuyệt đối không thể vì riêng bản thân 
mình, mà là vì [muốn cho] hết thảy chúng sinh trong thế giới này được 
tai qua nạn khỏi. Không phải vì tự thân mình. Vì tự thân mình thì công 
đức hết sức nhỏ nhoi. Vì hết thảy chúng sinh thì công đức hết sức lớn 
lao. 
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Trong pháp Phật thường nói đến việc tích lũy công đức, đó không 

phải nói sự tướng bên ngoài, mà là nói trong tâm thức, tâm lượng phải 
lớn lao.  

Sao gọi là tâm lượng lớn lao? Mỗi một ý niệm đều vì xã hội, vì tất 
cả chúng sinh, tâm lượng như thế là lớn lao. Mỗi một ý niệm đều chỉ vì 
tự thân mình, vì gia đình của riêng mình, vì đoàn thể của riêng mình, vì 
đạo trường nhỏ nhoi của riêng mình, công đức như vậy hết sức nhỏ nhoi. 
Đó chính là ý nghĩa lời Phật dạy: “Y báo tùy nơi chánh báo mà thay 

đổi.” 

Chánh báo là gì? Chánh báo là tâm thức. Hết thảy muôn pháp đều 
do tâm hiển lộ, do thức biến chuyển. Cho nên tâm có thể thay đổi cảnh 
giới bên ngoài, thay đổi muôn pháp. 

Học Phật là từ đâu mà học? Là học từ tâm Phật, tâm Bồ Tát, học từ 
chỗ tri kiến của Phật, Bồ Tát, học từ công hạnh, việc làm của Phật, Bồ 
Tát. Trong đó, điều quan trọng thiết yếu nhất là tâm nguyện. Tâm Phật, 
Bồ Tát là tâm thế nào? Nguyện của Phật, Bồ Tát là những nguyện gì? 
[Thấu hiểu được những điều] đó là căn bản. Căn bản đã chính xác thì 

không gì khác là không chính xác. 

Cảm ứng thiên là bản văn làm ra từ chỗ lập tâm phát nguyện của 
bậc thánh hiền, đi thẳng vào thực tế đời sống ứng xử, đối đãi với con 
người, tiếp xúc với muôn vật. Bậc cổ đức dạy rằng, công dụng của bản 
văn này có thể làm thang bậc đi lên vượt thoát phàm phu, nhập vào cảnh 
giới bậc thánh, là then chốt cốt yếu giúp chuyển họa thành phúc. 

Tại Trung quốc, trải qua các triều đại trong quá khứ đều có rất 
nhiều người y theo bản văn này tu tập, đều cảm ứng được quả báo hết 
sức thù thắng.  

Cảm ứng thiên vựng biên (trong sách này sẽ gọi tắt là vựng biên) 
dẫn ra rất nhiều những chuyện như vậy. Chúng ta hôm nay nhắc lại, đều 
đã là chuyện xưa. Những chuyện ngày xưa như vâng làm theo Cảm ứng 
thiên được quả báo tốt lành, tạo nghiệp xấu ác nhận lãnh quả báo xấu ác, 
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được thu thập vào trong sách ấy, có thể nói là hết sức phong phú, chúng 
ta đều đã xem qua. 

Nhưng trong thực tế, việc thu thập chuyện xưa như vậy cũng hết 
sức hạn chế, trong khi những sự tích cảm ứng thì nhiều vô kể. Chúng ta 
chỉ cần lưu tâm quan sát một chút là thấy ngay những điều đó trong mọi 
hoàn cảnh quanh ta. Chúng ta sao có thể không tin nhận? Sao có thể 
không vâng làm theo? 

Đại sư Ấn Quang chọn bản văn này làm cơ sở tu tập pháp môn 
Tịnh độ là rất có ý nghĩa. Người nào có thể thực sự làm theo lời dạy 
trong Cảm ứng thiên thì khi niệm Phật cầu sinh Tịnh độ nhất định nắm 
chắc kết quả. Bằng như mọi việc làm đều trái ngược với lời dạy trong 
Cảm ứng thiên thì dù có niệm Phật cũng không thể vãng sinh. 

Cho nên, Tổ Ấn Quang một đời hết sức đề cao bản văn này, đó 

chính là trí tuệ cao minh, là tâm đại từ đại bi của ngài. Chúng ta cần phải 
biết được điều đó, tôn trọng điều đó, phải cảm niệm ân đức của ngài, y 
theo lời dạy mà thực hành, đó mới thật là báo đáp. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. (41,04) 
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