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Bài thứ 13 

(Giảng ngày 1 tháng 6 năm 1999 tại Hương Cảng, file thứ 14, số 
lưu trữ: 19-012-0014) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Xin mời mở sách Cảm ứng thiên. Chúng ta ngay từ đầu đã đọc 
thấy: 

Thái thượng viết: 

Họa, phước không cửa vào, 

Đều do người tự chuốc. 

Việc báo ứng thiện, ác, 

Như bóng luôn theo hình. 

(Họa phúc vô môn, 

Duy nhân tự chiêu. 

Thiện ác chi báo, 

Như ảnh tùy hình.) 

Bốn câu này là nói tổng quát. Nói tổng quát những gì? Nói rằng 
hết thảy sự trang nghiêm của y báo, chính báo khắp các pháp giới trong 
tận cùng hư không đều không ra ngoài nguyên lý báo ứng này. Cuộc đời 
của mỗi người là nhân duyên quả báo [của người ấy], cho đến cả một thế 
giới hay vô số thế giới cũng đều [là nhân duyên quả báo] giống như vậy. 
Nguyên lý quan trọng này chúng ta nhất định phải thấu hiểu. 

Toàn bộ phần còn lại của bản văn đều là sự chú giải của bốn câu 
này. Chúng ta hãy xem qua đoạn đầu tiên: 

“Thị dĩ thiên địa hữu ty quá chi thần, y nhân sở phạm khinh 
trọng dĩ đoạt nhân toán. Toán giảm tắc bần hao, đa phùng ưu hoạn, 
nhân giai ố chi, hình họa tùy chi.”  
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Vì thế, trong trời đất có các vị thần trông coi tội lỗi [của người 
đời]; Căn cứ con người đã phạm [tội lỗi] nặng hay nhẹ mà giảm bớt 
tuổi thọ của họ; Giảm thọ thì thường bị nghèo túng, hao tổn, gặp nhiều 
nỗi ưu tư, hoạn nạn, ai nấy đều ghét bỏ; Hình phạt, tai họa theo đến,  

Bài trước đã giảng đến chỗ này. Có rất nhiều vị quỷ thần trong trời 
đất phụ trách việc giám sát từ sự khởi tâm động niệm cho đến nói năng, 

hành động của hết thảy chúng sinh. Cho nên, hết thảy mọi điều thiện, hết 
thảy mọi điều ác, không chỉ là trong lời nói, việc làm, mà ngay cả khi 
vừa khởi tâm động niệm thì quỷ thần đều thấy biết. Không chỉ là thấy 
biết, mà đều có sự ghi chép lưu lại. Mỗi chúng sinh đều có một hồ sơ tư 

liệu hết sức hoàn chỉnh [ghi rõ việc thiện ác]. Đây không phải việc lừa 
người, không phải việc giả dối. 

Quý vị thử xem trong xã hội thực tế hiện nay của chúng ta, theo 
cách làm việc của chính phủ thì mỗi người từ lúc sinh ra cho đến chết đi 

đều có hồ sơ tư liệu, là vì chính phủ [có trách nhiệm] quản lý địa 
phương. Các vị thiên thần, quỷ thần vì sao phải lưu giữ hồ sơ hoàn chỉnh 
[của mỗi người]? Vì địa phương chúng ta đang sống đây cũng thuộc sự 
quản lý của họ. Thành hoàng quản lý huyện thị này thì phải có hồ sơ tư 

liệu. Tư liệu của Thành hoàng so với tư liệu của chính phủ ở dương gian 

cũng phải hoàn chỉnh như vậy.  

Địa phương của chúng ta cũng thuộc phạm vi cai quản của thiên 
thần. Trong kinh Phật có nói đến Đại Phạm Thiên Vương, Ma-hê-thủ-la 
Thiên Vương là những vị cai quản thế giới Ta-bà. Nói cách khác, ta là 
chúng sinh trong sáu đường, có rất nhiều vị cai quản chúng ta, chỉ là ta 
không biết họ. Cũng giống như xã hội hiện nay, chúng ta đang sống 
trong địa phương này, có các vị trưởng thôn, chủ tịch xã quản lý chúng 
ta. Cao hơn nữa lại có các vị ở chính quyền quận, huyện... Lại cao hơn 

nữa là các vị ở chính quyền thành phố, tỉnh... cho đến cao nhất là chính 
quyền trung ương. Cho nên, người [có trách nhiệm] quản lý chúng ta 
thật rất nhiều. 
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Các vị quỷ thần, thiên thần quản lý chúng ta so ra còn nhiều hơn, 

phức tạp hơn nữa, vậy có cách nào [thoát khỏi được] không? Ai khiến 
chúng ta đọa lạc vào trong ba cõi? Trong mười pháp giới thì các vị quỷ 
thần này không quản được đến các bậc A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ Tát, 
Phật Như Lai. Những bậc này quỷ thần không quản đến nổi. Vì sao 
không quản được? Vì các ngài đã đạt đến vô ngã. 

Nói cách khác, còn chấp trước bản ngã thì còn bị các vị quỷ thần 
cai quản, [tu hành] đạt đến vô ngã thì các vị này không quản nổi. Các 
bậc như thế là: “Thân chơi ngoài ba cõi, không hệ lụy ngũ hành”, thiên 
thần, quỷ thần đều tôn kính. Đức Phật được tôn xưng là bậc thầy của hai 
cõi trời, người, ý nghĩa là ở chỗ này. 

Bài văn Cảm ứng thiên [ngày nay] nhất thiết phải giảng vào chi 
tiết. Những người thời xưa có đọc sách, hoặc giới trí thức Trung quốc thì 
hầu như ai ai cũng từng đọc qua Cảm ứng thiên. Những người ấy ít 
nhiều đều có nền tảng Hán học, nên chỉ giảng qua hết bản văn một lần là 
đủ, không cần phải giảng lại chi ly, tường tận. 

Người thời nay không đọc sách xưa, đối với các bản văn đời sau 
dùng lối “thiển văn ngôn” rõ ràng dễ hiểu cũng đều gặp khó khăn 

chướng ngại, không có ai giảng giải, chỉ bày.  

Đối với ý nghĩa này, sự thật này, hiện nay mang ra giảng thì họ cho 
rằng đầu óc chúng ta có vấn đề, rằng chúng ta mê tín. Họ đâu biết được 
rằng đây là sự thật, đây là lẽ chân thật? 

(Chú giải: Văn Ngôn (gọi đầy đủ là Văn Ngôn Văn – cách hành 
văn theo lối diễn tả trong văn chương) là ngôn ngữ viết đặc thù thường 
dùng trong sách vở trước khi chánh quyền Dân Quốc cấm sử dụng trong 
nhà trường.  

Văn Ngôn lại chia thành hai loại Thâm Văn Ngôn là lối viết trước 
thời Tiên Tần, rất cô đọng, nhiều điển tích. Thiển Văn Ngôn dễ hiểu 
hơn, là lối hành văn từ thời Ngụy Tấn trở đi. Do đó đến đời Đường lại 
hình thành Thượng Cổ Hán Văn tức là lối viết văn chương hoàn toàn 
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tuân theo cú pháp của thời Tiên Tần. Loại thứ hai là Kim Văn, tức lối 
Văn Ngôn thông dụng. Ngoài ra còn một loại đơn giản hơn nữa là Biến 
Văn hoặc Thoại Bổn cú pháp giản dị, không dùng điển tích, ngắn gọn, 
hàm súc, nhưng rành rẽ. Đa phần khi kinh Phật được dịch sang tiếng 
Hán đều sử dụng Biến Văn – Trích Chú giải trong Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh – Chủ giảng: HT Tịnh Không - Phẩm 42- 
Chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử như Hòa)  

Phật độ người hữu duyên. Sao gọi là hữu duyên? Là người chịu tin 
nhận, là người có khả năng lý giải, nhận hiểu. Người có thể tin nhận, đó 

là người có thiện căn sâu vững. Có thể nhận hiểu, lý giải cũng là có thiện 
căn sâu vững. Người có thể y theo lời Phật dạy vâng làm, đó là người có 
phước đức sâu dày. Chúng ta có duyên tiếp cận được với những lời răn 

dạy của thánh hiền, đó quả thật là “bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ” (có 
nghĩa là: trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được).  

Trên đây đã nói rõ ý nghĩa câu “trong trời đất có thần chủ trì việc 
xét lỗi” Đó là những vị chuyên trách soát xét [mọi hành vi thiện ác của 
chúng ta]. Trong xã hội hiện tại thì “chủ trì xét lỗi” như vậy chính là 
ngành công an, cảnh sát, những người phụ trách công việc điều tra. 

Trong bản văn nói “tùy theo chỗ phạm lỗi nặng nhẹ của người”, đó 

là nghiêng về những việc làm xấu ác. Tùy theo người phạm tội nặng hay 
nhẹ, đối với tuổi thọ dài ngắn hay sự giàu nghèo của họ đều có thêm bớt, 
bù trừ. Người tu thiện tích đức thì phước báo được tăng thêm, tuổi thọ 
được lâu dài hơn. Người làm việc xấu ác thì tuổi thọ bị rút ngắn, phước 
báo cũng bị giảm trừ. 

Cho nên, mỗi ngày chúng ta khởi tâm động niệm [như thế nào], 
tuổi thọ hay những điều họa phước của ta đều [tùy theo đó] có sự thêm 
bớt, bù trừ. Chỉ có điều là sự thêm bớt, bù trừ như thế thường có mức độ 
không lớn, cho nên về đại thể thì người áp dụng phương pháp đúng vẫn 
có thể đoán biết được khá chuẩn xác vận mạng của chúng ta.  

Như trong sách Liễu Phàm tứ huấn, ngay từ đầu ta đã thấy Khổng 
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tiên sinh đoán vận mạng cho Viên Liễu Phàm, đoán rất chính xác. Đó là 

vì Liễu Phàm tuy mỗi ngày đều có tạo ác, nhưng việc ác không lớn, lại 
có làm thiện, nhưng việc thiện cũng không lớn. Do đó, mức độ thêm bớt, 
bù trừ vào vận mạng không lớn, có thể đoán trước được rất chính xác. 

Nếu làm điều thiện lớn hoặc điều ác lớn thì vận mạng nhất định có 
thay đổi. Tiên sinh Viên Liễu Phàm về sau gặp được thiền sư Vân Cốc, 
dạy cho ông. Ông nhận hiểu rõ ràng liền dứt ác tu thiện, vận mạng được 
thay đổi, phước báo tăng thêm, không phải trong vận mạng đã sẵn có 
như thế. Về tuổi thọ, Khổng tiên sinh đoán ông chỉ sống đến 53 tuổi, về 
sau sống được đến hơn 70 tuổi. Tuổi thọ tăng thêm, đó là hiệu quả của 
việc làm nhiều điều thiện. 

Nếu như tạo nghiệp ác lớn, phước báo sẽ rút ngắn thời gian được 
hưởng, tuổi thọ cũng rút ngắn.  

Hồi Đệ nhị Thế chiến, quý vị đều thấy Hitler của nước Đức là 
người có phước báo rất lớn. Nếu ông ta không phát động chiến tranh, 
biết đem tâm hiền thiện đối đãi với tất cả nhân dân, thì tuổi thọ của ông 
ta rất lâu dài, phước báo không ai có thể sánh bằng. Nhưng ông ta có 

tâm bất thiện, giết chết rất nhiều người, số người bị hại cũng rất nhiều, 
phước báo một phen giảm thiểu, chỉ hơn mười năm đã hết sạch. Ông ấy 
lẽ ra có thể hưởng phước đến vài trăm năm chưa hết, lại chỉ hưởng được 
trong mười mấy năm; tuổi thọ lẽ ra rất lâu dài, nhưng cuộc chiến tranh 
ấy chưa kết thúc thì ông đã chết. 

Đó là [kết quả của] những việc thiện lớn, những việc ác lớn, chúng 
ta đã xem xét. Trong xã hội hiện thực, chúng sinh hiện hữu khắp nơi 

chính là hiện tượng quả báo thực tiễn, là sự thật quả báo bày ra ngay 
trước mắt, nhưng chúng ta không thấy được. Không thấy được như vậy 
là vì ngu si, mê hoặc, điên đảo. 

Nếu quý vị thấy ra được, đó là quý vị đã khai mở trí tuệ, đã có 

được sự cảnh giác cao, biết được phải tu sửa tâm tánh như thế nào, phải 
làm người như thế nào, biết trừ dứt mọi điều ác, làm mọi điều thiện. 
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Được như vậy rồi mới thực sự đối trước chư Phật, Bồ Tát, đối trước lời 
răn dạy của các bậc thánh hiền xưa mà phủ phục lễ lạy, năm vóc đều sát 
đất, khâm phục bội phần, mới biết là những giáo huấn ấy nhất định phải 
tu học. 

Cho nên, câu tiếp theo nói rõ sự thật một cách cụ thể:  

“toán giảm tắc bần hao” (nghĩa là: toán giảm thì nghèo khó hao 
tổn). “Toán giảm” là những gì bị giảm? Đó là giảm phước báu, giảm 
tuổi thọ. Người làm việc ác, phước báo giảm thiểu còn ít ỏi thì phải 
nghèo khó. Hao là hao tổn, tiêu tán, mất mát. 

“Đa phùng ưu hoạn” (nghĩa là: gặp nhiều buồn lo hoạn nạn) là 
nói về những điều gặp phải trong đời sống, [kẻ làm ác phải] gặp nhiều 
hung tai, hoạn nạn. Kẻ ấy sống trong xã hội bị người người ghét bỏ, đàn 

áp, đó là “nhân giai ố chi”. 

Tiếp theo, “hình họa tùy chi” (nghĩa là: hình phạt, tai họa liền 
theo sau) là nói người làm việc ác [phạm vào hình luật] phải chịu sự chế 
tài của luật pháp trong xã hội, đó là hình phạt. Tai họa là như chúng ta 

đang nói về thiên tai, nhân họa, kẻ làm việc ác sẽ thường gặp phải. 

Nhưng vấn đề hiện nay nằm ở đâu? Chính là ở chỗ không nhận 
biết rõ ràng được thế nào là thiện, thế nào là ác, thật khó phân biệt. Nếu 
có thể phân biệt được lợi hại, thiện ác trong xã hội hiện nay, có thể xem 
đó là bậc thượng căn. Trong muôn ngàn người, nói thật ra rất khó tìm 
được năm ba người như thế! Tuyệt đại đa số mọi người đều không phân 
biệt được điều lợi hại, không hiểu rõ được điều thiện ác; đối với điều 
thiện cho là ác, đối với điều ác cho là thiện; đối với việc chân chính lợi 
lạc thì cho là có hại, đối với việc tai hại thì cho là có lợi. Quý vị có giảng 
giải [lẽ thật] với những người ấy thì họ không tin tưởng, không tiếp 
nhận, cho rằng những điều ấy đã lỗi thời, rằng quý vị mê tín. Hạng 
người như thế, trong kinh Phật gọi là “nhất-xiển-đề”. 

Nhất-xiển-đề là phiên âm từ Phạn ngữ, nghĩa là “người không có 
căn lành”. Người không có căn lành thì chư Phật, Bồ Tát cũng không thể 



7 
 

giúp đỡ, hỗ trợ. Vì sao không thể giúp đỡ? Vì họ không chịu tiếp nhận. 

Những người có thể thực sự nhận thức phân biệt được giữa chân 
thật với hư vọng, chánh với tà, đúng với sai, thiện với ác, lợi với hại, 
trong kinh Phật gọi là bậc thượng căn. Chúng ta đích thực chỉ thuộc 
hàng hạ căn, căn cơ thấp kém, phải hết sức nỗ lực học tập mới mong 
được tăng trưởng, mới mong được vươn lên. Chúng ta bắt đầu từ chỗ 
thấp kém nhất trong hàng hạ căn, [nhờ nỗ lực tu tập] có thể vươn lên đến 
chỗ thấp kém nhất trong hàng thượng căn. Từ chỗ thấp kém trong hàng 
thượng căn, có thể vươn lên bậc trung bình. Tiếp tục nỗ lực tu học, công 
phu ấy sẽ không uổng phí, dần dần trải qua nhiều năm, mười năm, hai 

mươi năm, ba mươi năm, chúng ta có thể vươn lên đến bậc cao trổi trong 
hàng thượng căn. 

Đây chính là điều mà Đại sư Thiện Đạo trong chú giải Quán Kinh 
đã gọi là “ngộ duyên bất đồng” (nghĩa là gặp duyên khác nhau). Chúng 
ta có thể được gần gũi bậc thiện tri thức chân chính, có thể gần gũi chư 

Phật, Bồ Tát, đó là đại nhân duyên tốt đẹp, phải biết giữ gìn, phải biết 
nắm chắc, thời gian còn lại trong đời này nhất định phải tu tập có thành 
tựu. 

Sự thành tựu ấy, trước hết là thấu hiểu triệt để về nguyên lý cũng 

như thực tiễn nhân duyên quả báo. Quý vị có thấu hiểu triệt để rồi mới 
có thể thực sự dứt ác tu thiện, mới biết quay đầu sửa lỗi hướng thượng. 
Quý vị không thể quay đầu hướng thượng là vì chưa thông suốt rõ ràng, 
không khắc phục được tập khí xấu ác, không lìa xa được ma chướng. 
Kinh Phật gọi những trường hợp như vậy là “thật đáng thương”. 

Chúng ta đã giảng đến câu “hình họa tùy chi” (nghĩa là: hình phạt, 
tai họa liền theo sau). Trong sách Cảm ứng thiên Vựng Biên nêu ra một 
chuyện tích nói lên công năng hiệu quả của sự tu tập. Ở đoạn thứ hai của 
chuyện này trích dẫn kinh Hoa Nghiêm, phần trước đã giảng qua với 
quý vị nhưng chưa hết ý. Bây giờ, tôi tận dụng thời gian còn lại để bổ 
sung thêm một chút. Tôi sẽ đọc qua một lần đoạn trích dẫn này: 
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“Trong cõi Diêm-phù-đề, chúng sinh chịu năm sự uế trược, chẳng 
tu mười nghiệp lành, chuyên tạo các nghiệp ác: giết hại, trộm cướp, tà 
dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói ác độc, nói hai lưỡi, tham lam, sân hận, 
tà kiến; bất hiếu với cha mẹ, bất kính Tam bảo.” 

Phần trước đã giảng đến đây, ý nghĩa thật hết sức sâu xa, sự tướng 
hết sức rộng lớn, rộng lớn đến khắp cùng pháp giới trong hư không. 

Nói đến việc “bất hiếu với cha mẹ”, thử hỏi chữ “hiếu” có ý nghĩa 

gì? Liệu có bao người hiểu thấu? Trên giảng đường, tôi đã từng giảng 
qua ý nghĩa chữ này rất nhiều lần, nhưng với những ai không có cơ hội 
đến nghe thì cũng đành chịu. Ý nghĩa của một chữ “hiếu” này, đừng nói 
là phàm phu như chúng ta, dù chư Phật Như Lai có vì chúng ta giảng 
giải, cho đến hết thảy các đấng Như Lai đều hiện đến vì chúng ta giảng 
giải, giảng qua vô số kiếp, cũng không thể giảng hết ý nghĩa chữ này. 

Ý nghĩa chữ “hiếu” bao quát khắp hư không pháp giới, là chân lý 
căn bản, vô lượng vô biên sự tướng đều nằm trong đó, làm sao có thể 
giảng nói hết được? Vậy ai có thể thực hiện đạo hiếu một cách trọn vẹn? 
Chỉ có các đấng Như Lai mới thực hiện được trọn vẹn đạo hiếu. Tôi đã 

từng nói rất nhiều lần, cho đến quả vị Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một 
phẩm sinh tướng vô minh chưa dứt sạch, nên vẫn chưa trọn vẹn đạo 
hiếu. 

Phật pháp là gì? Phật pháp chính là đạo hiếu. Thành Phật là gì? 
Thành Phật chính là thực hiện trọn vẹn đạo hiếu. Phật pháp được xây 
dựng trên cơ sở đạo hiếu, từ khởi đầu cho đến kết thúc đều là thực hành 
đạo hiếu, chỉ là hết sức thực hành đạo hiếu mà thôi. Chúng sinh hiện tại 
không người dạy dỗ nên đâu biết được, mỗi sự khởi tâm động niệm, nói 
năng hành động của họ đều là bất hiếu với cha mẹ. 

Lại nói đến việc “bất kính Tam bảo”. Tam bảo chính là bậc sư 

trưởng của chúng ta. Thời Phật tại thế, Phật là thầy của chúng ta. Phật 
không còn tại thế, Pháp là thầy của chúng ta. Nhưng Pháp phải có người 
trao truyền, phải có người hoằng hóa rộng ra. Truyền pháp, hoằng pháp 
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chính là [việc của] Tăng bảo. Vì sao chư tăng được tôn xưng là bảo, là 
ngôi báu? Vì chư tăng là người truyền pháp, hoằng pháp. Truyền pháp là 
đem Giáo pháp của Như Lai truyền lại từ đời này sang đời khác, không 
để gián đoạn. Ngày nay chúng ta gọi đó là công việc dạy học, bồi dưỡng 
nhân tài hoằng pháp để kế tục. Đó là truyền pháp. 

Hoằng pháp là mang Phật pháp ra giới thiệu, phổ biến rộng rãi đến 
với quảng đại quần chúng, giúp cho hết thảy chúng sinh đều có thể tiếp 
cận được với những lời răn dạy trong Phật pháp, đều có thể đạt được 
những lợi ích chân thật từ Phật pháp. 

Thực hiện công việc truyền pháp, hoằng pháp, đó là Tăng bảo. 
Như thế mới xứng được tôn xưng là “ngôi báu”. Chánh nghiệp của 
người xuất gia chính là những việc này.  

Người xuất gia không cần theo đuổi những công việc xã hội như từ 
thiện, phúc lợi, đó không phải việc của người xuất gia, người xuất gia 
phải lo việc dạy học, hoằng pháp. Người xuất gia không sở hữu tài sản, 
lấy gì để làm chuyện phúc lợi xã hội? Chuyện phúc lợi xã hội là việc của 
hai chúng tại gia, nam nữ cư sĩ. Quý vị nghĩ xem, đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni khi còn tại thế, du phương hoằng hóa đến nơi nào cũng đơn sơ 

chỉ ba tấm y, một bình bát, mỗi đêm ngủ dưới một gốc cây, mỗi ngày chỉ 
ăn một bữa, nếu như ngài làm chuyện từ thiện xã hội thì lấy gì mà làm? 
Hoàn toàn không một xu dính túi! Cho nên, bổn phận của người xuất gia 
là hoằng truyền đạo pháp. 

Xây dựng chùa chiền không phải là bổn phận của người xuất gia. 
Vì sao vậy? Đức Phật Thích-ca Mâu-ni không xây ngôi chùa nào cả. 
Tinh xá Trúc Lâm, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên là do cư sĩ tại gia cúng 
dường. Quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc người tại gia, chẳng phải người 
xuất gia. Người ấy phát tâm thỉnh Phật, thỉnh các vị đệ tử Phật đến an 
cư, đến giảng kinh thuyết pháp. 

Do đó mà biết rằng, chư Phật, Bồ Tát, các bậc Tổ sư qua nhiều đời, 
đều chỉ tá túc nơi các đạo tràng. Đạo tràng không thuộc sở hữu các ngài. 
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Bản thân các ngài không hề xây dựng đạo tràng. Ý nghĩa đó tự thân đức 
Phật cũng đã nêu gương cho chúng ta. Ngài nêu lên một tấm gương hết 
sức sáng tỏ rõ ràng nhưng chúng ta vẫn không thấy được. Thật ngu si 
đến thế là cùng, còn nói chi đến chuyện thành tựu được gì? 

Người xuất gia nếu phải tự mình xây dựng đạo tràng thì làm thế 
nào? Chỉ đơn sơ lợp bằng cỏ tranh. Điều này kinh Phật có dạy, trong 
Giới kinh có ghi chép. Đệ tử đời sau hết thảy đều kém thể lực so với thời 
đức Phật. Vào thời đức Phật, [chư tăng] có thể ngủ dưới gốc cây ngoài 
trời. Chúng ta hiện nay không làm được, thân thể không có được thể lực 
như vậy, nên cần phải có chỗ che trú. Làm sao có chỗ che trú? Tự mình 
lên núi chặt năm ba cây nhỏ, dựng lều cỏ tranh. Đó là đạo tràng của 
người xuất gia. Tại Trung quốc, các vị tổ sư, đại đức ngày xưa đều làm 
theo cách ấy. Chúng ta phải ghi nhớ, đó là những khuôn mẫu tốt nhất để 
noi theo. Phải hướng thượng học tập, dứt trừ tham lam, sân hận, si mê, 
thành tựu giới, định, tuệ.  

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. (1,05,00) 
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