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Bài thứ 27 

(Giảng ngày 15 tháng 6 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 
Singapore, file thứ 28, số hồ sơ: 19-012-0028) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Hôm qua đã giảng đến căn bản của sự tu hành, làm thế nào để đạt 
được tâm thành kính, đối với các việc đúng sai, tà chánh, thiện ác phải 
phân biệt hết sức rõ ràng, sáng tỏ. Việc này từ xưa nay vốn không dễ 
dàng. 

Nền giáo dục thời xưa rất tốt, tuy trường học chưa được phổ cập 
rộng rãi như bây giờ, nhưng cha mẹ đều quan tâm lo việc dạy dỗ con cái, 
tinh thần trách nhiệm so với thời nay rất khác biệt. 

Người xưa ai ai cũng hết sức xem trọng giáo dục, phong khí xã hội 
còn thuần hậu, khái niệm luân lý đạo đức còn tồn tại phổ biến. Những 
lời dạy của các bậc thánh hiền Trung quốc thời xưa, nay vẫn có thể đọc 
thấy trong sách Ngũ chủng di quy. Hiện nay có biếu tặng quý vị sách Lễ 
ký tinh hoa lục, trong đó cũng có thể đọc thấy. 

Nhưng từ thời Dân quốc đến nay, quan niệm giáo dục thời xưa bị 
phủ định, quan niệm Tây phương được tiếp nhận phổ biến. Người Tây 
phương theo chủ nghĩa vị lợi, đối với đạo đức luân lý họ không nhận 
hiểu được rõ ràng. Trung quốc chịu ảnh hưởng của việc này rất lớn. Từ 
đó, thế hệ tuổi trẻ [ngày nay] ngay từ thuở nhỏ đã không được ai dạy dỗ, 
không có ai giảng giải, xã hội cũng không chú trọng, cũng không đề 
xướng. 

Trong lòng chất chứa phiền não tập khí từ vô số kiếp đến nay, bên 
ngoài thì năm dục, sáu trần cảnh dẫn dụ mê hoặc, sao có thể không động 
tâm? Sao có thể không khởi niệm. Trong hoàn cảnh như thế mà thực sự 
không động tâm, thực sự không khởi niệm thì đó không phải phàm phu, 
nhất định là chư Phật, Bồ Tát thị hiện. Nếu thật là phàm phu thì không 
có khả năng như thế! 
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Trước thực trạng [thay đổi] như thế, chỉ có một số rất ít các vị tiên 
sinh cao niên từng đọc sách xưa mới thỉnh thoảng còn trao đổi, bàn luận, 
hoặc trong nhà chùa thì các vị hòa thượng khi giảng kinh thuyết pháp 
cũng thỉnh thoảng đề cập đến còn từ nay về sau nữa thật rất khó nói. 

Từ hiện tượng đó, chúng ta thực sự nhận hiểu được vì sao Giáo 
pháp của đức Thế Tôn có ba giai đoạn [chánh pháp, tượng pháp và mạt 
pháp]. Ba giai đoạn ấy thảy đều khác biệt, mỗi lúc một đi xuống, nguyên 
nhân thì nhìn chung ta đã thấy rõ. Pháp lành không còn ai giảng dạy, dẫn 
dắt. 

Thực tế không phải là không có người dạy, mà là không có người 
chịu nghe chịu học, không có người chịu tiếp nhận. Cho nên chư Phật, 
Bồ Tát giúp đỡ chúng sinh tất yếu phải dùng đến một phương thức khác. 
Phương thức khác đó tất nhiên là trí tuệ cao minh ở mức cùng cực, 
nhưng khó thực hiện mà hiệu quả cũng không lớn, chính là hai pháp “lợi 
hành nhiếp” và “đồng sự nhiếp” trong Tứ nhiếp pháp. Quả thật là chư 

Phật, Bồ Tát hết sức từ bi. 

Sự nghiệp chúng ta thực hiện ngày nay chính là kế thừa ý niệm 
này, kế thừa mối đạo này, quên mình vì người khác. Theo quan niệm của 
người thế gian mà nói thì tự thân mình phải có sự hy sinh lớn lao, xa lìa 
danh lợi, xa lìa năm dục sáu trần. Vì sao? Vì muốn mang lại hạnh phúc 
cho hết thảy chúng sinh. Cho nên, mấy năm qua tôi giảng kinh thuyết 
pháp ở các nơi, nêu đề mục chung thường chọn lấy hai câu của quý thầy 
cô giáo ở trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh: “Học vi nhân sư, hành vi 

thế phạm.” (nghĩa là: Học để làm thầy người khác, hành vi để nêu 
gương cho đời.) Hai câu này quả đúng là tâm Bồ Tát, hạnh nguyện Bồ 
Tát. Làm thầy là chuẩn mực, nêu gương là khuôn mẫu cho người đời noi 
theo. 

Chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, đã có thể nêu 
gương sáng cho người đời hay chưa? Muốn vì người khác nêu gương 

sáng thì tự mình nhất định phải tuân theo luân lý, đạo đức, vâng theo 
những lời răn dạy của bậc thánh hiền. Cho nên, kinh điển phải đọc thật 
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kỹ, lý lẽ phải suy ngẫm sâu xa, sau đó mới đem những lời dạy bảo của 
thánh hiền áp dụng vào thực tế. 

Người đời có thể sống dư dả sung túc, có thể hưởng thụ những 
điều mà họ cho là lạc thú. Những lạc thú như vậy mang lại hậu quả gì, 
họ có nghĩ đến hay không? Họ không hề nghĩ đến, nhưng chúng ta hãy 

nghĩ đến. Nếu sự hưởng thụ như thế không thể giúp vượt thoát ra khỏi 
sáu đường luân hồi, quý vị nên biết rõ là sự hưởng thụ ấy chỉ là tạm thời 
ngắn ngủi mà thôi. Trong kinh Phật có nêu ví dụ so sánh sự hưởng thụ 
đó như “liếm mật ngọt trên lưỡi dao sắc”, thật không đáng. 

Vì thế, chư Bồ Tát khi vì chúng sinh thị hiện đều thị hiện với hình 
thức khổ hạnh, thật rất có ý nghĩa. Xin nói để quý vị biết, mục đích thị 
hiện khổ hạnh là vì chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp. Đức Phật trong 
thời kỳ Chánh pháp trụ thế vẫn nêu lên tấm gương sáng cho chúng sinh 

thời kỳ mạt pháp noi theo. Điều đó nói cho ta biết rằng, chỉ thông qua 
đời sống [khổ hạnh] như thế, cách thức hành trì như thế, chúng ta mới 
giữ trọn được đức hạnh của bản thân. 

“dục bất khả túng” (nghĩa là: Lòng tham muốn không thể buông 
thả) Người xưa dạy rằng, tình dục khởi sinh từ chỗ hết sức vi tế, khi vừa 
mới sinh thì dễ khống chế. Các bậc tổ sư, đại đức của Tịnh độ tông dạy 
ta rằng, một câu niệm “A-di-đà Phật” có thể trừ được cái ý niệm vi tế đó. 

Cần phải biết rõ sự lợi hại, được mất. Điều này trong kinh điển 
thường nói. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay lưu chuyển trong sinh tử 
luân hồi, không biết ngày nào thoát ra, khổ sở không nói hết. Nay trong 
đời này gặp được Phật pháp, lại gặp được pháp môn Tịnh độ thù thắng 
trong Phật pháp. Điều này cũng có nghĩa là ngay trong đời này ta đang 

có cơ hội vượt thoát sáu cõi luân hồi, có cơ hội thoát ly mười pháp giới. 
Một cơ hội như thế thật không dễ gặp được. Nay gặp được rồi, liệu ta có 
thể thoát ly [luân hồi] hay chăng? Điểm then chốt quyết định nằm ngay 
trong khoảng thời gian của một ý niệm. Mỗi một niệm đó cần phải duy 
trì, gìn giữ, [sao cho] niệm niệm đều là giác ngộ. Vì sao bảo quý vị niệm 
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Phật? Vì niệm Phật chính là duy trì, gìn giữ cho niệm niệm đều là giác 
ngộ. 

Người niệm Phật rất nhiều, người đạt được thành tựu cuối cùng rất 
ít. Vì sao đa số người niệm Phật không được thành tựu? Vì họ không 
biết được điều lợi hại, đối với sự lợi hại, được mất không thấu hiểu rõ 
ràng. Cho nên ý niệm của họ luôn bị trói buộc bởi năm dục, sáu trần, 
không thể hoàn toàn buông xả, như vậy là đã bỏ luống qua cơ hội của 
đời này, thật hết sức đáng tiếc. 

Vì sao mỗi ngày đều phải đọc kinh, mỗi ngày đều phải giảng kinh? 
Trong thực tế, ý nghĩa này rất đơn giản. Chính là vì sợ chúng ta quên 
mất, sợ chúng ta nhất thời xao lãng mà tu tập sai lệch, cho nên mỗi ngày 
đều phải giảng giải. 

Lớp học của chúng ta tuy không nhiều người, nhưng chúng ta kế 
thừa sứ mạng của chư Phật, Bồ Tát đem những ý nghĩa này, những sự 
thật này giới thiệu với hết thảy đại chúng. Chúng ta nếu muốn giúp đỡ 
người khác thì trước hết phải tự mình nhận hiểu rõ ràng, sáng tỏ, tự mình 
thấu triệt rồi mới có khả năng giúp đỡ người khác. Được như vậy thì 
công đức vô lượng. Nếu chúng ta tự mình không nhận hiểu rõ ràng, sáng 
tỏ, tự mình không thấu triệt, vậy thì làm sao có thể giúp đỡ người khác? 

Có khi mỗi ngày đều giảng giải, mỗi ngày đều nghiên cứu thảo 
luận, mà vẫn không kiềm chế được phiền não của bản thân, mới biết là 
tập khí phiền não của chúng ta sâu nặng biết chừng nào. Những lúc như 

vậy ta phải làm sao? Lại phải tiếp tục nỗ lực, kiên trì mạnh mẽ không 
thối chí. Các bạn đồng học trong lớp chúng ta có được duyên lành thù 
thắng hơn rất nhiều so với những người học Phật nói chung. Chúng ta 
mỗi ngày đều thực sự hết sức nỗ lực tu tập. 

Trong phương thức, nghệ thuật diễn giảng mà tôi đã truyền thụ, tôi 
muốn lưu ý quý vị rằng đức hạnh so ra còn quan trọng hơn. Trước đây, 

trong sách Nội điển tu học yếu lĩnh tôi đã có nói qua vấn đề này, rằng   
đức hạnh quyết định đến chín phần mười, trong khi cách thức diễn giảng 
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chỉ quyết định nhiều nhất không quá một phần mười. Về phương pháp, 

kỹ thuật thì người khác có thể giúp được, nhưng việc tu dưỡng đức hạnh 
phải dựa vào chính bản thân mình, vì người khác không thể giúp ta 
được. 

Việc tu dưỡng đức hạnh, trong kinh luận nói đến rất nhiều. Quý vị 
hiện đang đọc kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh này từ đầu đến cuối mỗi 
phẩm đều có nói đến vấn đề này, nhưng giảng giải nhiều nhất và cụ thể 
nhất là từ phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37. Những giáo huấn loại này 
trong Phật pháp gọi là pháp thực hành. 

Phật pháp phân ra bốn nhóm Giáo pháp quan trọng là: giáo (tức là 
dạy bảo), lý (tức là lý lẽ, lập luận), hành (tức là tu tập, thực hành) và quả 
(tức là tu chứng, kết quả). Pháp thực hành thì nhất định phải áp dụng 
trong thực tế. Phương pháp tu hành mà không áp dụng vào thực tế thì 
chỉ là rỗng không vô ích. Không thực hành thì nhất định không được lợi 
ích. Chỉ sau khi thực hành rồi, quý vị mới đạt được những lợi ích chân 
chánh trong Phật pháp. Đó là tu chứng, là kết quả. Vì thế, tuy phân ra 
bốn nhóm giáo, lý, hành, quả, nhưng thực tế chỉ là một thôi. Tuy một mà 
bốn, tuy bốn mà một. 

Trong Cảm ứng thiên, câu tiếp theo sau dạy chúng ta: “Tích đức 
lũy công” (nghĩa là chứa góp công đức). Trong phần phụ chú, câu thứ 
nhất giải thích về ý nghĩa của công và đức. Giữ lòng lành là đức, vận 
dụng vào thực tế gọi là công. Cho nên, đức không chứa nhiều thì không 
sâu dày, công không góp lại thì không lớn rộng. Chúng ta xem như chư 

Phật, Bồ Tát từ vô lượng kiếp đến nay, trải qua đời đời kiếp kiếp, những 
gì các ngài đã làm đều được bao quát trong bốn chữ này. Vì ai mà góp 
công? Vì ai mà chứa đức? Vì hết thảy chúng sinh, không vì riêng bản 
thân mình. Đó mới thực sự là công lớn, đức lớn. 

Chúng ta cần phải học làm theo chư Phật, Bồ Tát. Tại sao các ngài 
làm mọi việc đều vì hết thảy chúng sinh? Vì các ngài hiểu rõ được sự 
thật rằng hết thảy chúng sinh trong pháp giới cùng khắp hư không cũng 

chính là mình, cho nên các ngài mới làm như thế. Chúng ta không hiểu 
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rõ sự thật ấy nên trong lòng mới đầy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, 
chỉ quan tâm đến riêng bản thân mình, không quan tâm mọi người khác, 
luôn cho rằng mình với người khác là hai thực thể khác nhau, tách biệt 
nhau; chỉ biết mưu lợi cho mình, không biết làm lợi ích cho người khác, 
không hiểu được rằng lợi ích cho người khác là chân chánh lợi ích cho 
mình. Mưu lợi cho mình trong thực tế là làm hại chính mình, trong khi 
làm lợi ích người khác là thực sự lợi ích cho mình. Cái hại của việc mưu 

lợi cho mình là sáu đường luân hồi, là [đọa vào] ba đường ác. 

Nội dung sách Vựng biên hết sức phong phú, có chú giải, dẫn 
chứng. Sách đã trải qua rất nhiều thời đại, không ngừng được bổ sung. 
Ngày nay chúng ta có bản in này là tương đối hoàn thiện, nên đọc nhiều 
lần, suy ngẫm nhiều, thực sự nỗ lực học tập. Học theo chư Phật, Bồ Tát 
chính là bắt đầu từ chỗ này. Tâm chúng ta với chư Phật, Bồ Tát có giống 
nhau chăng? Hành vi của chúng ta có giống với chư Phật, Bồ Tát hay 
chăng? Phải thường suy ngẫm, khởi tâm động niệm liền lập tức nhận 
biết rõ, đối với ý niệm [vừa khởi lên] như thế này chư Phật, Bồ Tát có 
hoan hỷ tán thành hay không? Lời nói này có nên nói ra hay không? Sự 
việc này có nên làm hay không? Đó là tiêu chuẩn để cân nhắc. Tiêu 
chuẩn trong Vựng biên là tiêu chuẩn thấp nhất, việc học Phật cũng từ đó 

mà bắt đầu. Tổ Ấn Quang suốt một đời đề cao [sách này], ý nghĩa là ở 
chỗ đó. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.  
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