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Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Xin mời xem Cảm ứng thiên, đoạn thứ 61: “Xạ phi trục tẩu, phát 
chập kinh thê. Điền huyệt phú sào, thương thai phá noãn.” (nghĩa là 

Bắn chim rượt thú, đào trùng đuổi chim. Chặn hang lật tổ, phá thai hại 
trứng.) Đây là đoạn thứ tư nói về quả báo xấu ác, thuộc về những điều ác 
của sự giết hại sinh mạng. 

Phi là các loài chim bay, tẩu là chỉ chung các loài thú chạy, chập là 
chỉ loài côn trùng nhỏ bé sống ẩn nấp [dưới mặt đất] không lộ ra, thê là 
trú ngụ, như điểu thê là nói chim đậu trên cây, thú thê là nói [loài thú] ngụ 
trong hang ổ. “Thương thai phá noãn” (nghĩa là phá thai hại trứng), thai 
là nói các loài thú [sinh từ bào thai], noãn là nói các loài chim [sinh nở từ 
trứng]. 

Việc giết hại [sinh mạng], vào thời xưa sống theo lối du mục nên 
cũng là bất đắc dĩ mà phải làm. Cho nên, ở Trung quốc các vị thánh vương 

trước đây mỗi khi săn bắn thì mở lưới trống ba phía, đó là nhân từ. Tuyệt 
đối không giăng ra một lưới mà bắt sạch cầm thú, vì ý niệm, hành vi như 

vậy là quá tàn nhẫn. Cho nên các ngài mở lưới trống ra ba phía. 

Làm người nhất định phải có tâm từ bi, nhất định không được giết 
hại bất kỳ động vật nào. Chúng ta tự đặt mình vào địa vị ấy mà suy xét, 



trong lúc bị người khác đả thương, làm hại, ta cảm nhận thế nào? Người 
khác giết hại thân thuộc của ta, thậm chí giết hại bản thân ta, nhất định ta 
phải ôm lòng thù sâu hận lớn, ý muốn báo thù sẽ vĩnh viễn không bao giờ 
mất đi.  

Người học Phật đều biết rõ, con người không phải chết đi là hết. Nếu 
quả thật chết đi là hết thì việc này thật dễ. Người đời hiện nay lầm tin khoa 
học, cho rằng những người tin theo tín ngưỡng tôn giáo là mê tín. Lời lẽ 
ấy thực ra hết sức võ đoán. Chúng ta bình tĩnh suy xét, nói như vậy không 
thông suốt được. Phật dạy chúng ta, đây là chân lý: “Hết thảy các pháp 
sinh từ tâm tưởng.” Trong lòng quý vị nghĩ tưởng đến thần, liền có thần 
xuất hiện. Trong lòng quý vị nghĩ tưởng đến quỷ, liền có quỷ hiện ra. Hết 
thảy các pháp sinh từ tâm tưởng. Trong tâm tưởng có rất nhiều ý niệm, 
chúng ta tự mình không có khả năng xét biết được. 

Những ý niệm vi tế từ đâu mà có? Là từ vô lượng kiếp đến nay tích 
lũy mà thành. Đức Phật dạy rất rõ: “Thức a-lại-da giống hệt như một cái 
kho chứa.” Bao nhiêu ý niệm của quý vị từ vô lượng kiếp đến nay, hết 
thảy đều tích chứa vào đó thành chủng tử. Chủng tử gặp duyên liền sinh 
khởi hiện hành, cực kỳ vi tế. 

Mười pháp giới từ đâu mà có? Từ tâm tưởng sinh. Nếu nói rằng “tôi 

không nghĩ tưởng”, có thật như vậy không? Lại cứ cho là đúng vậy, thì 
“tôi không nghĩ tưởng” đó là hiện nay tôi không nghĩ tưởng, trong một 
đời này tôi không nghĩ tưởng, nhưng đời trước có nghĩ tưởng hay không? 

Người đời hiện nay lầm tin khoa học, không tin nhận việc quỷ thần 
trong trời đất báo ứng. Nhưng trong thực tế ở phương Tây, việc quỷ thần 
báo ứng chúng ta vẫn thường nghe nói, vẫn thường nhìn thấy đăng tải trên 
báo chí. Những chuyện báo chí tường thuật đó, khoa học không thể lý 
giải. 



Những việc mà khoa học không thể lý giải có rất nhiều. Điều này 
cho thấy rõ khoa học hoàn toàn không phải chuyện gì cũng giải quyết 
được. Khoa học vẫn còn chưa đạt đến sự rốt ráo trọn vẹn đầy đủ, ngày nay 
vẫn còn đang dò dẫm tìm kiếm, còn đang suy lường. Tri thức là lĩnh vực 
không có bờ bến, nhưng thành tựu của khoa học ngày nay là có giới hạn. 

Không chỉ là Phật pháp, các nhà tôn giáo hiện nay đều có đủ trí tuệ 
chân thật, rất nhiều nhà tôn giáo đều có công phu định lực thâm sâu. Tuy 
họ không giống như thiền tông ngồi kiết-già quay mặt vào tường, nhưng 

họ giữ được tâm thanh tịnh, trong sạch ít ham muốn, đối với danh văn lợi 
dưỡng của thế gian, đối với năm món dục, sáu trần cảnh đều hết sức xem 
nhẹ. Những người như vậy đều có công phu định lực. 

Có định thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì có thể đột phá vượt 
qua chướng ngại thời gian, không gian. Trong sáu đường họ có thể thấy 
được đến cõi trời, có thể thấy được đến cảnh giới ngạ quỷ, có thể thấy 
được đến cảnh giới địa ngục. Như vậy là thế nào? Là đột phá được các 
chiều kích của không gian và thời gian. Công phu càng thâm hậu thì các 
tầng bậc đột phá được càng lớn, càng sâu, càng rộng, sâu rộng đến không 
giới hạn. Phật pháp thù thắng, công phu định lực của Phật đạt đến chỗ rốt 
ráo, phá được hết mọi chiều kích của không gian, thời gian. 

Đức Phật dạy rằng, công phu như vậy, trí tuệ kiến giải như vậy 
không chỉ riêng Phật có được. Ngài nói: “Hết thảy chúng sinh đều sẵn có 
trí tuệ đức tướng Như Lai.” Phật pháp gọi là bình đẳng. Vấn đề là tâm của 
quý vị hiện nay đang loạn động. Chỉ cần quý vị có thể khôi phục sự bình 
lặng, an tĩnh, hết sức thanh tịnh giống như Phật, thì quý vị liền rõ biết sáng 
tỏ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. 

Cho nên, quý vị thấy rằng chư Phật, Bồ Tát dạy ta điều gì đều bảo 
ta hãy tự chứng minh, chứng thật. Chúng ta có thể chứng thật điều các 
ngài dạy không hề giả dối. Chứng thật như thế nào? “Diệt hết tham sân si, 
siêng tu giới định tuệ.” Như vậy thì quý vị liền hiểu rõ được chân tướng 



sự thật, hiểu rõ được nhân quả báo ứng trong sáu đường, oán thù vay trả, 
trả vay không có lúc chấm dứt. 

Con người không chỉ là không được giết hại chúng sinh, trong Giới 
kinh thường khuyên dạy chúng ta, ngay cả việc quấy nhiễu chúng sinh 
cũng không được làm. Vô ý mà làm còn không thể được, huống chi là cố 
ý. Khởi tâm động niệm đều có sự báo ứng. Nhân lành quả lành, nhân ác 
quả ác, sau khi hiểu rõ được ý nghĩa này rồi thì tự nhiên sẽ dứt ác tu thiện. 

Con người sống ở đời, ngay từ thời thượng cổ đã biết chọn lựa nơi 

cư trú, chọn lựa môi trường sống. Thế nào là môi trường sống tốt? Ngạn 
ngữ có câu: “Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa.” 

Đó là tiêu chí để chúng ta chọn lựa môi trường sống. Như vậy, địa phương 

nào là môi trường sống tốt? Phải có nhân hòa. Địa phương ấy người dân 
sống với nhau hòa thuận vui vẻ, người dân hòa hợp thiện lương, người 
dân nhân từ, không làm tổn hại đến chúng sinh. 

Cách đây mấy năm tôi đến Australia lần đầu tiên, nghe nói người 
dân Australia thương yêu bảo vệ động vật, thực vật. Khi mở đường công 
cộng phải đốn cây, nhìn thấy trên cây có tổ chim thì không thể đốn cây 
ấy. Phải đợi cho chim con lớn lên, đợi cho chúng bay đi rồi mới đốn cây. 
Có lúc phải chờ đợi đến nhiều tháng trời. Tôi nghe chuyện như vậy thật 
vô cùng cảm động sâu sắc. Ở các địa phương khác thì nhiều khả năng sẽ 
cho rằng đây là công trình công cộng, cần gì phải quan tâm đến chuyện 
đó. Cho nên, từ chỗ này mà quan sát thì quý vị liền thấy được lòng thương 

yêu của người dân Australia. Đối với động vật, thực vật mà còn như vậy, 
huống chi là với người? Cho nên, địa phương ấy là một môi trường sống 
tốt. 

Vì thế, chúng ta chọn lựa môi trường sống, chọn lựa nơi cư trú, điều 
kiện trước tiên là nhân hòa, người ở địa phương đó phải hết sức lương 

thiện, hết sức hòa hợp vui vẻ. Trong các pháp giới giữa hư không, nơi 

nhân hòa đạt đến mức chí thiện mà chư Phật đều ngợi khen xưng tán, giới 



thiệu với chúng ta chính là thế giới Tây phương Cực Lạc: “Chư thượng 
thiện nhân, câu hội nhất xứ.” (có nghĩa là Các bậc thượng thiện cùng tụ 
hội về một nơi.) Người ở thế giới Tây phương Cực Lạc là bậc thượng 
thiện, không chỉ là những người hiền thiện thông thường. 

Chúng ta nếu muốn sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc, tự mình 
phải suy ngẫm xem có làm được đến bậc thượng thiện hay không? Như 

quả làm được đến bậc thượng thiện, thì đó là như nguyện thứ mười tám 
trong bốn mươi tám nguyện đã nói, dù mười niệm, một niệm cũng nhất 
định vãng sinh Tịnh độ. Như không được đến bậc thượng thiện, khởi tâm 
động niệm vẫn là ác niệm, nói năng hành động vẫn là ác hạnh, mưu cầu 
lợi riêng, tham sân si mạn, như vậy thì cho dù niệm Phật mỗi ngày đến 
mười muôn tiếng cũng không thể vãng sinh. 

Lời này không phải tôi nói ra, chính là các bậc tổ sư đại đức đã nói 

ra. Các ngài nói: “Miệng niệm Di-đà tâm tán loạn, cho dù lớn tiếng uổng 
công thôi.” Cho nên, trong kinh Vô Lượng Thọ nói về điều kiện vãng sinh 
rất rõ ràng, có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, nói “tam bối vãng 
sinh” (nghĩa là ba hạng vãng sinh) đó là ba hạng thượng, trung, hạ, tất cả 
đều có tám chữ tương đồng: “Phát tâm Bồ-đề, một lòng chuyên niệm.” 

Tám chữ này chính là nói đạt đến mức chí thiện. 

Thế nào là tâm Bồ-đề? Tâm Bồ-đề là thiện tâm chân chính. Trong 
kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đức Thế Tôn vì chúng ta giảng về tâm 
Bồ-đề. “Tâm chí thành” là chân thành hết mức. Chúng ta có phát tâm như 

vậy hay không? Cần phải dùng tâm chân thành đối đãi với hết thảy mọi 
người, mọi việc, mọi vật, nhất định không có sự dối trá. Đó là chân thành, 

đó là không hư ngụy. 

Thâm tâm là lợi lạc tự thân của tâm chân thành, chính là như trong 

kinh Kim Cang nói, lìa hết thảy tướng mới là thâm tâm. Người xưa giải 
thích: “Hiếu đức hiếu thiện.” (nghĩa là Mến đức ưa thiện.) Đó là thâm tâm. 
Thế nào là đức? Lìa hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đó là đức. 



Thế nào là thiện? Giúp đỡ hỗ trợ hết thảy chúng sinh phá mê khai ngộ, lìa 
khổ được vui, đó là thiện. Phải có tâm như vậy. 

[Ngoài hai điều kiện phát tâm Bồ-đề và một lòng chuyên niệm thì 
điều kiện] thứ ba là tâm hồi hướng phát nguyện. Phải đem những thiện 
tâm, thiện hạnh của quý vị vận dụng vào thực tế, thực tế đó mới là phát 
nguyện hồi hướng. 

Không có tâm Bồ-đề, dù một lòng chuyên niệm cũng không thể vãng 
sinh. Điều kiện để vãng sinh, quý vị chỉ có được một nửa, vẫn còn thiếu 
một nửa, quý vị sao có thể vãng sinh? Nói cách khác, đầy đủ tâm Bồ-đề 
thì quyết định có đủ tư cách vãng sinh. Vậy tiếp theo sau vì sao còn phải 
có [thêm điều kiện] một lòng chuyên niệm? Vì nếu không một lòng 
chuyên niệm là quý vị có đủ tư cách nhưng lại không muốn đi, vậy thì 
cũng không cách gì đi được. 

Cho nên, phát tâm Bồ-đề là điều kiện đầy đủ của quý vị. Một lòng 
chuyên niệm là tỏ lòng muốn đi. Quý vị có đủ điều kiện, lại cũng muốn 
đi, vậy thì đương nhiên được vãng sinh. 

Do ý nghĩa này nên Đại sư Ngẫu Ích trong sách Yếu giải mới nói rõ 
với chúng ta: “Có thể vãng sinh hay không, hoàn toàn do ở chỗ có tín 
nguyện hay không.” Tín nguyện là gì? Tín nguyện là tâm Bồ-đề. Điều 
kiện thực sự để vãng sinh thế giới Tây phương Cực Lạc chính là tâm Bồ-
đề. “Phẩm vị cao hay thấp là tùy thuộc vào công phu niệm Phật sâu hay 
cạn.” Hai câu này của Đại sư Ngẫu Ích nói lên rất rõ ràng. 

Người thực sự phát tâm Bồ-đề, cầu sinh thế giới Tây phương Cực 
Lạc, có thể y theo pháp “Mười niệm” của Pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh đã 

dạy là được. Sáng sớm niệm mười niệm, Pháp sư Quán Đỉnh định nghĩa 

mỗi niệm là một hơi thở, trong mỗi hơi thở đó số lượng Phật hiệu không 
kể nhiều ít. Thời gian như vậy không dài. Buổi tối trước khi ngủ cũng 

niệm mười niệm. Người tu tập như vậy quyết định được vãng sinh. Điều 



này phù hợp với lời dạy trong kinh điển là không gián đoạn. Mỗi ngày 
đều tu tập, không bỏ sót một ngày nào, như vậy là một đời không gián 
đoạn. 

Phương pháp “Mười niệm” này rất hay, thời gian ngắn, trong lúc 
niệm Phật quý vị “không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn”. Tôi 

dạy các đồng tu pháp “Mười niệm” thì dùng mười câu Phật hiệu, đơn giản 
hơn, rất dễ thọ trì. Mỗi ngày tu niệm chín lần. Có rất nhiều đồng tu áp 
dụng phương pháp này. Pháp tu này đối với người bận rộn cũng không 

khiến họ phải chểnh mảng công việc, hiệu quả rất thù thắng. 

Những điều trên cho thấy rõ việc phát tâm là quan trọng thiết yếu. 
Chỉ người phát tâm niệm Phật thì mới có thể vãng sinh. Phải dứt ác tu 
thiện, biết rõ được những gì là căn bản của ác, những gì là căn bản của 
thiện. 

Người biết tu thì tu từ căn bản, căn bản đó là tâm: tâm thiện lương, 

tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chính giác, tâm từ bi. 
Như vậy là chí thiện. Dùng tâm chí thiện ấy đối đãi với hết thảy mọi người, 
với hết thảy mọi việc, hết thảy muôn vật, đó gọi là tu hết thảy việc thiện. 

Cho nên, không chỉ đối với động vật, ngay cả thực vật cũng không 

được làm tổn hại. Giới kinh trong nhà Phật nói rất rõ ràng: “Bậc tỳ-kheo 
thanh tịnh không giẫm đạp cỏ xanh.” Cỏ sum suê xanh tốt, quý vị giẫm 
đạp lên trên, đó là không nhân từ, quý vị không có tâm từ bi. Hoa nở ra 
thật đẹp, quý vị liền cắt hái lấy, như vậy không có tâm từ bi. 

Vì thế, Giới kinh dạy rằng, chúng ta đi đường, nếu có đường thì nhất 
định chỉ đi trên đường, không được giẫm đạp đi trên cỏ. Trừ phi nơi quý 

vị phải đến lại không có đường để đi, như vậy thì có thể. Đây gọi là có 
duyên khai [giới]. Nếu nơi ấy thực sự có đường đi, quý vị vẫn giẫm đạp 
lên cỏ xanh, đó là quý vị phá giới, làm tổn hại tâm từ bi. 



Những giới nhỏ nhặt vi tế như vậy, có mấy người ghi nhớ? Có mấy 
người có thể vâng giữ? Cỏ cây còn phải thương yêu bảo vệ, vậy thì đối 
với động vật có lý nào lại không thương yêu bảo vệ? 

Chúng ta ngày nay chọn cách ăn chay, đó là việc thiện lớn lao, không 
kết oán thù với hết thảy chúng sinh. Thế nhưng ngoài lúc ăn uống ra, dù 
vô tình hay cố ý cũng có lúc làm tổn thương, gây hại đến một số động vật 
nhỏ bé, cũng có lúc quấy nhiễu một số động vật, chúng ta phải tức thời 
cảnh giác. Đó là lỗi lầm của ta, biết sám hối, biết sửa lỗi, như vậy là tốt.  

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. - ok 

(Nhạc) 

Chúc bạn: 

Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 

Siêng làm các việc lành 

Năm nào cũng như ý 

Website: www.duongdenhanhphuc.vn 

Youtube: duongdenhanhphuc  

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy công đức vô lượng!  
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