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Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Mời xem Cảm ứng thiên, đoạn thứ 78. Đoạn này có bốn câu: “Phá 

nhân chi gia, thủ kỳ tài bảo. Quyết thủy phóng hỏa, dĩ hại dân cư.” (Phá 

hoại gia cang người khác; Giữ lấy Tài Sản quý báu của người khác; Phá 

đê điều và đốt nhà làm hại dân cư). Trong phần phân chia đoạn này chúng 

tôi đặt tiêu đề là “hiển hoành chi ác” (các việc ác rõ rệt ngang ngược). 

Hiển là rõ ràng, dễ thấy. Hoành là hoành hành, ngang ngược, ỷ sức mạnh 

ức hiếp người khác. 

Trong phần chú giải nói rất rõ ràng, nếu việc làm là vô tình, chỉ do 

ngẫu nhiên, tình cờ mà thành phá hoại, tuy hại người nhưng cũng chẳng 

lợi gì cho mình, như vậy cũng đã là sai trái. Nếu lại vì muốn chiếm đoạt 

tài sản, vật báu của người khác mà làm cho người ấy phải tan nhà nát cửa, 

tổn hại nhân mạng, tội này thật hết sức nặng nề. 

Trong chú giải cũng nói rõ, hoặc công khai cậy thế bức hiếp người, 

hoặc ngấm ngầm dùng mưu ma chước quỷ, cho dù có trốn tránh được sự 

chế tài của pháp luật nhưng cũng không trốn thoát được sự trừng phạt của 

quỷ thần, cũng không thể tránh được sự oán thù vay trả qua lại nhiều đời. 



Các nạn lũ lụt, hỏa hoạn đều do nước, lửa vô tình. Trong những năm 

qua chúng ta thường xem tin tức thấy có nhiều địa phương bị nạn lũ lụt, 

hỏa hoạn. Có những nơi chỉ do bất cẩn mà tạo thành hỏa hoạn, như vậy 

đã là vô cùng bất hạnh. Nếu như có người thực sự cố ý khơi nguồn nước 

gây lũ lụt, chẳng hạn như phá hoại bờ đê dọc sông lớn, hoặc cố ý phóng 

hỏa đốt nơi cư trú của người khác. Tội lỗi như vậy phàm phu chúng ta 

không biết được, nhưng trong kinh Địa Tạng có giảng rõ hết sức tường 

tận. Kinh Địa Tạng nói, phóng hỏa đốt rừng núi là việc tổn đức nghiêm 

trọng nhất. 

Quý vị suy ngẫm xem, trong chốn núi rừng là nơi cư trú của biết bao 

nhiêu loài vật hoang dã, chim thú, côn trùng... Một khi nổi lửa, quý vị đã 

thiêu chết biết bao nhiêu là sinh mạng, tội lỗi ấy thật không chấp nhận 

được! So với việc phát động chiến tranh, giết chết mấy muôn ngàn người 

thì tội này còn nghiêm trọng hơn. Người đời không hiểu được, không thấy 

rõ được ý nghĩa này nên chỉ vì đôi chút lợi ích rất nhỏ nhoi mà ra tay nổi 

lửa đốt rừng núi. Những người ấy ví như trước mắt có được chút lợi nhỏ, 

nhưng sau khi chết chắc chắn đọa vào ba đường ác. Chịu tội trong ba 

đường ác rồi, lại còn phải trải qua oán thù vay trả nhiều đời [với những 

chúng sinh bị hại]. Trong Phật pháp giảng rõ, nợ mạng phải đền mạng, nợ 

tiền phải trả tiền, biết đến bao giờ mới trả xong hết nợ? 

Chúng ta học Phật, những lời răn dạy của chư Phật, Bồ Tát, của các 

bậc thánh hiền xưa, đối với nội dung này đã được nghe qua rất nhiều lần. 

Hết thảy đều phải ghi nhớ, trong từng giây phút đều phải suy ngẫm, đối 

với ý nghĩa này phải thông suốt, đối với sự thật nhân duyên quả báo phải 

quan sát rõ ràng, sau đó thì dù có lợi nhuận to lớn ngay trước mắt quý vị 

cũng không dám làm việc này. Đó là quý vị đã có tâm cảnh giác e sợ. 

Con người sống ở đời, chỉ cần quý vị lưu tâm quan sát kỹ sẽ thấy, 

biết bao nhiêu chúng sinh, mỗi người đều có hoàn cảnh gặp gỡ khác biệt 

nhau, nghiệp báo không giống nhau. Có người suốt đời sống rất hạnh 



phúc, gia đình sự nghiệp đều tốt đẹp thỏa mãn. Lại có người suốt đời luôn 

không được như ý, tai họa nối tiếp xảy đến không ngừng, suốt đời khốn 

khổ không chịu nổi. Cũng đều là con người, vì sao gặp phải những hoàn 

cảnh không giống nhau? 

Chư Phật, Bồ Tát dạy chúng ta rằng, đó là do mỗi người tạo nghiệp 

không giống nhau. Sự khác biệt không đồng đều đó không phải do con 

người tạo ra. Ví như có gặp những người đến gây chướng ngại cho ta, đó 

là duyên, không phải nghiệp nhân. Tuy thuộc ngoại duyên, nhưng nhất 

định cũng là nghiệp của chính mình tạo ra. 

Cho nên, con người vì sao sinh đến thế gian này? Đức Phật dạy chỉ 

trong bốn chữ: “Nhân sinh thù nghiệp.” (Đời người là đền trả nghiệp.) 

Quý vị đến thế gian này để làm việc gì? Là đến để nhận chịu quả báo. 

Trong đời quá khứ quý vị tạo nghiệp lành, một đời này quý vị được quả 

báo lành. Trong đời quá khứ quý vị tạo nghiệp xấu ác, một đời này quý vị 

phải nhận chịu quả báo xấu ác. Con người sinh đến thế gian này chỉ để 

nhận lãnh quả báo như vậy. 

Thế nhưng con người điên đảo mê hoặc, trong khi nhận chịu quả 

báo lại vẫn tiếp tục tạo nghiệp, cho nên vòng nhân quả kéo dài không dứt. 

Trong một đời này của chúng ta, khi chưa giác ngộ triệt để thì nghiệp ác 

nhiều, nghiệp lành ít. Chỉ sau khi đã giác ngộ triệt để mới có thể dứt trừ 

nghiệp ác, thực sự nỗ lực tu thiện. Phải giác ngộ triệt để, thực sự giác ngộ 

thì mới có thể chuyển hóa được. 

Trong đời sống gặp phải những điều bất hạnh thì từ xưa đến nay, ở 

khắp mọi nơi đều có. Chúng ta nhìn thấy như vậy lại không hề có cảm xúc 

gì, thực sự là vô cảm không hiểu biết, ngu si đến mức cùng cực. Người 

thông minh, căn tánh nhanh nhạy, vừa nhìn thấy những việc ấy liền giác 

ngộ. Vì sao hết thảy chúng sinh có nhiều chủng loại không giống nhau, 

hình dạng không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau? Người có căn 



tánh nhanh nhạy một khi quan sát thấy liền giác ngộ, liền hiểu rõ. Người 

ngu si, căn tánh ám độn thì không hiểu được. 

Người thông minh, căn tánh nhanh nhạy, thấy biết được rồi liền quay 

đầu hướng thiện, đặc biệt là khi có cơ duyên nghe được những lời răn dạy 

của thánh hiền. Thế nào gọi là thánh hiền? Thế nào gọi là thần minh? Thế 

nào gọi là Thượng đế? Thế nào gọi là Phật, Bồ Tát? Danh xưng mặc dù 

không giống nhau nhưng cảnh giới [của các vị] hoàn toàn giống nhau. Các 

vị này đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh, đối với sự thật nhân duyên 

quả báo, đều thông đạt rõ ràng, quán sát đến chỗ huyền vi, nên chúng ta 

xưng tán các ngài là thánh hiền. Chúng ta không sáng tỏ, các ngài đã rõ 

biết sáng tỏ, những gì các ngài dạy chúng ta đều là chân tướng sự thật. 

Chúng ta là người điên đảo mê hoặc, đem chỗ thấy biết phàm phu 

của mình để đo lường kiến giải của bậc thánh hiền. Đối với những lời răn 

dạy từ bi, chân thành của các ngài mà ta còn mang ra phê phán, không thể 

tiếp nhận, dám xem các ngài là kẻ lừa dối. Trong khi các ngài dùng đủ 

mọi phương tiện đều không ngoài việc khuyên người làm thiện mà thôi. 

Chúng ta dùng tâm thái như vậy với các bậc thánh hiền, đó là tội lỗi hết 

sức lớn lao. Người như vậy là không có phước báo. Người thực sự có phúc 

đức sâu dày, được tiếp xúc với những lời răn dạy của thánh hiền quyết 

định không có sự hoài nghi, lại có thể khởi sinh lòng tôn kính, y theo lời 

dạy vâng làm. 

Hiểu rõ được việc xấu ác này rồi, chúng ta phải tự mình nỗ lực phản 

tỉnh, chúng ta có phạm vào hay không? Nói chung, ở mức độ nghiêm trọng 

lớn lao thì ta không phạm vào, nhưng với những chuyện nhỏ nhặt trong 

cuộc sống hằng ngày, đôi khi vô tình hoặc cố ý gây chướng ngại cho người 

khác, lừa dối người khác thì thật khó tránh khỏi. Không chỉ là lừa dối 

người khác, chúng ta còn có khi lừa dối cha mẹ, lừa dối bậc sư trưởng, lừa 

dối chư Phật, Bồ Tát, thường phạm vào những lỗi như vậy. 



Chúng ta mong cầu mỗi ngày đều có thể tích lũy công đức, nhưng 

nếu những lỗi nhỏ này không thể ngăn ngừa, không thể chấm dứt, thì việc 

tích lũy công đức của chúng ta chỉ là lời nói suông, quyết định không thể 

thành hiện thực. Người đời từ xưa đến nay ở khắp mọi nơi, có ai lại không 

mong cầu phước báo? Có ai lại không mong né tránh tai họa? Nhưng trong 

thực tế thì phúc đức cầu không được, tai họa lại thường gặp. Điều này rốt 

lại là do nguyên nhân gì? Là do không có sự nỗ lực suy ngẫm. Sự mong 

cầu như thế, có thể nói là bất kể chủng tộc, bất kể tôn giáo, thậm chí là bất 

kể tộc loại, vì súc sinh cũng mong cầu như vậy, quỷ thần cũng có mong 

cầu như vậy. Nhưng muốn cho hết thảy những mong cầu ấy được mãn 

nguyện mà không nghe theo lời răn dạy của thánh hiền thì quyết định 

không thể làm được. 

Cho nên, đức Phật dạy chúng ta mỗi khi khởi tâm động niệm, trong 

mọi hành vi hằng ngày, lúc nào cũng phải nghĩ đến lợi ích cho hết thảy 

chúng sinh, quyết định không làm những việc phá hoại thất đức. 

Trong cửa Phật, đặc biệt chúng ta nhìn thấy những người xuất gia, 

có những người hành trì không đúng chánh pháp, chúng ta có thể phê bình 

họ hay không? Nhất định không thể. Họ làm việc phá hoại, xấu ác, tương 

lai họ phải tự nhận lấy quả báo. Chúng ta phê bình họ thì tội lỗi của chúng 

ta cũng không biết được là nặng đến mức nào. Nguyên nhân vì sao? Nói 

thật ra điều này rất ít người hiểu được. 

Hình tượng một người xuất gia, mặc y phục của người xuất gia, quý 

vị nghĩ xem, chỉ cần ra bên ngoài đi một vòng, có biết bao nhiêu người 

nhìn thấy, trong thức a-lại-da của họ có những chủng tử Phật đã được gieo 

cấy từ lâu, một khi nhìn thấy [hình tượng xuất gia], đó là Phật, ý niệm về 

Phật của họ liền khởi lên. Hết thảy những việc xấu ác người xuất gia ấy 

đã làm, chúng ta không bàn đến, chỉ riêng hình tượng ấy [của họ] đã giúp 

cho biết bao nhiêu chúng sinh được gieo trồng căn lành. Ví như họ có 

hành vi xấu ác, chúng ta nếu đến chỗ họ công khai ra, khiến cho đại chúng 



trong xã hội đều thấy rằng người xuất gia ấy không phải là người tốt, thì 

chính việc ấy đã tạo nghiệp hủy báng, tội lỗi ấy ta phải gánh lấy. Cho nên, 

chúng ta thường thường tạo những nhân xấu ác như vậy mà tự thân lại 

hoàn toàn không biết, tự mình cho đó là chuyện rất nhỏ nhặt, không hề 

nghĩ đến ảnh hưởng của nó lớn lao như thế nào. 

Bất kỳ là việc thiện hay ác, chúng ta nhất định phải quan sát thấu 

đáo, thể hội thấu đáo, ảnh hưởng của việc ấy lớn đến mức nào, sâu rộng 

đến mức nào, lâu dài đến mức nào. Khi quý vị suy ngẫm như thế thì tự 

nhiên có thể kiềm chế được. Chúng ta chỉ làm những việc có ảnh hưởng 

hiền thiện, việc có ảnh hưởng bất thiện nhất định không dám làm. 

Nhất là trong xã hội ngày nay, trong hoàn cảnh sống hiện nay của 

chúng ta, những sự báo ứng thiện ác thật hết sức nhanh chóng, hết sức rõ 

ràng. Một niệm hiền thiện, một hành vi thiện, quả báo hiền thiện lập tức 

hiện tiền. Một niệm xấu ác, một hành vi ác, tai họa lập tức đến ngay. Sao 

có thể không cẩn thận, sao có thể không lưu tâm? Đặc biệt là càng phải 

thận trọng hơn những khi ở một mình. 

Tôi thường khuyến khích quý đồng học, chúng ta thân là đệ tử Phật, 

sống ở thế gian một ngày phải một ngày lo hết phận sự, trách nhiệm. Phận 

sự, trách nhiệm của người đệ tử Phật là gì? Là gia nghiệp đức Như Lai để 

lại. Gia nghiệp của Như Lai, ở mức độ thấp nhất là đối với quảng đại quần 

chúng trong xã hội phải răn tránh điều lỗi, khuyến khích điều thiện. Đó là 

phận sự, trách nhiệm của chúng ta. Không những chúng ta thường khuyên 

bảo dẫn dắt mọi người, mà tự thân mình cũng phải nêu gương tốt cho mọi 

người noi theo. Ít nhất chúng ta cũng phải là một tấm gương cho người 

khác noi theo, trọn đời không nói đến lỗi lầm của người khác, tự mình nêu 

gương. Nhìn trong xã hội, khi mọi người tụ tập cùng nhau thì đều là những 

chuyện thị phi, hay dở. Xã hội ngày nay vì sao hỗn loạn đến thế? Mọi sự 

bất an đều xuất phát từ miệng lưỡi [con người]. Chúng ta nhìn rõ khuyết 

điểm ấy rồi thì mới có thể phản tỉnh, mới có thể tự kiểm điểm rồi quay 



đầu hướng thiện, sửa đổi từ bản thân mình, đó chính là khuyên bảo dẫn 

dắt đại chúng trong xã hội. 

Còn sống một ngày, cố gắng làm một ngày, trong thế gian này nhất 

định không để một ngày nào luống qua vô ích. Một ngày luống qua vô ích 

chính là một ngày chúng ta tạo tội nghiệp. Đức Phật dạy ta sống trong thế 

gian này, hết thảy mọi việc đều tùy duyên nhưng không chạy đuổi theo 

duyên. Đại sư Chương Gia từng nói rằng, người chân chính phát tâm học 

Phật thì suốt một đời đã được chư Phật, Bồ Tát an bày, tự thân không cần 

phải nhọc tâm lo nghĩ chút nào. 

Vì thế, quý vị đạt được tâm thanh tịnh, tâm an định, thường sinh trí 

tuệ, không sinh phiền não thì tuyệt đối không làm những việc lợi mình hại 

người, luôn hy sinh bản thân mình để thành tựu cho người khác. Việc 

chúng ta làm là như vậy. Chúng ta sinh đến thế gian này là để giúp đỡ hỗ 

trợ chúng sinh, để làm lợi ích cho xã hội, hoàn toàn không mưu cầu lợi 

riêng cho mình. Đó là lời răn dạy của chư Phật, Bồ Tát, của các bậc hiền 

thánh xưa dành cho chúng ta. 

Cho nên, trong Cảm ứng thiên nói đến đủ mọi loại hành vi xấu ác, 

chúng ta phải luôn ghi nhớ, quyết định không được phạm vào. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.  



Chúc bạn: 

Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 

Siêng làm các việc lành 

Năm nào cũng như ý  

 

Website: www.duongdenhanhphuc.vn 

Kênh Youtube: duongdenhanhphuc 

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy, công đức vô lượng!  

 

http://www.duongdenhanhphuc.vn/

